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İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


PERŞEMBE 


9 


KASIM 1978 


300 KURUŞ 


"MC döneminde, şiddet olayları devlet görevi haline getirildi” 


RINI SÖYLEDİ... 
— BASINDAN — 


“Dün sabaha karşı Karacaahmet mezarlığında bulunan ceset, boğularak öldürüldüğü sanılan 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait. (Fotoğraf: Zafer BAŞAR) 


İSTANBUL'DA | 
ELLERİ BAĞLI BİR 
CESET BULUNDU 


"Şahlananlar” 


Ecevit, Batı'yla ilgili sorunları çözmek için kendi aklınca bir yöntem tutturmuştur. Bu yöntem, "'bak kafamı bozmayın, kendime yeni bir yol çizerim. siz de o zaman görürsünüz" diyerek Batı'yı korkutmaktır. Başbakan, Olağanüstü Kurultay'da "'bu sıkıştırma devam ederse, duvarda pencereler var, bu sıkıştırmaya boyun eğmeyiz"' demiş ve daha sonra verdiği demeçte ise bu sözlerinin bir blöf olmadığını belirtmiştir. 

Ecevit blöf yapmadığını söylerken ne demek istiyor? O, Rusya'nın Türkiye üzerinde gözü olduğunu bilmektedir. Bu yüzden başı sıkıştığında Türkiye'nin iplerini Batı'dan koparıp güçlenen emperyalist Rusya'nın kuyruğuna bağlamayı hesaplamaktadır. Ecevit bu anlayışını şöyle anlatıyor: 

“Türkiye'nin jeopolitik önemi çok büyük tür. 
(... ) Türkiye'nin bu bakımdan çaresiz ve seçeneksiz kalmayacağına inanıyorum." 

Ecevit bu sözleriyle şantaj yapmaktadır. 
Yaptığı şantajın konusu da Türkiye'nin bağımsızlığıdır. O, Ülkemizin bağımsızlığını emperyalistlerin önüne sürmekte ve pazarlık konusu yapmaktadır. 

İlginç olan, Ecevit'in bu Sözleri bir kahraman edası içinde söylemesidir. Ülkemizin bağımsızlığını süper devletlere peşkeş çekmenin neresi kahramanlıktır? Bazıları ise bu sahte kah- 

(Devamı Sa. 7, Sü. 9'da) 


Aydınlık 


© Ankara'daki 


çeşitlibombalama 


olayının sanığı 
13 faşist sevk 
edildikleri mahkömece tutuklandı 

© izmir 
Gültepe’ nin 
CHP'li Belediye 
Başkanı Aydın 
Erten bıçakla ağır yaralandı 


Yazısı 7.say fada 


MHP'LİLER 
KADİRLİ'DE 
ALEVİ-SÜNNİ 

ÇATIŞMASI 
ÇIKARTMAK 
İSTİYORLAR 


ADANA—BEKİR MAYA 
MHP'li komandoların, Kadirli ve köylerinde Kürt-Türk, Alevi-Sünni çatışması çıkartmaya çabaladıkları bildiriliyor. 
Olaylar Ekim ayı içinde, MHP'li komandoların Kadirli Lisesini işgal etmesi, öğrencileri dövmesi ile başladı. Bu olay- da kendilerinden birinin ölmesini bahane eden komandolar, 
(Devamı Sa.7, Sü.b'da) 


Ecevit: MHP yandaşları 


© Başbakan, Sovyet 


yanlılarını kastederek 
” Bu kişilerden sakınılması gerekir” 
dedi 


e "AP şiddet olayları 


TEŞKİLATSIZ ÇOCUKLAR 


MALATYADA 


ANARSi! 


Kışkırtıcı elebaşılar 


kimler? 


© Erhan Bitlisli'nin katili it Ömer 


© MHP'lilere silah 


taşıyan Süleyman Sebzeci 


© Birinci Şube polisi Palulu Nurettin 


5. Sayfada 


içinde değil ama, 
MHP” yi kolluyor” 


HABER MERKEZİ 
Başbakan Bülent Ecevit Cumhuriyet Senatosunun şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşmesinin dünkü oturumunda yaptığı konuşmada MHP yandaşlarının devlet gücüyle * silahlandırıldığını söyledi. Ecevit, MC hükümetleri döneminde şiddet olaylarının adeta devlet görevleri: haline getirildiğini de belirtti. 
Sağdaki şiddet olaylarnın MHP ve bu partinin yan kuruluşlarından kaynaklandığını söyleyen Başbakan ;"AP'nin şiddet olayları içinde bulunmadığını ancak şiddet olayları içinde yer alan'MHP'yi himaye ettiğini" açıkladı. 
Konuşmasında bu yıl- 

ki 1 Mayıs gösterilerine de değinen Ecevit, bu gösterilerde, Sovyet yan- 
« İli pankartlar taşıyan kiterden sakıtlılmdn gerektiği tekrürladı. 
Şiddet olaylarına karşi alınan önlemlerle ilgili Sanato'ya bilgi veren Ecevit, hükümetleri döneminde olaylarda kullanılan bombaların nerelerde yapıldığının kanıtlarının ortaya çıkarıldığını, bu çalışmalar sonunda ortalarda gezen silahların olduğunu söy- 


(Devamı Sa7, Sü.8'de) 


ABD Dışişleri 


Bakan Yardımcısı 
Benson, 
Ankara’ ya geldi 


ANKARA (ÖZEL) 

ABD Dışişleri Bakanı- nın Savunma ve Güvenlik yardımıyla ilgili yardımcısı Bayan Lusy Benson, dün sabah Ankara'ya geldi. Salı sabahı beklenen bayan Benson, İran'daki olaylar yüzünden uçak seferlerinde yapılan değişiklik nedeniyle Türkiye '- ye gelişini bir gün ertelegörüşünü dèe 


. ee N 

Demirel, Türkeş: Bayan Benson ile Paiç zartesi ak Ankara" 
141 ve 14Z'nin “Hükümet, gelen "ABD Dışişleri Ba. 
e nlığı Türki M 

kaldırılamayacağını MHP'ye karşı Seti Aian Fünun Tur > s m a kiye'de askeri konularda söyledi suikast hazırladı” temaslarda bulunacaklar. 
a ir > > Yetkililer ambargo yü-İZMİR (THA) HABER MERKEZİ: zünden Türkiye ile ABD AP Genel Başkanı Sü- MHP Genel Başkanı arasındaki ilişkilerin ke- 


leyman Demirel İzmir'de yayınlanan Yeni Asır ga- tığı zetesine verdiği demeçte, 141, ve 142. maddelerin 


(Devamı Sa.7, Sü. 7'de) 


suikast 


Basın özgürlüğü lafta kaldı 


bir günde altı defa 


basın 


Alpaslan Türkeş dün yaptoplantısında hükümetin partisine karşı 


hazırlığı 


(Devamı Sa. 7, Sü.7'de) 


yarsılandık 


© Yazı İşleri Müdürümüz Büyüközden: 


"Belgeleriyle açıkladığımız Kontrgerilla ve MHP” nin su 


karşısında susan, bizim aleyhimize davalar icad eden savcılar, en sonunda Atatürk'ü bile yargılamak noktasına gelmişlerdir” 


© Gazetemiz aleyhine açılan davaların sayısı 40” buldu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Gazetemiz hakkında açılan davalardan altısı- nın duruşmasına dün İstanbul 'Voplu Basın Mah kemesinde başlandı. Yazı İşleri Müdürümüz Aydöğan Büyüközden bir gün 


yor. 


çları 


de altı davaya girerek ifa de verdi. Altı davada ga- 
.zetimiz hakkında istenen ceza miktarı 27 yılı bulu” 


Dün başlanan davalar, gazetemizin 


Aydınlık 
(Devamı Sa. 7, Sü.4'de) 


silmesi nedeniyle iki ülke arasında aksamış olan as- 
(Devamı Sa,7, Sü.6'da) 


Olümünün 40, yıldönümünde 


Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızın önderi 
Mustafa Kemal yarın 


törenlerle anılacak 


HABER MERKEZİ 
Ulusal kurtuluş savaşımızın büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 40.yıldönümünde törenlerle anılacak. 

Başkentte Cuma günü ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Korutürk, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Ana Muhalefet Partisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı ve Genelkurmay Başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek, kabre çelenk koyacak, saygı duruşunda bulunacaklar. 

(Devamı Sa.7, Sü. 3'de) 


içinde 


AP HÜKÜMETİNİN 1970'DE HAZIRLATTIĞI MHP DOSYASI 


YAYINLARI 


© Olayı doğrulayan İzmir 


Savcısı, telgrafın 


Yargıtay postası damgası taşıdığını söyledi 


İran 


TAHRAN 
İranin Kum kentinde ordu birliklerinin halk üzerine ateş açması üzerine, halkın da ordu birliklerine silahla cevap verdiği bildirildi. 
Bu yüzden 4 kişi öldü. Bu arada halkın silahlı bir şekilde muhalefet yürütmes için örgütlenmeye geçtiği gelen haberler arasında Öte yandan Ulusal Cephe Partisi yaptığı açıklamada, Zancan kentinde, ordu birliklerinin gösteri yapan halka ateş açması sonucu 5 kişinin öldüğünü bil dirdi. 
GENEL GREV 
İran'daki dini liderler önümüzdeki Pazar günü için genel grev çağ-Tısı yaptılar. 


yıla hi 


kümlü faşist Ali 


'dan çekilen sahte 


faşist salıverildi 


İZMİR (AA) 


Adam öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yla hü-İsmek Türler, Yargtay'dan çekilen 


sahte bir telgrafla serbest biakıldı. 


Kum kentindeki olaylarda 


halkı orduya silahla cevap verdi 


Paris'te bulunan muhalefet liderlerinden Ayetullah Homeyni de, İranlılara askeri hükümeti tanımama ve hükümeti baltalama çağrısı yaptı. 

Homeyni çağrısında şöyle dedi: 

"Bir askeri hükümet kurulması, komplodan başka bir şey değildir. 
Bu hükümet de Şah'ın ihanetlerini gizleyemez. 

"Siz, tankların ve tüfeklerin, iradenize karşı bir şey yapamaya- 


cağını gösterdiniz. Askerlerden korkmamanız gerektiğini hatırlatırım.” 


Bu arada Tahran'dan gelen haberlere göre Şah'ın, suistimalden tutuklananları yargılamak için "olağanüstü" bir mahkeme kuracağı bildirildi. 


a 


İran'a ilişkin diğer haberler 3. sayfamızdadır. ) 


Yalanlar, bölücülük, zorbalık ve tehditler Maden-İş'i çökmekten kurtaramıyor 


Devrimci Maden-iş”in çağrısı üzerine istifalar hızlandı 


YÜZLERCE DEMİR DÖKÜM İŞÇİSİ MADEN-iŞ”TEN İSTİFA ETTİ 


Hakkı Öztürk şimdi hedeflerinin Maden-İş'i Demir Döküm'de dörtte birin altına düşürmek olduğunu açıkladı 


Geniş haber 4. sayfada 


İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
14 yıllık mahkumiyet karanının Yargıtayca onaylanmasından sonra olay 


ortaya çıktı. İzmir Savcısı olayı (o doğruladı: "Yargıtay'dan çekilen 


sahte telgrafın Yargıtay" da görevli bir savcının imzasını taşidığını” da bdirten Savcı, "Herşey usulüne o kadar uygun ve muntazam hazirlanmış ki, ilk planda bi sahtekarlığı anlamak mümkün değil. Telgraf, Yargtay postası damgasını taşıyor ve saniğin serbest bırakılmasını istiyordu" dedi. 

Yetkililerden edinilen bilgiye göre salıverilen faşist Ali İsmet Tür ler geçen yıl belediye otobüsünde sınıf arkadaşını bıçakla öldürmeye teşebbüs etmişti. Olaydan sonra yakalanan ve ilk sorgusunda tutuklanarak 14 yıla mahkum olmuştu. Türler kararı temyiz etmiş ve temyiz kararı beklenirken Ankara'dan gelen ve daha sonra sahte olduğu anlaşılan telgraf üzerine serbest bırakılmıştı. 


Ecevit'e hakaröt eden 
POL-BİR'li 5 
polis tutuklandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Önceki gün Başbakanlık konutu önünde Başkaban Bülent Ecevit" 
e hakaret ederek tehditler savuran POL - BİR'e bağlı beş polis, meslekten ihraç edilecekler. 
Beş saldırgan polis dün yapılan sorgularından sonra tutuklandılar. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Hassas Bölgeler Müdürlüğü Toplum Polisi ve Asayiş Şubesinde görevli beş POL - BİR üyesi po` lis, dün İçişleri Bakanlığı Müfettişlerine ifade verdiler, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri ifade işlemi sonunda -Süleyman Ertekin, Hüseyin Arıkanoğlu, Atilla Ersenal, Ne&- det Kılıç ve Hüsnü Kılığ' 
ı meslekten kesin ihraç * istemiyle polis disiplin kuruluna sevketti. 

Olay adliyeye de intikal etti. Başbakan Bülent Ecevit davacı olma dığını bildirdi. Ancak Başbakanlık Koruma polisleri POL-BİR'li polislerden davacı oldular. 
Cumhuriyet Savcı Yar dımcısı Bekir Mavioğlu adı geçen polisleri, "görevlli memura hakaret. 
ve mütecaviz sarhoşluk suçlarından" O tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 

(Devamı Sa.7, Sü. 10'da) 


Türk-iş icra Kurulu, 
DİSK ile anarşiye karşı işbirliğini görüşmek üzere toplandı 


ANKARA (THA) 
Türk-İş İcra Kurulu, 
DİSK ile anarşi olayları karşısında yapılacak işbirliğini görüşmek üzere ve bu konuda ortaya Çıkan gelişmeler konusunda, "durum değerlendirmesinde bulunmak" üze- 


re toplandı. 

Genel Başkan Halil 
Tunç'un o başkanlığında yapılan toplantı ; saat 


11.00'de başladı ve toplantıya kurul üyesi Sadık Şide, Mali Sekretersömer Ergun, Teşkilatlandırma Sekreteri Ethem 
Ezgu ile Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir katıldılar Türk-İş İcra Kutulu Toplantısında DİSK Ge nel Sekreteri Fehmi Işıklar tarafından bir süre önce yatan anarşik olaylara kerşr ortak hareke etme önerisinin ele alınarak, bü konuda karat We rileceği bildiriliyor. 


9 Kasım 1978 


Başıboş “devrimciliğin" ve sahte solculuğun en çok kullandığı deyimlerden biri de "sınıf mücadelesi" ve “ilericilik, gericiliktir;! 
Ama bunların ne söylediklerinin, ne de yaptıklarının sınıf mücadelesiyle ve ilericilikle hiç bir ilgisi yoktur. Onlar her önüne gelene "gerici", "sınıf işbirlikçisi" damgasını vurarak, dostu düşmanı ayırmadan halkın güçleri arasında bölücülük ve kargaşa yaratmaktadırlar. 

Nedir sınıf mücadelesi? Nedir ilericilik, gericilik? Tombalayla mı tespit edilir, yoksa herkes kafasından mı uydurur? 

Sınıf, tasada, kıvançta ortak olan, aynı hayatı paylaşan insanlar topluluğudur. Bu insanların sınıf bilincine varması ise yaşamın bir sürecidir. Köle sahipleri ile köleler, toprak ağaları ile köylüler, burjuvazi ile işçiler insanlığın varoluşundan bu yana beli başlı sınıfların varoluş biçimleridir. 
Tarih boyunca sınıf mücadeleleri ise bu sınıfların çatışmasından ibarettir. 

Kapitalizmin bir dünya ekonomisi haline gelmesinden önce sınıfları ve sınıf mücadelelerini teker teker o ülkelerin iç durumlan belirliyordu. Kapitalizmin emperyalizm aşamasında teker teker ekonomilerin bir dünya pazarında birleşmesiyle, sınıfların mevzilenmesi de sadece bir iç sorun olmaktan çıktı. Bizzat emperyalizme göre tespit edilen bir olgu oldu. Emperyalizm öncesindeki 'ilericilikle gericilik değişti. O ülkelerin hakim sınıflarına zarar veren her tutum ilerici değildir artık. Bu bakış açısından yoksunluk her şeyi birbirine karıştırır. Yaşadığımız çağın özelliğidir bu. Rusya'ya karşı mücadeleyi baltaladığı için Halkın Kurtuluşu gerici, Rusya'ya karşı çıktığı ölçüde MSP ilericidir. 

Halkın Kurtuluşu gibi sahte solcuların yaptıkları gibi sınıflar, ilericilik ve gericilik, subjektif iradeye göre tespit edilemez. Her zaman sınıfların varlığı objektif bir sınıf menfaatine dayanır. Sınıf mücadelesi de bu temele oturur. Köleler köle sahiplerine karşı mücadele etmediği için kölelikten, köylüler ağalığa karşı mücadele etmediği için hatta onun yanında yer aldıkları için köylülükten, işçiler patronların gerçek yüzlerini göremedikleri için işçilikten çıkmazlar. Ezilen bir ülkede emperyalizme karşı mücadele etmiyorsa ezimişliği ortadan kalkmaz. (Alman halkı faşist Hitler'in peşinden gittiği için faşist mi olmuştu?) Objektif mücadele zıtlıkları olduğu müddetçe uzlaşma mücadeleye, gerici ilericiye dönüşmektedir. Tarihin hep ezilen sınıflarca ileri götürülmesi bu 


e 


ANADOLU BASINI 


Muhammed Atmaca 


bilimselliği de buradadır. Sınıf bilinci kitlelere dışarıdan götürülür. Zor olan da bu sınıf bilincine varmamış insanları örgütlemek ve seferber etmektir. Eğer ezilen sınıflar kendiliğinden devrimci olsalardı, Marksizme ve devrimcilere ne ihtiyaç vardı? 


İlericiliği, gericiliği sadece subjektif etke- ne bağlamak, temeldeki objektif gerçekliği kavramamak insanı iradeciliğe ve başıbozuk maceracılığa sürükler. Onların halka güvensizliklerinin temelinde de bu iradecilik yatmaktadır. Ondan her akıntıya kapılmakta, her karanlık güce alet olmaktadırlar. Devrimciler Halkın Kurtuluşunun ibret verici geçmişinden dersler çıkarmalıdırlar. İçine battıkları burjuva idealizmi onları her olumlu şeyi redde götürdü.Halkın geçmiş mücadelesini reddettiler. Hiç kimseyi begenmeyen o burjuva kibirlilikleri en sonunda onları Brejnev'e kul etti. Büyük öğretmen Mao Zedung'a ve ezilen halklara saldırmaya başladılar. Mevki ve tekkeleri için her karanlık işe giriştiler. 


Ülke dışında Brejnev'in, ülke içinde de Kontrgerillanın av tazısı oldular. Hem de usta bir tazı. Brejnev namluyu nereye çevirse bunlar oraya havliyorlar. Kontrgerilla namluyu nereye çevirse yine oraya havlıy orlar. 


Gençliğin menfaatleri ortaktır diyoruz. 
“Sınıf işbirliği" yaygarasını basıyorlar. Olmaz, gençlik birleşmez. Kırkbeş milyon halkın menfaatleri ortaktır, diyorsun. Halkin birleşmesine yine saldıran aynı kafa. Emperyalizme karşı ezilen ülkelerin birliğine yine bu kafalarca saldırı olmaktadır. 


Bir de gerçeklere bakalım. Nedir gençleri çatıştıran? Okuldaki eğitimin bozukluğu mu? Öğrencilerin üzerindeki baskılar mı? 
Emperyalist ve yoz kültüre baş kaldırma mı? 
Bunların hiç biri değil, bu çatışmalarda gençliğin ve ülkenin ne menfaati olabilir? 
Birbirini öldüren gençler, cenazelerde leş kargası gibi döğüşenler, forumlarda kavgalar, yurt basmalar, gençliğin söz hakkını gaspedenler mi sınıf mücadelesi veriyor? Nedir bu toz duman? Kurdun yarattığı dumanlık 


Adana'da yayınını Sürdüren 
TEL gazetesi sahibi 
Recai Saraçoğlu: 


"SORUNLARIMIZI 
BİRLEŞİRSEK 


ÇÖZEBİLİRİZ” 


Röportaj: Bekir Kaya 


HALKIN SESİ 


KARABÜK ZONGULDAK 


MHP'li öğretmenler, 


öğrencileri ÜCD 'ye 


Karabük'te MHP'liler 


değil mi? Bu dumanlık kurttan başka kimin işine yarar? 

Gençliğin büyük çoğunluğu okuma olanaklarından yoksundur. Okuyanların öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği yoktur. Öğrenimini bitirenler iş bulamamaktadır. Yoz ve emperyalist bir kültür gençlikle ters düşmektedir. Bu ortak menfaatler gençliği birleştirmeye yetmez mi? İşte gençliği düzene karşı bir giç yapan bu gerçeklerdir. Hakim sınıfların rahatsızlığı işte bundandır. Gençlik ağalığının ve tekkelerin rahatsızlığı da buradadır. Gençlik birleşince tekkeler yıkılır. 
Halkın Kurtuluşu gibi sahte solcular gençliği, halk gençliği, faşist gençlik, zengin gençlik ve yoksul gençlik gibi parçalara ayırıyor. 
Bu anlayışın Türkeş'in milliyetçi gençlik ve komünist gençlik zırvalarından ne farkı vardır? Gençliğin içinde bir sömürücü sınıf yoktur. Kökeni ne olursa olsun ortak bir gençlik özellikleri vardır. Bölücülükle devrimcilik ayn ayrı şeylerdir. Biri gençliği düzene karşı bir güç olarak görür ve birleştirmeye çalışır, diğeri ise gençliği birbirine düşürür, düzene ve emperyalizme karşı zararsız hale getirir. 

Hangi partiye oy verirse versin, hangi dinden ve mezhepten olursa olsun halkın menfaatleri de ortaktır. Birleşmiş halktan daha güçlü bir silah yoktur. Bundan korkan gericiler ve emperyalistler, halk içindeki çeşitli çatlaklardan faydalanarak bölücülük yapıyorar. Halkı birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Sahte devrimci bu beyler de halkın sımsıkı birleşmesine saldırıyorlar. Onlara göre halk AP'li, MSP'li, MHP'li, CHP'li ve devrimcilerden oluşuyor. Tam burjuva siyasetçileri. 45 milyon halkı birleştirmek isteyen anlayış mı, yoksa bunlar adam olmaz diyen anlayış mı devrimcidir? İşçileri, köylüleri, gençleri birbirine düşmüş bir ülkede devrim olur mu? Paramparça bir halk emperyalizm ve gericiliği alt edebilir mi? Bu kafayla tabii ki, Rusya'ya be bağlanır. Halkı böldün mü, "sınıf mücadelesi" adı altında "Ben babamı bile keserim" dedin mi, Brejnev'in yolu açıldı demektir. Başka hangi güç var ki? 
Bunlar birbirine zıt iki tutumdur. Biri devrime, diğeri ise Rusya ve Kontrgerillaya yarar. 


öfürüyorlar 


hallesinde oturan bazı 


Sınıf mücadelesi mi, kör döğüşü mü? 


Halkı hayatlarına ve menfaatlerine göre değil, kafalarına göre ayıran anlayış bugin maceracılığı karşı devrimin hizmetine sokmuştur. Gecekondu mahallelerini Alevi-Sünni diye bölen anlayışıyla, devrimci-faşist diye bölen anlayış birbirinin kılık değiştirmesidir. o Gecekondulardaki yaşayanların birbirlerine girmesi acaba kimleri kuvvetlendirir? Kontrgerillanın eseri değil midir? Binbir zorluklarla yapılan evleri boya küpü haline getirmeye, halkın malına zarar vermeye kimin hakkı var? Bunlar halkın devrimden uzaklaşması için Kontrgerillanın yarattığı basit aletler değil midir? Duvarlarını yazdırmayanlar, o deli saçması gazeteleri okumayanlar, haraç vermeyenler gerici, kendilerine boyun eğenler de ilericidir. Bunun adı da sınıf mücadelesidir. Tekkelerin peşinde- ki insanlar açısından bunlar uyarıcı olmalıdır. Kim kimin minderinde döğüşüyor? Bu minder Kon trgerillanın minderidir. Oynanan oyun halkı bölmek ve parçalamaktır. Yer daha önceden Kontrgerillanın tespit ettiği kırmızı bölgelerdir. 


Halkı din, mezhep ve milliyet, siyasi inanç farklarına göre ayırmak ve çatıştırmak, Kontrgerillanın sınıf mücadelesidir. 
Rusya da aynı taktiği kullanmıyor mu? Yokwl ülkeleri birbirine dişürmek,beşinci kollar örgütlemek, yıkıcılık yapmak kendisine boyun eğenleri ilerici, boyun eğmeyenleri de gerici diye-bölmek, bu da Rusya'nın sınıf mücadelesidir. Maceracılık ve Halkın Kurtuluşunun bunlardan neyi farklıdır? 


Sınıf mücadelesi işçilerin, köylülerin, gençlerin ve tüm halkın birleşerek düzene ve emperyalizme karşı mücadele etmesidir. 
İlericilik ise herkesin birbirine dağıttığı bol keseden bir şey değildir. Dünya gericiliğinin merkezi Amerika'ya ve özellikle Rusya'ya karşı mücadeledir. 


Bugin işçilerin, köylülerin , gençlerin birleşmesinden en fazla korkanlar Rusya, Kontrgerilla ve MHP'dir. Çünkü onlar umutlarını halkın arasındaki çatlaklara bağlamışlar, yuvalarını oralara kurmak istiyorlar. 
Halkın arasındaki çatlaklar kapandıkça, bu tahta kurularının da yuvaları dağılacaktır. 
Hepsinin düşman olduğu ve korktuğu da halkın sımsıkı birliğidir. Amerika ve Rusya'ya karşı proletarya önderliğinde sımsıkı birleşmiş 45 milyonluk Türkiye halkı, bağımsız ve özgür Türkiye'yi yaratacak biricik güçtür. 
Birleşen halktan daha güçlü bir silah yoktur. 


ZONGULDAK 
Devrek Kereste 


Fabrikası İşçi Memur ve Emeklileri Tüketim Kooperatifi kurdular 


Devrek Kereste Fab- 


Osman Demir- 


Endüstri Medek Lisesine yükleniy orlar. Okulun çıkışlarında daha çok, demir çelik fabrikası tarafındaki atölye derslerinin yapıldığı okuldan çıkış- 


devrimci arkadaşlar da komandolar tarafından tehdit edilmektedir. Geceleri evlerinin kapıları, camları kınlmaktadır. 


Bir Devrimci 


rikası lokalinde yapılan toplantıdaki seçimde yönetim kurulu seçildi. 
Yönetim kurula Süleyman Kuyucak, Fethi Okurterzi, Kenan Müfet- 


Tel Gazetesi Sahibi Recai Saraçoğlu, Anadolu basını olarak içinde bulundukları durumu, sorunlarını ve çözümünü şöyle açıkladı: 


"Anadolu basınının en büyük sorunları, araç, kâğıt, mürekkep, klişe ve personeldir. Son 10 gündür kağıt bulamıyoruz. Eskiden 275 lira olan bir top kağıt (tabaka) şimdi zar zor şartlarda 375 liraya bulunuyor. Üstelikde karaborsa satılıyor. Bazan da eksik çikiyor. Bize tanınan kâğıt hakkını üç aylık birden toptan alırsak, kilosu 6.50 liraya geliyor. Anadolu basını, üç aylık kâğıt alacak parayı nerede bulsun. 


"Seka'nın Adana'da şubesi yok, biz 200-300 top kağıdı alıp stok yapamayız. Buna gücümüz yetmez. Mürekkep ve kağıt sorununu diğer gazetelee yardımlaşarak çözmeye çalışıyoruz. Seka'nın Adana'da bir şube açmasını istiyoruz. 

"Personel de ayrı bir sorun. Uzun 


çabalarla bir baskı, dizgi operatorü yetiştiriyoruz, büyük gazeteler, bizim verdiğimizin iki misini verip elimizden alıyorlar. 

“İlan, Anadolu basını için bütün diğer Sorunlardan daha büyük bir dert. Basın İlan Kurumunun şartları çok ağır. Mali gicimüz yetmediği için gazetemizi altı sayfa çıkartamıyoruz, bunun içinde bize resmi ilan vermiyorlar. Özel ilan almamız da iki ay kadar Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü tarafından engellendi. 
Genel Müdürlüğe müracaatımız sonucu, özel ilan almaya başladık. 

"Basın Kanunu, basın özgürlüğünü kısıtlamaya yöneliktir ve iktidarın rengine göre uygulanmaktadır. Basın Kanunu düzeltilmelidir. 

"Anadolu basınının sorunlarını çözebilmemiz için, birleşmemiz gerekir. Mahalli gazetelerin birleşerek, örgütlenerek mücadele etmeleri gerekir. 
Ancak, böylece sesimizi duyurabili- 


DÜZELTME 


6 Kasım tarihli gazetemizde Yeni Adana gazetesiyle yaptığımız röportaj 
da, Yeni Adana gazetesi sahibi Çetin Remzi'nin fotoğrafı yeme yanlışlıkla 


Tel gazetesi sahibi Recai Saraçoğlu'nun resmi basılmıştır. 


hibinden özür diler, düzeltiriz. 


ler iki gazete sa- 


larda öğrencilere saldırmaktadırlar. Bu saldın lar okul dışından yapılmaktadır. 


Okuldaki (o MHP'liler ise kendilerinden olmayanların devrimci olsun olmasın listesini çıkarmışlar. Devrimci arkadaşların resimlerini bulmuşlar. Bunlann başını ise Sabri adında bir 
MHP'li çekmektedir. Ayrca okula yeni gelen öğrenciler bazı öğretmenler tarafından ders Çalıştrma bahanesiyle ÜGD ye getirilmekte ve kendilerine silah verilmektedir. 


Çelik-İş Sendikası tarafından beslenen MHP' 
li faşistler Karabük'ün Ankara Caddesi ve Balıkpazar taraflarını elle rine geçirmişlerdir. Kendilerinden olmayanı buradan geçirmeyip tehdit etmekte. dövmektedirler. 

Fevzi Çakmak Ma- 


Bunca emeğin karşılığı sadaka parası mı olmalı? 


Babası SEKA kağıt fabrikası inşaatında kaza Sonucu ölen Hasan Kılıç'aSosyal Sigortalar Kurumu yetim maaşı olarak üç ayda 889 lira bağladı. Yani ayda 296 lira 30 kuruş. Üstelik bu 889 liranın 600 lirası da avansmış. 

Şimdi İstanbul'da İşletmecilik Fakültesinde okuyan Hasan Kılıç ne yapsın? Ayda 296 lirayla yemek mi yesin? Giyeceğine mi harcasın? Kitap mı alsın? Yol parası mı yapsın? Yemek parası olur derseniz kuru fasulyenin kilosu 50 lira. Giyecek almaya kalksa 296 lirayla ancak bir gömlek alınır. Kitap almaya hiç kalkışamaz. En iyisi Hasan Kılıç bu parayı Sosyal Sigortalar Kurumuna bağışlasın. 


vomon 


19.06.57 Mbk KULAÇ masan 
AVARS! 600,000 28 
öz MektzmozseksemoruzvEc0 


SÜMERBANK EREĞLİ PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ 


MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nden 


Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul, İzmir ve Antalya Bölge Müdürlüklerimiz- de mevcut Teknik ve Ticari Şartnamelerimiz esaslarına göre, 100 Ton Biçerbağlar ile 300 Ton Balya Makinası ipi Dahili piyasadan veya ithal suretiyle 


mübayaa edilecektir. 

, Teklif vermek isteyenlerin, 24 Kasım-1978 Cuma, Saat 15 30'a kadar tekliflerinin Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığında bulundurmaları, 
2490 sayılı arttırma-eksiltme ve ihale kanununa tabii olmayan Kurumumuz, 
malı kısmen veya tamamen alıp almamakta ve siparişi dilediğine vermek veya firmalar arasında taksim etmekte tamamen serbest olduğu ilan olunur 


(Basın: 27067—1418) 


tir. 


1- Müessesemizin 1979 yılı ihtiyacı 70.000 adet 4905 tip meram masa örtüsü etiketi, 95.000 adet 328-3285 tip Gülistan yatak çarşafı etiketi, 60.000 
adet 3286 tip Gülistan yastık kılıfı etiketi ve 80.000 adet 758 tip Gülistan yollu yatak çarşafı etiketi ofset olarak belirtilen renklerde imal ettirilecek- 


- İsteklilerin teklif fiatlarına göre işin bedelinin 7415'i nisbetinde geçici teminatlarını Müessesemiz veznesine yatırarak veya Ereğli İş Bankası nezdindeki 200 sayılı, Ereğli Ziraat Bankası nezdindeki 241 sayılı cari hesabımıza havaleederek 17.11.1978 günü saat 16.00'ya kadar kapalı teklif mektuplarını Müessesemize tevdi etmeleri gerekir. 

3- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 


(Basın 27217-1420) 


tişoğu, baş ve Selahattin Sarı seçildiler. Yedek üyeliklere ise: Kamazan 
Onur, Hayrettin Özsaraç, Aydın Abacı seçilmiştir. 
Şimdilik 93 kişinin iye olduğu kooperatifin seçiminde 71 oy kullanılmıştır. 

Denetleme kuruluna ise İbrahim Özkan, Hasan Özer, Mehmet Bölük getirildiler. Yapılan toplantıda yönetim kurulunu teşvik etmek gayesiyle huzur hakkı, yeni oturum başına şimdilik 100 
lira tespit edildi. Yeni yönetim kurulu başkanı Süleyman Kuyucak yaptığı konuşmada bütün işçilerin kooperatifte birdeştirilmesi için çalışıldığını söyledi ve kooperatif - işlerinin yapıcı, yaratıcı ve birlikte hareket edilmesini istedi. Tüketim kooperatifinin satiş mağazası için işvere- nin kendilerine yer gösterdiği ve inşaat malzemesi sağlandığını ilave ettiler. Üye işçilerin mesaiden sonra bu inşaatta çalıştıklan belirtildi. 

Tüketim kooperatifinin kuruluş amacı üyelerin tüketim maddelerini aracısız ve ucuz şekilde sağlamaları dır. 
Yapılacak ilk işler olarak fabrikanın içindeki kooperatif binasının inşasını bitirmek, ve çalışır vaziyete getirmek. yer alıyor. Kooperatif. yöneticileri (o çalışmaların- da ilkin gıda maddeleri satmak. ve bunu genişleterek diğer ihtiyaçlarını dayanıklı tüketim mallan, giyim eşyası, VS, Satışlarını yapabilmek amacında olduklarını söylediler. 

Asım Ekim 

Mustafa Karademir 


PET 


Cezaevinden kaçan 13 firarinin hayatı bir film gibi. Çocukluktan yeni kurtulmuşken adam öldüren 13 
genç. .. Cezaevine düşüyor, büyük firarı gerçekleştiriyorlar. Üstelik de teşkilatsızlar (!) Kimi dei diyor, kimi acıyor, zavallı diye ardından gözyaşı döküyor, kimi toplumun bunalıma nnın simgesi bu 13 genç diyor... 
Onlar bir kavganın peşinde koşuyorlar... 

Pek yakında bu sinemada diye reklamı gösterilen bir film mi bu? 
Hayır Türkiye'de gerçekten oynuyor ve film gibi gösteriliyor. Bu çocuklar değme artistlere taş çıkartacak ustalıkla oyunlarını sürdürüyor. Mizanseni de günü gününe, olayların gelişmesine göre yönetmence hazırlanmış. 

AP'nin yayın organı Son Havadis'- in 7 Kasım tarihli sayısını açıp bakın. 
Senaryonun bir parçası Son Havadis te de yankısını buluyor. 

Son havadis'in kırmızı oklu manşeti "KAÇAK'LA KONUŞTUK". 
Haberi okuyorsunuz, heyecanlı bir polis romanı gibi. kaçakların serüveni, gönlünüz hemen kaçaklardan yana olacak. Polisin peşlerinde amansızca koştuğu teşkilatsız gençler. 
Bu gençlerden biri henüz. 20 yaşında, ensesinde polisin soluğu biçare kaçıyor... Size olayı buradan okuyup nakledel im. 

Son Havadis gazetesi... Daktiloların çıkardığı monoton sesi bir anda bozan bir tdefon zili. Telefona "bir arkadaş" çıkıyor. Telefondaki ses “yazı işlerinden bir yetkiliyle görüşmek istiyorum" diyor ve hemen ekliyor. "Cezaevinden kaçanlardan Vedat Kasımlar'la sizi görüştürebilirim." 
Telefona çıkan "arkadaş" gülerek dalga geçtiklerini arkadaşlarına ima ediyor. Aldığı no- ta bir bakıyor, saat 19.30'da Maçka Parkında rendavü verilmiş. Telefondaki ses iki kişiden fazlasının gelmemesini de "önemli" söylemiş. 

Hâlâ şaka olduğunu düşünen muhabir 19.30'da ne olur ne olmaz diyerek Maçka Parkı'na gidiyor. Polise haber vermiyorlar, talimat gereğince iki kişiler... Ama kimse yok. Park büyük bir sessizlik içinde. Tam dönmek üzerelerken arkalarında bir ses “SonHavadis'ten misiniz?" 

İrkiliyorlar. O ana kadar işin şaka olduğuna inanmışlar. Arkalarında ufak yapılı gençten bir çocuk. Çocuk ama ne çocuk... "Sesinizi çıkarmadan beni takip edin" diyor. Rehberleriyle birlikte ilerliy orlar. 


Küçük çiftlik civarına geldiklerin. _ 


de ışıkları karartılmış bir araba Bekli: yor onları. Otomobilin yanında bir başkası daha. Merak etmeyin çocuk. 
Rehberleri arka kapıyı açıp oturmalarını söylüyor. Kendisi de yanlarına oturuyor ve araba hareket ediyor. 
Araba içinde beş kişiler, merak etmeyin hepsi çocuk. Işıklar yine kapalı, 


, kimsede tıs yok 


Araba Şeref Stadı önünde birden duruveriy or. "Kusura bakmayın" diyorar, "yolu bilmememiz gerek, gözlerinizi kapamak zorundayız." Gözler mendillere bağlanıyor. 

Daha sonra otomobil duruyor. 
Öndeki çocuk "geldik, inebiliriz” diyor. Kapılar açılıyor. Muhabirler mendilleri indirmek istiyorlar. "Hayır hayır daha olmaz" diyerek müdahale ediyor biri muhabirlerin kollarına gi riyorlar "dikkat edin merdivenlerden 


Osman örek 


gene gal yaplı... | 3% 


Geçen gece Hilton'da Kıbrıdiarın "Helim" (Kıbrıs peyniri) gecesi yapılmış. Bulvar gazetelerinden biri renkli fotoğraflarıyla geceyi sergilivor, biz de buradan okuduk, öğrendik. Gecenin en renkli siması da “Kıbns Türk Federe Devleti Baş- 


* bakanı" Osman Örek'miş. 


Hatırlayacaksınız o Osman Örek, Kıbrıs'taki Kontrgerilla faaliyetiyle ilgili yayınımız Kıbrıs Türk Meclisinde büyük tartışmalara yolaçtığı sırada, kendisi gazetemizi kastederek, “Bir paçavranın yazdıklarına dayanarak bizi Suçlayamazsınız" diye bağırvermişti. Bağlı bulunduğu karanlık kimselerin hiddeti sirayet etmiştir dedik ve bir başbakana yakışmayacak butavrından dolayı hanesine bir puan koyduk. 
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Teşkilatsızteşkilatiı gençler 


TF 


Ki 


çıkacağız". Tahminen 7-8 basamak çıkılıyor, bir çocuk kapıyı şifreli bir şekilde vuruyor. Tak-tak-tak-tak-tak, tak. Korkunun verdiği bir sinir bo- * zukluğu içinde muhabirler. 

Çok geçmeden kapı açılıyor. İçer- de iki çocuk daha var. Değişik bir ses “bu taraftan" diyerek koluna giriyor. 
Merdiven çıkılıyor. Üst kattalar, bir gıcırtı, kapı açılıyor. Bir kaç adm gi riyorlar. Bir gıcırtı, arkalarından kapı üstlerine kapanıyor. Bir el uzanıyor, muhabirlerin gözlerindeki mendili yavaş yavaş indiriyor. 

Odalos, Önce hiçbir şey göremiyorar... Gözler ışığa alışınca AP'li son Havadis muhabirlerinin karşılarında sarı, gençten birisi... Vedat Ka sımlar'ı buluyorlar. 

Muhabir olayı anlatmaya devam ediyor. Vedat Kasımlar'ın yüzünde “katı, üzgün ve korku emareleri seZöbiliyordum." FI sıkışıyorlar. 

“Ben sizi buraya resim çekmeniz ve haklı olduğumuzu gazetenizde yayınlamanız için çağırdm." 
Henüz bir iki resim çekilmişken kapı vuruluyor. "Vedat 'vakit geldi' diyor" ve tekrar gözleri bağlanarak aynı yoldan geri getiriliyorlar. Muhabir habe rini şöyle bitirmiş "gazeteye döndügümüzde henüz olayın etkisinden kurtulamamıştık. Haberin arkasından da AP'li Son Havadis gazetesi Vedat Kasımlar'ın haklı olduğu fikrini kamuoyunda yaratmak için Başbakan'a gönderilen ve muhabirin eline tutuşturulan mektubu yayınlıyor. 

Son Havadis'te oynanan bu oyuna ne demeli? Zavallı çocuklar hükümetin gazabına" uğramışlar. 
"Elbise benzerliği yüzünden” üzerlerine cinayet suçları atılmış. "İşkence sonucu teşkilat isimleri" vermişler. 
Ama hükümetin parmaklıkları keserek "provokasyon" için salıverdikleri bu çocuklar kendi başlarının çaresine düşmüşler. Haklılıklarını nasıl ispatlayacaklarını bilmiyorlarmış. İşte böyle yazıyor Demirel'in Son Havadis gazetesi. 

Kim demiş Türkiye geri kalmış bir ülkedir diye, “fukaralık kol geziyor" diye. Baksanıza bu teşkilatsız çocuklar cezaevinden salıverilince hemen bir araba buluyor, iki belki de daha fazla katlı evler tutabiliyorlar... 
Ve ellerinden hiç bir teşkilatın tutmadığı bu biçare çocuklar yaman mı yaman Çıkıyor, koca AP teşkilatının yayın organının muhabirini irkiltiy orlar, gözlerini bağlayıp, koluna girip bilinmedik yerlere götürüyorlar, aynı şekilde de tekrar geri getiriy orlar. Her şey plan dahiliriğe'ne eksiği var ne fazlası. 

Demirel in yayın organı da çocukların talimatlarını harfiyen yerine getiriyor, sayfalarını bu MHP'li Katillere açıyor. 

Bir film de biz oynatalım, Pek yakında seyredeceğiniz bu fim Türkiye'nin her ilini, ilçesini gösterecek. Bugüne kadar oynanan oyu- nun son bölümü olacak bu sayın seyirciler. Türkiye halkının başrolünü oynadığı bu filmde teşkilatların çöküşünü seyredeceksiniz. Halkın soluğu ensesinde bir teşkilat Başbuğ son kez çıkıyor sahneye. Sakın kaçırmayın, siz de rol alın. Komando kampları, rap rap raplar, zaptı rap- ta alınmış gerçekten zavallı gençler, davadan dönenler, hepsi bu sinemada Yakında seyredeceğiz. 


MAAA 


Osman örek'in “Türk sinemasında bizi temsil eden Feri” diye bahsettiği Feri Cansel sahnede görülüyor... 


Ama Usman Örek gaf üstüne gaf vapıvor. Gecede neşeyi fazla kaçırınca, Feri Cansel'in elinden piyangolar çekmiş, "sabunlar, giyim eşyaları, çeşitli hediyeler kazanıyorum" diye sevinmiş... Ve bu sevinç içinde gazetecilere şu beyanatı vermiş: “Türk sinemasında bizi temsil eden Feri'nin eli uğurluymuş." Osman Örek'i vücudunu teşhir ederek sinemada bir yer tutturan Feri Cansel temsil ediyorsa, acaba Osman Örek kimi temsil ediyor? Bir "'başbakan"'ki evlere şenlik. 


9 Kasım 1978 


© 


Kamboçya halkı ABD emperyalistlerine verdiği dersi Vietnam saldırganlarına da vermekte 


gecikmeyecek. 


Çin, Vietnam'ın 
Kamboçya'da zehirli gaz kullanmasını 


kınadı 


© Vietnam, 1965'de yayınladığı bir bildiride, ABD'nin zehirli gaz kullanmasını kınamıştı PEKİN 
» Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam birliklerinin Kamboçya'da zehirli gaz kullanmasını kınadı. Çin, 


bölgesel hegemonyacı olarak niteleyerek, Vietnam'ı Amerikan emperyalisilerine benzet- 


Vietnam Tī 


ti 


Yeni Çin Haber Ajansı, Kamboçya Dışişleri Ba- 
.kanlığı'nın konu ile ilgili bildirisine yer verdi, ayn- 
"Hanoi tarihle alay ediyor" başlıklı 


ca, bir yorum yayınladı. 


Yorumda, 1965'te Kuzey Vietnam tarafından yayınlanan ve ABD' yi 1925 tarihli Cenevre bildirgesine aykırı davranarak, zehirli gaz kullanmakla suçlayan bir bildiriden bölümler yer alıyor. F ó + Ajans bildirideki, "ABD emperyalistleri!!. deyiminin "Vietnamlı.saldırganlar” olarak değiştirilme- 


arasında yine anlaşmazlık çıktı 


WASHİNGTON (THA) 


Washington'da süren 
Orta Doğu barış görüşmelerinde, ABD ve İsrail heyetleri arasında anlaşmazlık çıktığı bildirildi. 
Anlaşmazlık konularının, Mısır'a iade edilecek Sina'dan çıkan petrolün İsrail'e satdması ve Sina'dan boşaltılacak İsrail üsleri y erine, İsrail'de üs yapılması amacıyla verilecek ABD yardımı konularında olduğu açıklandı. 


Bilindiği gibi, 
Dışişleri Bakanı 
Moşe Dayan, bu iki konunun İsrail için son derece büyük önem taşıdığını; 
ABD'nin dahâ önce bu konularda garanti verdiğini; barış anlaşmasında bu konuların yer almaması halinde İsrail Bakanlar Kurulunun bu anlaşmayı onaylamayacağını 


si halinde anlamından hiç bir şey yitirmeyeceğini söylemisti belirtiyor. ilemi Andık ABD Kamboçya Radyosu, Vietnam birliklerinin, YEMEKLİK 


Kamboçya topraklarındaki bir köyü, zehirli bombalar kullanarak ele geçirmeye çalıştığını bildirmişti. Kamboçya Enformasyon Bakanlığı da, Vietnam'ın bu uygulamasının mahkum edilmesi 


icin dünya halklarına çağrı yapmıştı. 


GÜRLER AKDORA 


vapladı: 


AYNINLIK: Portekiz'in bugün dünyadaki stratejik durumunu nasıl değerlendiriy orsunuz? 


DA SİLVA: Portekiz bir Avrupa ve İkinci Dünya ülkesidir. Portekiz, iki süper devlet arasındaki rekabetin odak noktası olan Avrupa'dadır. Avrupa'nın güneyinde olması nedeniyle sosyalsemperyalizmin Avrupa'yı güneyden ve batıdan kuşatma hattı içinde bulunmaktadır. Gene Portekiz, Atlantik-İberya Yarımadası denen bir bölgededir. Akdeniz'in Atlantik'e açılan kapısı üzerindedir. 
Bu, Amerika'ya açılan Avrupa'nın ve Afrika'nın, deniz yoluyla kontrolü demektir. 

Öte yandan Azor adaları (Portekiz'in Atlantik Okyanusundaki adalarından), Portekiz Amerika arasında orta noktadadır. Madeira adaları ise, ayrı konumda Afrika'ya daha yakın bir dizi adadır. Portekiz, Azor ve Madeira adaları ile önemli bir stratejik üçgen oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyal-emperyalizm, Portekiz'e daha fazla siyasi saldırı yöneltmiştir. Azor adalarının teşkil ettiği öneme bağlı olarak son zamanlarda sosyal-emperyalistler, bu adalarda "Bağımsızlık" adı altında bir faaliyet yürütmek istemektedirler. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, Azor ve Madeira adaları halkı özbeöz Portekizlidir. 

AYDINLIK: Portekiz'de değişik siyasi güçlerin 25 Nisan 1974'de durumu neydi” 

DA SİLVA: Portekiz'de, faşizmin çöküşü olumluydu. Portekiz'deki kriz karşısında burjuvazi, krizi önleyemeyecek bir haldeydi. Ve Portekiz burjuvazisinin, rejimin değişmesinden çıkarı vardı. İşçi sınıfının da çı- 
.karı vardı; 25 Nisani destekledi. 
Cünkü 50 yüdiır hürriyet görmeyen dişçi sınıfı, hürriyet istiyordu. Porte- 
„kiz burjuvazisi sömürgeci savaşlarına 


anlaşmanın bu 

iki koşula bağlı tutulmasına karşı çıktıkları bildiriliyor. 


PORTEKİZ KOMÜNİST PARTİSİ (M-L) MERKEZ KOMİTESİ DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU DA SİLVA: a 


bir çözüm arıyor ve Ortak Pazara yaklaşmak istiyordu. o Mevcut faşist rejim bütün bu gelişmeleri engelliyordu. 

Avrupa ve Amerikan emperyalistleri de Portekiz'deki rejimin değişmesini istiyordu. Tabii Rus sosyalemperyalizmi de konuya ilgi duyuyordu. Beşinci kolu aracılığıyla saldırıya geçmeyi planlıyordu. Ayrıca sosyal-emperyalizmin belirli hedefleri vardı. Bunlardan birincisi Portekiz'de en geniş etkinliği sağlamak, ikincisi bu etkinliği aracılığıyla Portekiz eski sömürgelerini kontrol etmekti. 

25 Nisan darbesini takibeden yillarda sosyal-emperyalistler ve ajanları, büyük bir saldırıya geçtiler. Onlar, hükümetin bir kısmını kontrolleri altına aldılar. Devlet cihazına sızdılar. Askeri güçlerin önemli bir kısmını denetlediler. Sendika hareketini de. Hemen hemen basının büyük bir kısmını kontrol altına aldılar. Bu saldırı, 25 Kasım 1975'te Moskova yanlısı darbe girişimiyle son' buldu. 
Başta komünistler olmak üzere, bütin demokrat ve yurtsever güçler birleşerek, sosyal-faşist o saldınya karşı bir zafer elde ettiler. 

(PCP-M-L)p bütün bu mücadelelerde Sosyal-emperyalizme karşı en önde döğüştü. O, bu mücadelede güçlendi. 

AYDINLIK: Sasyal-emperyalizm, Portekiz'deki gücünü kullanarak, Afrika'daki etkisini ve müdahalesini nasil geliştirdi? 

DA SİLVA: Portekiz hükümetini kullanarak, sömürgeleri terketme meselesi sosyal-emperyalizm için oldukça önemliydi. Angola örneğinde olduğu gibi, Portekiz deki Moskova taraftarı hikümet ve Rus taraftarı askerler, çok önemli bir dönemde Angola'da MPLA'ya yardım etti. 
Bu, Rus ve Küba askerlerinin müda- 


İsrail 


KAHİRE 
Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat, İstall'in bir ay içinde Filistinli temsilcilerle görüşmeyi taahhüt etmemesi halinde, 
Orta Doğu barış anlaşmasını imzalamayacağını açıkladı. 


Sedat, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail'in, Filistin halkının Batı Şeria ve Gazze'nin gdeceğini tayin etmesi için, açıkça 


şöyle devam etti: 

"Bu taahhüdün ardın dan, imzalanacak bir ba; 
ng anlaşmasından sonraki bir aylık dönem içim- de, Filistin temsilcileriyle görüşmelerin başlaması gerekmektedir 


"WASHİNGTON'DAKİ 
MISIR HEYETİNE 
BU KONUDA 
TALİMAT VERDİM" 


"Washington'daki Mı sır heyetine, barış anlaş 


"İsrail Pilistinlilerle 


Örüşmezse 


barış anlaşmasını imzalamam” 


© ürdün'deki Filistinliler yeniden siyasi örgütlenmeye gidiyor 


ABD ile israil 


denin konmasında bütün gücüyle ısrar etmesi için talimat verdim." 


Enver at açıklamainda şu noktayı vurgula 


dı: "Mısır Orta Doğu'da t ! bir barış iste 


garanti 
Ge gunu, * 


Filistin temsilcileri ile görişmesi gerektiğini be lirtti Sedat konuşmasına 


Mısır Devlet Başkanı E nver Sedat, Filistin halkı nın haklarının garanti edilmesini istiyor. 


"PCP(M-L) Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı mücadelede en ön saftadır” 


Sosyal-emperyalistler Portekiz'in Azor adalarında sözümona bağımsızlık adı altında faaliyet yürütmek istiyor 


Arkadaşımız Gürler Akdora, PCP (M—L) (Portekiz Komünist P arti si (M—L) Merkez Komitesi Dış İlişkiler sorumlusu Jose Antonio Gusmao Da Silva ile görüştü. Da Silva arkadaşımızın sorularını şöyle ce- 


Gürler 

Akdora 

Portekiz 

Komünist 

Partisi 

(M -L) 
Merkez 
Komitesi 
Dış 
İlişkiler 
Sorumlusu 
Gusmao 

da 

Silva 

ile görüşüyor. 


hali için tayin edici bir etkendi. 
Herkesin bildiği gibi bugün Angola, Rusya'nın, Atlantiğin güneyinde ve Afrika'daki faaliyetleri için önemli bir üs teşkil etti. 


AYDINLIK: Portekiz'in dış siyasetinin ana hedefleri nelerdir? 

DA SİLVA: Sanınm Portekiz dış siyasetinin ana hedefi Avrupa'nın 3irliğini güçlendirmektir. Özellikle XET'ye (Ortak Pazar) girmesidir. 
Bütün demokrat ve burjuva partiler, Portekiz'in AET'ye girmesini zorunlu bir mesele olarak görmektedirler. PCP (M-L)'nin bu konuda tavrı açıktır. “PCP (M-L) Portekiz'in Ortak Pazara girişini desteklemektedir. 
Çünkü bu hegemonyacılığa ve sosyal-emperyalizme karşı mücadeleyi güçlendirecektir. Yalnız, Rus sosyal-emperyalizminin ajanları ve değişik türden oportünister ile, geleneksel tipte faşistler, Avrupa halklannın ve ülkelerinin birliğine karşı çıkmaktadırlar. 

AYDINLIK: Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde, Portekiz'de yapılan Lizbon Konferansının sizce önemi nedir? 


masına Filistin halkının kendi kaderini yönetme tu si hakkını veren bir mad- 


Konse 


yi id Fahum, t je yeniden Filis tin jrg esi ni başlat Am man a gidec 

3 ziyare 


Fahum 


ti Bağ 


rvesinder 


siaki ses 


BONN (AA) 


sürdürüyor 


TAM, ECP Ger i i “A a MAZ. 7 


ULA 


DA SİLVA izbon Konferansında alınan insi ludur. Cünkü, konferans, 


nın demokratik ve yurtsever rinin birliğini ge 

miştir. İyi bi 
Avrupa'da pek komünistleri, 

demokratları, 

ları ve demo 5 
finda toplanarak, Rus sosyal-e yalizminin tehlikesi meseesini g tüler. Bu tür insiyatifle mesinin büyük yaran sındayı; oOünkü bu, Ru peryalizı...sin maskesin yardımcı olmakta hesinin em lığa karşı Ł si demektir Marksist-Leninistlerin 

katılması, konferansın tiran bir etkendir. 


gerçek sosyal k 


ı gelişt 


ARENA Te si Tl AMA 


Bu da göstermektedir ki, gerçek komünisüer mil nsızlığın, demoktasinin ve in savunulmasında, Rus s rinin 

e S 


A ALA 


MISIRDEVLET BAŞKANI ENVER SEDAT: 


anlaşma çerçevesinde yapıldığı ifade edildi Fahum, Ürdün'e, Kral Hüseyin'in Batı Almanya gezisi bittikten sonra gidecek. 


MISIR, İSRAİL VE ABD ARASINDAKİ 
GÖRÜŞMELER 


Amerika'nın Başkenti Washington'da Mısır, İsrail, ABD heyetleri arasındaki Orta Doğu'ya ilişkin barış görüşmeleri- nin yapılmasına, Camp 
David çerçeve anlaşmalarının imzalanmasından sonra karar verilmişti. 

Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde ilerleme 


kaydedildiği bildirildi. 


Ancak, işgal altındaki topraklardaki (o yerleşim merkezleri; İsrail'in, Filistin halkının haklarını tanımak istememesi, yapılan görüşmelerde yoğun tartışmalara neden olmuştu. 


Ürdün Kralı Hüseyin, Almanya gezisini sürdürüyor 


© Almanya Ürdün” deki bir kalkınma projesine yardımda bulunacak 


“mikkında 


Mev TA gi f i 
Almoiyöngficite'e ilgi. Yetecek * 24 


Federal Almanya nti Bonn'da ilk gö eyi Devlet Başkanı Walter Scheel ile yapan Hüseyin, bugün srası ile Başbakan Helmut 


a! 


Schmidt, Dışişleri 
Bakanı Hans Dietrich 
( wher ve Sosyalist 
Parti Başkanı Willy 


Brandt ile görüşecek, 

Kral Hüseyin'in Camp 
David anlaşmaları ve geçenlerde Bağdat'ta yapılan Arap zirvesi hakkında Batı Alman yöneticileri- ne bilgi vereceği sanılıyor 

Hüseyin Oo Bavyera'da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Başkanı Franz Joseph Strauss ile görüş- 


Strauss, ilman ana muhalefet pirtisi lideridir 

Bu arada Almanya, 


Ürdün'de yaşam düzeyi- nin yükseltilmesi için üzerinde çalışılan bir projeye yardımcı olacak. 


NATO 
Başkomutanı 
General Haig: 


“Sovyet deniz kuvvetleri 


kalkınma volundaki ülkelere saldırabilir” 


PARİS (AA) 

Nato Başkomutanı 
General Alexander Haig, Sovyet Deniz Kuvvetlerinin, kalkınma yolundaki ülkeler çevresindeki böl- 


gelerde, bir saldırı rolü oynayabileceklerini söyledi 

'Te Figaro' gazete - sine birdemeç veren Haıg, Klasik ve nükleer silahlarımızı hızla güçlendirmeyi ve modernleştirmeyi başaramazsak, 
1980 - 1990 yılları kavşağında toplu caydırma gücümüz güvenilirliğini kaybedecektir" dedi. 

Nötron bombasının daha çok bir savunma silahı olduğunu ileri 


süren General Haig, yumuşama ile ilgili olarak da sunları söyledi : 


"Bu alanda gerçekleştirdiğimiz gergek gelişmeler, tam da, yeni savunma olanakları sağladığımız zamanlara rastlamıştır." 


İran halkı, sonunda kaçınılmaz olana; Şah diktatörlüğüne karşı si- 


lahlı mücadeleye başvuruyor. 


KUM KENTİNDEKİ OLAYLARDA 


İran halkı orduya silahla cevap verdi 


©Tahran ve Hemedan”da 12 kişi daha öldürüldü 


, TAHRAN 
İran'da en çok Şii nüfusa sahip olan Kunı kentinde, muhalefet çevrelerinin Şah'ın ordusuna karşı saldırıları göğüsl emek amacıyla silahlandığı bildirdi. 
Kentte sık sık ordu birliklerinin ateş açması karşısında halkın da aynı şekilde, silahla cevap verdiği görüldü. Geniş çaplı bir sokak çatışmasından sonra 4 kişinin öldüğü belirtiliyor. 


vana, seiz ajanını 


sınırdışı etti 


@ Ajanlar sendika ve gençlik örgütlerinde bölücülük ve kışkırtma faaliyeti yürütüyorlardı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Geçtiğimiz ay yakalanan beş KGB casusu Gana hükümeti tara- 
| fından sınır dışı edildi. Biri Doğu 
į Alman, dördü Rus olan casuslar, ülkede sendikalar ve gençlik teşkilatları içinde kışkırtıcılık ve bölücülük faaliyetleri yürütüyorlardı 

Gana hükümetinin yaptığı æ çıklamaya göre, sınırdışı edilen beş casusun daha önce de çeşitli ülkelerde casusluk yaparak yakalanmış eski ajanlardan oldukları açıklandı. 

Beş casustan biri olan Jeframov, 1973 yılında Pakistan'da ordu içinde kendine yakın unsurlarla ilişkiye geçtiği sırada yakalanarak sınırdışı edilmişti 

Eskiden Nijerya başkenti Lagos'ta TASS ajansının bürosunda görev yapan Viktor Nilow ise, 1969 yılında memurlar arasında KGB hesabına adam toplamak için girişimlerde bulunmuştu. Nilow, liyetlerinin ortaya çıkmasından sonra Nijer ya'dan ayrılmak zorunda kalmış- 


tt 

Valerij Nikolayeviç adındaki üçüncü casus, Norveç'te bir devlet adamına rüşvet vermek İsterken yakalanmış ve Sınırdışı edilmişti. 

KGB'nin beşli çetesinin elebags olarak bilinen Anatoli ytsehkow, 1965 yılnda Kanada hükümeti tarafından ülkeden uzaklaştırılmıştı. 

Doğu Alman uyruklu casus Horst Hartman ticaretle ilgili işlerle görevli görünümündeydi, ama aslında hükümet darbesi planlıyordu. Hartman, 1965 yılında Bağdat'ta darbe girişimine katılmak suçundan sınırdışı edilmişti. 


Öte yandan, halkın mücadelesini daha sağlıklı bir şekilde yükseltmek için, Kum'da, muhalefet çevrelerinin gizli toplantılar düzenleyerek yeraltı örgütlenmesine başladığı gden haberler a. “nda, 


5 Kasımda Şâh Rıza Pehlevi taratın: 
dan Başbakanlığa getirilen yeni askeri hükümet, diktatörlüğe karşı gösteri yapan halka ateş açarken, rejime muhale fet eden yurtseverleri tutukluyor. Azhari hükümetinin yayınladığı sıkıyönetim bildirisinde, isimleri rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karışan eski hükümet yetkililerinin de tutuklandığı açıklandı. 

mia 


“12'öLÜ DAHA 


Ajanslar, başkent Tahran'da ve Ha medan'da halkın faşist diktatörlük aleyhtarı gösterilerinin sürdüğünü bildiriyorlar. Ordunun gösteri yapan halka a teş açarak Tahran'da 7, Hamedan'da ise 
5 kişinin ölümüne yol açtığı gden haberler arasında. 

Azhari askeri hükümeti, yüksek seviyeli 12 görevliyi tutukladı. Aralarında eski Enerji, Ticaret ve Köy İşleri Bakanları olan tutuklu listesinde polis şefleri, valiler ve beediye başkanları da var. 
Eski başbakanlardan Hüvey'da'nın akibeti hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. 


ULUSAL CEPHE, 
ASKERİ HÜKÜMETİ 
TESHİR EDİYOR 


"Ulusal Cephe" yaptığı bir açıklama ile yeni askeri hükümetin grevleri kırmak için, özellikle yabancı petrol uzmanları ve ülkenin çeşitli kesimlerinden yeni işçiler getirdiği görüldü. 

Birçok ilerici gazetecinin tutuklanması üzerineŞah yanlısı "Diriliş" gazete; si dışındaki bütün yayın organları satışa çıkmadan, toplatıldı. Devlet radyo ve, televizyonu ise, tahrif edilmiş ve Şah'ın propagandasını yapan yayınını sürdürüyor. 


SAVAK ESKİ BAŞKANI YARGILANACAK! 


Tahran'da askeri bir kışlada gözaltın- da tutulan eski SAVAK Başkanı Nasiri'- nin yakında ağır hapis cezasına çarptırılması”bekleniyor. Anti-emperyalist Musaddik hükümetinin (o devrilmesinde (1953) aktif bir rol oynayan ve Şah'ın yakın bir dostu olan Nasiri, kanunsuz tutuklamalar ve işkence suçundan yargılanacak. Azhari hükümetinin bu tutumu, Şah'ın muhalefete vermek zorunda kaldığı bir taviz olarak değerlendiriliyor. 

Ülkenin bütün köşelerinde ordu, jandarma ve polis birlikleri halka yönelen saldırılarını sürdürürken, başkent Tahran'da Milli Caz Şirketinin Genel Merkezinde büyük bir yangın çıktı. İtfaiye, yangını güçlükle denetim altına aldı. 
Yangının halkın mücaddesine karşı bir tertip olduğu söyleniyor. 


Öte yandan, hir Amerikan televizyonu ile röportaj yapan Homeyni, İran'daki gerici rejim yıkıldıktan sonra, kurulacak olan yönetimin, Şah Rıza Pehlevi'- yi, adam öldürmek için emir vermesi su-Ççundan en azından müebbed hapis cezasına çarptırılacağını söyledi 

Şii lider, Şah diktatörlüğünü yıkmak için şimdiki halk hareketine ve grevlere güvendiğini açıkladı. Bu mücaddenin yetersiz kalması durumunda, Homeyni halkın silahlı eylemlere girişeceğini sözlerine ekledi. 


İLAN 


EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Yıldırım Su kuyularına 400 tonluk depo yapımı ve Yeni döşenecek su 


borusu için kazı yapılması ihaleleri 2490 


sayılı kanunun 31. maddesi uyarın- 


ca kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. (Şartnamesi Mesai saatlerinde görülebilir. 


İlan 
İşin Cinsi. 


Muh. Bedeli: 


olunur. 
Tar. Sa. 


G.Teminatı: İhalesi 


400 tonluk su deposu yapımı 378.792,97TI 28.410.-1| 28.11.1978 Sa.15.45 


Dar derin kazı yapılması 


254.744,40" 


19.110.-" 28.11.1978 Sa.15.30 


(Basm . 2734 3-1423) 


Boston'dan gelen emir mi, Sheraton emekçilerinin 


mücadelesi mi? 


Sheraton Otelinde çalışan 500 işçi, 1,5 aydır yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını alabilmek için mücadele ediyor. Altını 


Devrimci Maden-Iş'in çağrısı e Ñ 


SES D EFJ x 
İşçileri Devrimci Maden-İş Sendikasında 


Oleyis Marmara Bölge Başkanı Kemal Akar, basın toplantısında konuşurken 


* Basın toplantısı düzenleyen Oleyis Marmara < Bölgesi Başkanı Kemal Akar: 


“Sheraton ve Hilton'u işleten şirketlerin döviz kaçırdıkları belgelerle ortadadır” 


#Kemal Akar, Sheraton ve Hilton” da işçiler üzerindeki baskıların her gün daha da arttığını bildirdi 


İSTANBUL (ÖZEL 
Disk'e bağlı Oleyis Sendikası Marmara Bölge Başkanı Kemal Akar bir basın toplantısı düzenleyerek Sheraton ve Hilton Otellerinde işçi lere yapılan baskılar ve bu işyerlerindeki yolsuzluklar üzerine açıklamalarda bulundu. 


MC iktidârindan sonra iş başına gelen CHP'nin talan ve savurganlığı önlemek için çaba sarfettiğini, ancak, çok ulusu 


tekellerin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında en ufak bir önlem getir- 


mediğini belirten Kemal Akaryu8heraton ve Hilton'dâ talan, sömürü ve baskının eskisi gibi sürüp gittiğni anlattı. 


Sheraton ve Hilton işverenlerinin merkezlerinden aldıkları talimatlarla olayları saptırmak için gazetelere gerçek dışı bilgiler ve paralı ilanlar verdiğini söyleyen Oleyis Marmara Bölge Başkanı şöyle konuştu: 


"Türkiye ekonomisi- nin içinde bulunduğu dar boğazda, döviz getirdiği söylenen bu şirketlerin döviz kaçırdıkları belgelerle ortadadır. Savurganlığın önlenmesi için hükümetin parlamento- dan olağanüstü yetki karan aldığı bu günlerde, Hilton ve Sheraton'da ğin ulaştığı bobelgelerle ortada- 


Bu işyerlerinde çalışmakta olan işçiler üze rindeki baskıların da her gün artmakta olduğunu bildiren Kemal Akar daha sonra şunları söyledi: 


“Sendikamızla yapilmış olan toplu iş sözleşmesini ve imzalamış olduğu protokolleri hiçe sayarak keyfi bir yönetimle işçileri” bölüp parçalamak isteyen Sheraton'a karşı işçilerin haklı tepkisi, yasalardan [doğan haklarının hayata {geçirilmesini isteyen işçilere İTT'nin cevabı, içlerinde işyeri temsilcileri- 
nin de bulunduğu 54 
devrimci ve ilerici işçi- 


ULUS-SEN 


nin iş akdini feshetmek 


olmuştur." 
Kemal Akar Sheraton ve Hilton işverenleri- 


nin imzalanan toplusöz- 


leşmeleri sık sık ihlâl ettiklerini, bunun Çalışma Bakanlığı müfettişlerince de saptandığını sözlerine ekledi. 


in ME Ii oğlu işyerine MISK 


grevi kırmaya uğraşıyorlar 


% Belediye tanzim et satışı durdu. Halkın sağlığını hiçe sayan Belediye kokmuş et satıyor 


FAZİLET DEMİRCİ 


Çorlu Belediyesinde çalışan işçiler, sendikal mücadelelerinden dolayı CHP'li Belediye Başkanı Ali Osman Çelebi tarafından ekmek cezasına çarptırıldılar. İşveren durumunda olan 
Belediye Başkanı ilk önce 14 işçinin çıkışını verdi. Ve işçilerin üye oldukları sendikayı tanımayarak toplusözleşmede işçilerin isteklerini kabul etmedi. Belediye işçileri bunun üzerine 14 arkadaşlarının işe alınması ve toplusözleşmeyle istedikleri hakların kabul edilmesi için 
3 Ekimde greve gittiler. 

Çorlu Belediye işçileri, Belediye Başkanının oğlu MHP'li Mustafa Çelebi'nin MİSK'i işyerine sokma çabalarını kırarak DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikasına üye oldular. Genel -İş Sendikası tam yetkiyi 

, alarak görüşmelere başladı. 

KAYMAKAM VEKİLİ 
ASKERLERİ 
İŞÇİLERİN ÜZERİNE GÖNDERİYOR 


Belediye işçilerinin grevi başlattığı ilk gün, kaymakama vekalet ettiği belirtilen yüzbaşı işçileri yıldırmak ve 


korkutmak amaciyla üzerlerine iki manga asker gönderdi. Emniyet Müdürü de Tekirdağ dan polis getirtiyor. İşçiler ise tüm oyunlara ve kışkırtmalara rağmen kararlılıkla direniyorlar. 


BELEDİYE 
BAŞKANI VE OĞLU 
GREV KIRICILIĞI 
YAPIYOR 


Çorlu Belediye Başkanı Ali Osman Çelebi ve oğlu MHP Çorlu 
Gençlik Kolları Başkan: Mustafa Çelebi grev kırıcılığı yapıyor. 

Belediye Başkanı grev oylamasından bir gün önce, bazı işçileri, kadro olmadığı halde memur yaptı. Bu arada işçileri kandırmaya çalıştı. Bu nedenle işçilerden çeşitli isteklerde bulundu. İşçilere, Genel-İş'ten ayrıldıklarını belirten istifa mektubu vazmaları ve bir boş kağıda imza atmaları halinde tekrar işe alınacakları söylendi. 

Diğer yandan Et- 
Tanzim mağazası grev nedeniyle kapalı olduğu halde, Belediye Başkanı sürekli olarak hoparlör den Et-Tanzimin açık olduğunu anons etlire rek halkla işçileri karşı karşıya getirmeye çalı- 


üzerine istifalar hızlandı 


le ear Gi t niyet Müdürü, 


YÜZLERCE DEMİk DÖKÜM İŞCİSİ 


DÜN MADEN-İŞTEN İSTİFA ETTİ 


şıyor. Belediye'ye memur kadrosunda işçi alınıyor 


Ayrıca Belediye Başkanı, işçilerin birliğini bozmak amacıyla tektek evlerine adam gönderiyor. Bazan da kendisi görüşerek onları satın almak için diller döküyor. 
işçileri Başkanın ikiyüzlü tutumlarına kanmı» yorlar. Belediye Başkanı bir çok kez bu nedenle işçilere ağıza alınmayacak küfürler savuruyor. İşçileri takip edip, gittikleri yerde rahatsız ediyor. Belediye Başkanının bir seferin- de Mehmet Baykal adlı bir işçinin kolunu öfkelenerek ısırdığı da söyleniyor 


Belediye Başkanının 
MHP'li oğlu da zaman zaman grev çadırını taşlatarak, işçileri korkutmaya çalışıyor. Bütün bunlara karşı Belediye Başkanı baskılardan bir sonuç alamayınca kanunsuz olarak Et-Tanzim Mağazasının kapısını açtırdı. Mahkeme kararma rağmen belediyenin arabalarını işletmeğe başladı. Belediye Başkanının şoför olarak askerleri çalıştırması ise yeni bir Kanunsuzluk şeklinde niteleniyor. 


è 


@ Sabah vardiyasından çıkan işçiler topluca Devrimci Maden-İş Sendikasına gelerek noter huzurunda istifa ettiler ve Devrimci Maden-iş” e kaydoldular 

© Hakkı Öztürk simdi hedeflerinin Maden-iş” i Demir Döküm” de dörtte birin altına düşürmek olduğunu açıkladı 


İSTANBUL(ÖZEL ) 
Devrimci o Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Öztürk Çarşamba günü bir bildiri yayınlayarak, Demir Döküm işçilerini sendikaya üye olmak ve Maden-İş'ten istifa etmek için atılım yapmaya çağırdı. Devrimci Maden iş in çağnsı Si lahtar'da geniş yankı uyandırdı ve aynı gun öğleden sonra yüzlerce işçi istifa ve üye kayıt işlemleri için sendikaya geldi. 


MADEN—İŞ'İN 
DENEDİĞİ YOLLAR 
SÖKMEDİ 


Hakkı Öztürk, Silahtar 


işçilerine istifa için yaptığı çağrıda , Maden-İş'in artık Demir Döküm'de yıkıldığını belirterek şöyle dedi: 


"Maden-İş Sendikası yıkılıyor. Bu yüzden şaşkınlık ve panik içinde, Yalancılık, bölgecilik, ırkçılık, adam satın almaya çalışmak, işçileri işten attırmaya çalışmak, çoluk çocuklarını açlığa mahkum ettirmek, Maden-İş yöneticilerinin bu yıkılışı durdurmak için başvurdukları (o yollardı. 
Başaramadılar. Onları, işçi sınıfı mücadelesinde tarihi veri olan Demir Döküm'ün yiğit işçileri 


A 


onu Belediye işçileri grevden zaferle çıkacak!.. 


EMNİYET AMİRİ 
POLİSLERİ SÜREKLİ 
OLARAK İŞÇİLERİN 
ÜZERİNE SÜRÜYOR 


Çorlu Emniyet amiri 
Mehmet BİKEN grev yerine özel olarak kargaşalık çıkarmak için adam göndertip, akabinde kavga bahanesiyle polisleri işçilerin üzerine saldırtıyor. Grevci işçileri karakola götürerek tehdit ediyor. 
Emniyet amiri ve polislerden bazıları işçilere aşağılayıcı laflar ederek onlara gözdağı vermeye çalışıyorlar. İşçilerin söylediğine göre, polisler önder durumunda olan işçilerin ceplerine esrar sokturarak yakalayacaklarmış. Bu da degişik bir yıldırma yöntemi! .. 


İŞÇİLER İNSANCA 
YAŞAMAK 
İSTİYORLAR 


Belediye Başkanı bazı gazetelere verdiği demeçlerde işçilerin haklarını verdiğini, hep iş- 


çilerin iyiliği için çalıştığını söylüyor. İşçiler belediye başkanına şu cevabı veriyorlar "Biz senelerdir hafta tatili, bayram tatili ve senelik izin yapmadık. Fazla mesailerimizi alamadık. 

İşimiz olmayan işierde çalıştırıldık. Bunlara karşılık aldığımız parayla ev kiralarımızı ödeyemiyoruz, çocuklarımızın karnını zor doyuruyoruz. Bizim. de insan gibi yaşamaya hakkımız yok mu? 


BELEDİYE KOKMUŞ 
ET SATIYOR 


Belediye Başkanı Et-Tanzimin açık olduğunu anons ettirmesine rağmen halk, Belediyeden alış veriş yapmıyor. 
Mağazanın açık olduğunu duyup da gelen halka grevci işçiler durumu anlattıkları zaman, işçilerin yanlarında olduklarını belirterek gi-- diyorlar. Halkın alış veriş etmemesi üzerine Et Tanzim mağazasında 


kokan etlerden suçuk yaparak piyasaya sürü- 


yor. Bazı köylerde kokmuş etlerin satıldığı da bildiriliyor. Halkın söylediğine göre bozuk besin maddeleri daha çok Türkmen, Türkgücü, 
Şahbaz gibi köylerde satışa çıkarılmış. Bir iki gün önce de Hıdırağa mahallesinde 700-800 kilo kokmuş et sattırılmiş. 


MÜCADELEMİZİ 
SONUNA DEK 
SÜRDÜRECEĞİZ 


İşçiler, Çorlu'da ilk defa sendikal mücadeleyi kendilerinin başlattığını, direnişlerinin başarıyla biteceğini ve diğer iş yerlerine örnek olanaklarmı söylüyorlar. İşçiler kararlılıklarını şöyle ifade ediyorlar: "Ne Belediye Başkanının zorbalığı, ne de Emniyet amirinin gözdağı vermeye çalışması Fizi yılramaz. Kuru ekmeğimizle biz grevimizi sonuna dek sürdüreceğiz." 


ıkt. onlar Silahtar'da, 

tanbul'da, bütün Türkiye'de işçi selinin önünde yıkılıp gidiyor.” 


DÖRTTE BİRİN 
ALTINA DÜŞÜRELİM! 


Hakkı Öztürk daha sonra, istifa ve kayıt kampanyasının Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başladığını belirtti ve tüm işçileri bir an önce Maden-İş'ten is tifa ederek Devrimci Maden-İş Sendikasına üye olmaya çağırarak şöyle dedi: 


"Onları dörtte birin altına düşürdüğümüz taktirde, aidat kestirmeyeceğiz. Dayanışma aidatı da kesemezler. Sendikamıza sadece, tüzüğümüzde be lirtilen yüzde bir aidat ödeyeceksiniz. Her üye mizin 4 ayda 3 500 lira kazancı olacak." 


Öztürk çağrısında Maden-İş'in yaydığı yalanlara da değinerek "Maden- 
İş şimdi de, fverilen hakları geri alacağız' yalanını yayıyor. Hiç bir giç mücaddeyle kazandığr mız hakları geri alamaz" dedi. 


BU KAVGAYI DALGA 
DALGA YAYACAĞIZ 


Devrimci Maden-İş 
Genel Sekreterinin çağrısı şöyle bitiyor: 


"Arkadaşlar, tekrar bdirtiyoruz. Maden-İş'in ektiği bütün bölücülük to humlarını yok edeceğiz. 
İşçi kardeşliğini, demokrasiyi ve huzuru işyerine yerleştireceğiz. Hiç bir üyemizin tek kuruş mad di kaybı olmayacaktır. 
Bu şanlı kavgayı, işçi o nuruna yakışan ağırbaşlılıkla dalga dalga bütün yurtta yükselteceğiz. Bütin tahrik ve tertipleri boşa çıkartacağız. Y aşasın Demir Döküm işçilerinin birliği! Yaşasın Devrimci Maden-İş!" 


İSTİFALAR YÜZLERİ 
BULDU 


Hakkı Öztürk'ün istifa çağrısının yer aldığı bildiriler, Çarşamba günü bütün Silahtar bölgesin de, Demir Döküm'de dagıtıldı. İstifa çağrısı bölgede büyük yankı uyan dırdı ve sevinçle karşılandı. 

Öğleden o sonra saat 15.30'da sabah vardiyasından çıkan işçiler kalabalık gruplar halinde devrimci Maden-İş'e ge lı rek üye oldular ve Madw-İş'ten istifa ettiler. 
Kı a sürede Maden-İş'ten istı'a eden işçilerin sayısı yüz: əri buldu. Çarşamba günki toplu istifalar, artık Maden-İş'in Silahtar Bölgesinde ve Demir Döküm'de iyice çöktüğünü 


imzaladığı sözleşmeyi ihlal etmeyiartık bir alışkanlık haline getiren Sheraton Penni ie, işçi lerin hak grevine "Ben toplu iş sözleşmesi, yasa falan ie Buraya Amerika'daki merkezimiz Boston karışır. Zaten talimat aldım, bu şartlar altında oteli çalıştırmayacağım diye cevap veriyor ve 51 kişiyi birden işten atıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının tanınma dığı,” haklarını savunan , toplu iş sözleşmesi ve protokol hükümlerinin uygulanmasını Steyen işçilere karşı kıyımın uygulandığı tek yer Sheraton deği. Sheraton gibi uluslararası tekellerin işlettiği bir otel olan Hilton'da da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, imzalanan toplusözleşme hükümlerine uyulmuy or, Hilton'dan son iki yıl içinde 148 işçi atılıyor. En son işten atılan bir işçinin çıkışı Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından haksız bulunarak durduruluyor. Fakat Amerikalı müdür, "Ben yasa hukuk, karar tanımanr”diyerek işçiye işbaşı yaptırmıyor. y 

Bunları, Oleyis Sendikasının yayınladığı küçük bir kitapçıktan öğreniyoruz. "Hilton ve Sheraton'da Talan" adlı kitapçık, ayrıca Emekli Sandığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü fonlarının "turizme hizmet" adı altında Hiton ve Sheraton otellerinde nasıl yağmalandığımı belgeleriyle açıklıy or. 

Uluslararası tekellerin emrine verilen Hilton ve Sheraton gibi otellerin nasıl döviz getirmeyip döviz götürdüğünü öğrenmek isteyenlerin, özellikle de "döviz döviz" diye yanip tutuşan Turizm ve Tanıtma Bakanımızın broşürde belirtilen rakamlara bir göz atmasını isterdik. 

Hilton ve Sheraton otelleri, Türkiye'nin çüeli memurlarının öz malıdır. Hani şu, yıllarca katsayı artışı bekleyen, bütçesinin iki ucunu 25 se- ne boyunca bir araya getiremeyen, taksit öderken ölüp giden memurlanmızın, Bu oteller, 
1 miyondan fazla memurun aylık kazançları- 
nın yüzde 8'ini vererek finanse ettikleri Emekli Sandığı tarafından inşa edilmiş, ama sonra, "Biz yiyemiyoruz, buyrun siz yiyin" dercesine, emperyalist tekellerin emrine verimiştir. 

Sheraton, Şili'de tezgahladığı darbe ile tamnan meşhur Amerikan tekeli ITT şirketi tarafından, Hiton ise yine bir Amerikan tekeli olan “Uluslararası Hilton Otelleri Şirketi'tarafından iletilmektedir. Yapılan anlaşmalara göre, bu tekeler işletme kârının yüzde ` 20de 25'iara sında değişen miktarda kârdan pay almaktadırlar. Ancak bu oran sadece kağıt üzerinde görünen kârdan alman paydır. Masraf gosterimp de kârdan düşülen ve doğrudan doğruya Amerika'daki merkeze transfer edlen'mây onlar ise, kağıt üzerindeki resmi kârdan" 5-10 misli fazladır. Mesela, Hüton Şirketinin 1977 yılında hissesine düşen resmi kâr sadece 2,7 milyon liradır. Yani, yurt dışına resmi kâr payı olarak transfer edilen miktar bu kadar. Ancak Boston'ayaplan "gayn resmi" kâr transferlerine baktığınızda, bu 2,7 miyonun gerçek kânn yanında devede kulak kaldığını görürsünüz Hilton'un bu konuda uzman Genel müdürleri ve müdürleri öyle güzel kâr gizleme yöntemleri bulmuşlar ki, yılda 3-5 miyonlirayı "Merkez ofis masrafi" adı altında, birkaç milyonu "rezervasyon" ücreti adı altında, 3-5 milyonu da reklam masrafı adı altında Boston'daki merkeze postalıy or, ondan sonra da geri kalanını gösterip, 'Ehh, bu yıl ancak bu kadar kâr edebildik. Hadi anlaşmamıza göre bölüşelim" diyorlar. Bu becerikli genel müdür ve müdürlerin kendi yedikleri içtikleri ve etraflarına saçtıkları ise cabası, 

İşin en kızdırıcı yanı ise ayda 100 bin lira maaşla krallar gibi yaşayan, yıllık masrafı karısıyla birlikte 8 miyon lira olan, bir haftada otelin kasasından 37 bin liralık iç- ki içen ve içirten, kedisine ayda 90 kilo et yedirten bu genel müdürlerin, sözleşme görüşmeleri başlayıp da işçiler bir kaç bin lira ücret zammı isteyince, "Otel artık bu ücretleri kaldıramaz" "Otel batı" "Bu şartlar altında oteli çalıştırmayacağım" diye feryad etmeleri, tehditler yağdırmalarıdır. 

Oleyis'in kitapçığında derlenen bilgilerin, belgelerin yetkililer tarafından bilinmediğini zannetmiyoruz. Bu Türkiye'de yeni değil, onyıllardır devam eden bir sömürü ve talandır. 
İktidarlar gelir gider, bakanlar değişir ama, emekçilerin alm teri üzerine kurulan bu saltanat devam eder. Maliye Bakanı bütçe açığın- dan, Turizm Bakam döviz darlığından, Ticaret Bakanı ithalat zorluğundan yakınır dururlar. 
Ama, derinin altındaki milyarlar tutan kaynakların yabancı şirketler tarafından yağmalanmaana dur demeye ne dilleri ne de yürekleri elverir, Bu gidişe dur ‘diyecek olan, hem de toptan dur diyecek olan otellerin bodrum katlarında, bulaşıkhanelerde, çamaşırhanelerde ve kalorifer dairelerinde ter döken emekçilerdir, Türkiye işçisınıfidır. 


bir kere daha gösterdi 


BANK-SEN'E 
KATILDI 


İSTANBUL 

Kısa adı Ulus - Sen olan Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası Men- 


KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ 


BAŞKANLIĞINDAN 
I — Akademimiz ihtiyacı olan ofset baskı makinası, fotokopi makinaları, kâğıt kesme makinası, büro makinaları işi 2490 sayılı Kanun Hükümlerine göre Kapalı Zarf Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 


İLAN 
NEVŞEHİR VALİLİĞİNDEN 


l- Belediyemize ait Eski Buz Fabrikasında yaptırılan Ekmek fabrikası ih- Kültür Bakanlığı Y apı ve Tesisler Dairesi Başkanlığının 


tiyacı için lüzümlu 1 adet MV 180 Ekmek Fırını, 2 adet pasa taşıma arabası ile 24 adet komple pasa alımı ve monte işi Teknik ve Özel şarlnameleri da- 


Ji c $ > r i Á I-İlimiz Kültür Merkezi 1978-1979 yılları geçici yüklenimli 1. kssım ikmal inşaatı işi süpları Sondiltasiıriımi. hilinde 2490 sayılı Kanunun 3 inci maddesi uyarınca ve kapalı zarf eksiltme 2— İşin tahmini bedeli: 2490 sayılı yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Cümartesi günü yapılan suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. a) 1 Aded ofset Makinası için 840. 000 TL. 2-İşin keşif beddi 20.000.000 liradır. 

Genel Kurulunda oy- 


2- Ihale işinin muhammen keşif bedeli 725,000 lira olup. geçici teminatı 82.750 liradır. 


3- İhaleye iştirak edeceklerden aranacak belgeler. 

a) 1978 yılı Ticaret ve Sanayi odası vesikası. 

b) (C) grubu Müteahhitlik karnesi veya en az bu iş kadar bir iş bitirdiğine dair belge. 

c) Talipler, dilekçelerine teknik personel, Makine teçhizat belgesi ve Banka referans mektubu ekleyeceklerdir. 


4- İhale işine ait Teknik ve Özel şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde B.Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği gibi ücretsiz olarak postayla da 


b) 2 Aded Her cins kağıtla işlem gören fotokopi makinalar için 648.000TL 

c) 2 Aded Ofset mastar kalıblı fotokopi makinaları için 192.000 TL. 

d) 1 Aded Kağıt kesme makirası için 212.000 TL. 

e) 3 Aded Elektirikli şeritli kasetli yazı makinaları için 115.200, TL. 

3— Eksiltme Akademimiz ihale Komisyonunca 15, 11. 1978 günü Saat 11.00'de yapılacaktır. 

4— Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Akademimiz Mali İşler Müdürlağünde görülebilir veya temin edilebilir. 

5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden: 

a) Ofset Makinası için 37.850 TL b) Her cins kağıtla işlem gören fotokopi makinaları için 29.670.TL. c) Ofset Master Kalıblı fotokopi ma- 


3-E ksiltme İlimiz Müze Müdürlüğünde il ihale komisyonunca 30/11/1978 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4-Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kültür Bakanlığı Yapı ve Tesider Dairesi Baş kanılığı ile İlimiz Müze Müdürlüğünde m esai saatleri içinde görülebilir. 

5-Eksiltmeye girebümek için isteklilerin; 

A-613.750 liralık geçici teminatı, 

B-1978 ydına ait Ticaret ve Sanayi Odası bd gesini, 

C-Müracaat dilekçeeriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde bdirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları bildirisi, Plan ve Teçhizat Beyannamesi, Sermaye ve Kredi olanaklarını açıklayan Mali durum bildirisi, taahhüt beyannamesi, Teknik Personel beyannamesi, Banka Reorans Mektubu ve Bayındırlık Bakanlığından alnuş oldukları(B) grubundan keşif beddi kadar işin eksiltmesine girebilcceklerini gös- 


birliğiyle Bank - Sen'e katılma kararı alındı. 
1974 yılında kurulan 
ve 350 kadar üyesi olan Ulus- Sen Sendikasının, Gönel Kurulda Bank - 
Sen'e katılma ` kararı almâsı, sendikal çevrelerde öhteden alınmış bir karann Genel Kuruldan formalite icabı geçirilme- si olarak değerlendirildi. 


“Bilindiği gibi sahte istenebilir. kinaları için 10.850 TL d) Kağıt kesme Makinası için 11850 TL e) terir Müteahhitlik; Karnesi (ASLINI) ibraz Ke suretiyle Kültür Bakanlığı Yapı ve 

RA Faceyi e Elektirikli şeri İİ ; tok ei Tesider Dairesi F. čmo: Karı ihaleye i ini teklif mektubu ile birkip Hee : kai Gl 20.11.1978 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.0 de Bele- Gamma amana 7.010 TL geçici teminat iy eer AEA alacakları ihaleye iştirak belgesini teklif mektubu ile bir nk - Sen Sen- di sü ind lacaktır. 4 $ x r An z e, 

Mi Şimdiye adi ie Encümeninde yapılacaktır. 7— İstekliler teklif mektuplarını 15.11.1978 günü saat 10: 00'a kadar 6-İstekller teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatinden bir saat öncesine kadar 


6- Taliplerin teklif mektupları ihale günü saat: 14.00'e kadar kabul edilir. ve ni İK ee lan Danla ve İdari gecikmeler kabul edilme. 


Keyfiyet ilan olunur. 


benzer şekilde tepeden yaptığı bir takım anlaşmalarlz başka sendikaları yütârak güç toplamaya çâhışıyor. 


makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 


Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 27.10.1978 


(Basın: 26794—1416) 


(Basın: 26615—1414) (Basın; 27076—1417) 


9 Kasım 1978 


© MHP'lilere silah ve bomba taşıyan 
Süleyman Sebzeci'nin, işlenen her cinayette parmağı var 

@ Birinci Şube polisi Palulu Nurettin, 
Emniyet Müdürü 
İsmail Köse'nin sağ kolu olarak çalıştı, yağmacılığın başını çekti 


xe > 
Erman Bitlisli 


Malatya olaylarının sorumluları 


ortalıkta dolaşıyor 


Erhan Bitlisli'nin katili İt Ömer, halkın can güvenliğini 


tehdit ediyor 


ALİ ÖZTÜRK 

Malatya'da AP Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun öldürülmesinden sonra gelişen olaylarda onlarca ev kurşunlandı. 600 kadar dükkân yağmalandı. Olaylarda çeşitli cinayet ve saldırı olayına katılan MHP'li komandoların başını çeken kışkırtıcı ajanlar şimdiye kadar hiç bir ceza görmediler. 

Malatya daki saldırı ve cinayet olaylarının üçüncü adamı Ömer Solmazgül'dür. Saldırı ve cinayetlerin başını çektiği için Malatya halkı arasında İt Ömer adıyla bilinir. İt Ömer, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okurken solculuk kılığı altında polis ajanlığı yapıyordu. Yine bu dönem birçok devrimci öğrenciyi tuzağa düşürüp öldürdü. Adı, çeşitli saldırı ve cinayet olayına karıştı. 

Okulu bitirdikten sonra Malatya '- ya gelen İt ömer Malatya Emniyet Müdürü İsmail Köse'nin sağ kolu oldu. Malatya Emniyet Müdürü İsmail Köse ile birlikte Kiltepe olaylarını tezgâhladı ve proleter devrimci Erhan Bitlisli'nin pusuya düşürülerek öldürülmesinde başrolü oynadı. 

Malatyafda, devrimcilerin ve yurtseverlerin - &vlerini - kurşunlatan İt Ömer, İl İmar Müdürlüğünde mühendis olarak çalışıyor. Küçük olaylarda pek gözükmeyen İt ömer, büyük olaylarda başı çekiyor, Hamido olaylarında da İt Ömerin başta yürüdüğü ifade ediliyor. 


KOMANDOLARA SİLAH VE 
BOMBA TAŞIYAN 
SÜLEYMAN SEBZECİ 


Çeşitli saldırı ve cinayet olaylarında aktif rol alan Süleyman Sebzeci Elazığ Fırat Üniversitesi'nde okuyordu. Elazığ da barınamaz duruma gelince memleketi Malatya' ya geldi. 
Hamido olaylarından sonraki saldırı ve cinayet olaylarının başını çekti. 
44 AS 522 plakalı sarı renk bir Ford 
steyşını olan Sebzeci bu arabayla birçok saldırı ve cinayet olayına karıştı. Ülkücü Gençlik Derneği üyelerine silah ve patlayıcı madde getiren Sebzeci aranan komandoları da Dr. 
Muhittin Turgut'un özel hastanesine taşıyor. 

mo — — 


MHP'li komandoların öldürdüğü CHP Gençlik Kolları Başkanı Yüksel Mazmanoğlunun cenaze töreninde sebzeci halka silah çekerek olay yaratmaya çalıştı. Bunun üzerine polis babasının dükkanında arama yaptı. 
Dükkanda dört silah ve bol miktarda mermi ele geçirildi. Ancak Süleyman Sebzeci yakalanan silahların kendisine ait olmadığını, dükkanda çalışan işçiye ait olduğunu iddia ederek kendini kurtardı. İşlenen her cinayette parmağı bulunan Sebzeci'nin Dr. Muhittin Turgut'un hastanesinde sık sık görülmesi yeni bir saldırının işareti olarak değerlendiriliyor. 


BİR KIŞKIRTICI AJAN DAHA: MALATYA EMNİYETİNDEKİ SİYASİ POLİS 
PALULU NURETTİN 


MC döneminde Malatya Emniyetinde Birinci Şubede çalışan Palulu Nurettin yine o dönemin Emniyet Müdürü İsmail Köse'nin sağ kolu durumundaydı. Özellikle kitapçı düşmanı olan Palulu Nurettin caddelerden çevirdiği devrimcilere geceleri işkence yapmakla tanınıyor. 18 Nisan Hamido olaylarına kadar görevini böyle sürdürüp komandolarla birlikte çeşitli saldırılar düzenledi. Hamido'nun öldürülmesinden sonraki olaylarda da yağmacılığın başını çeken polis Nurettin bu olaylardan sonra Ecevit hükümetince başka yere tayin edildi. Ancak polis Nurettin istifa ederek tayin edilen yere gitme: di. Daha sonra da Malatya Belediyesine memur olarak girdi ve saldırı olayları düzenledi. 

Palulu Nurettin, Kemal Paşahan adındaki bir Ülkü Ocaklı komandonun cenazesinde 200 kadar MHP'liyi Atatürk Caddesinde polisle çatışma- ya sürüklemişti. 

Malatya'da halk bu kışkırtıcı ajan ve caniler cezalandırılmadıkça huzur ve birliğe kavuşulamayacağına ve Malatya'da yeni saldırı ve cinayetler beklendiğine dikkat çekiyor. 

Bütün Malatya halkı bu saldırgan çeteden hesap sorulmasını ve böylece yeni saldırı ve cinayetlerin önlenmesi- 


ni bekliyor. 
BİTTİ 


# 2 a 


Kışkırtıcılar serbestçe dolaş tıkça Malatya halkı, yeni olayların doğmasın- 


d-~ endişe ediyor... 


Yaprak Zihnioğlu 


Teoman Erel:”AP'liler liderlerinin MHP'yi koruyan tutumuna karşı artık uyanmalı” 


7 Kasım günlü Günaydın'da Teoman Erel "Mızrak Çuvala Sığmıyor" başlığı ile yazdığı yazıda Demirel'in MHP hakkındaki raporun varlığını reddetmesini ele alıyor. Etel, Demi. 
rd'in bu kadar ddil olmasına rağmen MHP'yi korumaya devam ettiğini belirterek, AP'lilerin liderlerinin bu tavnna karşi uyanmaları gerektiğine işaret ediyor. Erel, muhabirimizle Ne. 
mirel arasında basın toplantısı sırasında geçen konuşmayı aktardıktan sonra şunları belirtiy or: 


Demirei konuşmasının başında varlığını kabul ettiği rapor için Yok- 


tur "deyip çıkmış lir işin içinden. Tabii aslında çıkamamış tır. 

"Aslında Süleyman Bey yıllardır süren ve son günlerde iyice belirginleşen hatasının faturasını ödemektedir. Sağdaki şiddeti inkara devam ettiği takdirde ise, artık çuvala sığmayan mızrak önüne koyulmakla ve sorulmaktadır: 

"İşte bu kadar deli var. MHP'yi korumakta niçin direniyorsun? 

"Liderleri anlamamakla dirense bile, AP'liler artık uyanmalıdırlar. 
MHP'nin dümen suyundu yürümek, bu vahim halada israr elmek partilerine ve ülkeye duhu büyük <ararlar verecektir." 


Sorig 


© Rum toplumu temsilcisi de 


Waldheim'in verimli görüşmeler yapılabilmesi için , çaba harcaması 


gerektiğini söyledi 


NEW YORK (AA) 


BM özel Siyasi Komisyonunda Kıbrıs meselesi ile ilgili tartışmalar sürerken bir konuşma yapan Türk Toplumu lideri Rauf Denktaş, BM Genel Kurulunun toplumlararası görüşmeleri teşvik edecek bir tasarıyı kabul etmesinde yarar gördüğünü belirtti. 


Denktaş, konuşmasında sorunun çözümü konusunda Türk tarafının esnek bir davranmış içinde olduğunu ve müzakereye her zaman hazır olduğunu kaydetti. Türk Toplumu lideri, "Rumların yıllardan beri sürdürdükleri Enosis'i gerçekleştirme çabalarına karşı çıkmamış olsaydık, bugün Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti varolmayacaktı” dedi. 


Genel Kurulun toplumlararası görüşmeleri teşvik edecek bir tasarıyı kabul etmesinde yarar gördüğünü belirten Denktaş, taraflardan 


sadece birinin arzularını ön plana çıkaran bir tasarının kabul edilmesi- nin, sorunun içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmasına hiç bir şekilde yardım etmeyeceğini söyledi. 


Denktaş konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin ada- nın paylaştırılmasını arzulamadıklarını da ifade ederek, bulunacak çözümün kendisiyle Makarios arasında varılan anlaşma çerçevesi içinde olması gerektiği şeklindeki görüşünü tekrarladı. 


RUM TOPLUMU 
TEMSİLCİSİ DE TOPLUMLARARASI 
GÖRÜŞMELERE 
RAZI OLDUKLARINI 
SÖYLEDİ 


Özel Siyasi Komisyon- da Rum toplumunun görüşlerini ortaya koyan Aleko Mihalidis, Rumların da iç anlaşmazlık sorununun Çözümü için 


toplumlararası görüşmelere razı olduklarını söyledi. Temsilci BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in bu görüşmeleri yeniden başlatma girişiminin "Türklerin genişleme planları" yüzünden başarıya ulaşamadığını söyleyerek, Waldheim'ın verimli görüşmeler yapılabilmesi için çaba harcamasını istedi. 


BLOKSUZ ÜLKELERİN 
TASARISI BELLİ OLDU 


Bu arada Bloksuz Ülkelerin Genel Kurul'da Kıbrıs ile ilgili görüşmeler tamamlandıktan sonra oya sunacakları tasarının belli olduğu öğrenildi. 

Bilindiği gibi Bloksuz Ülkeler, Belgrad'da yaptıkları toplantıda, Kıbrıs ile ilgili BM kararlarını uygulaması için Türkiye - ye karşı BM yasasında yer alan etkin önlemlere başvurulmasını istemişlerdi. 


BM üyelerine dağıtılan yeni tasarıda, "Türkiye - 


ye karşı etkin önlemlere başvurulması önerisi" degiştirilerek, şu şekilde ifade edildi: 

“Güvenlik belli bir 


Konseyi zaman Süresi 


Denktaş: "BM, toplumlararası meleri teşvik edecek bir karar almalı” 


içinde BM kararlarının ne şekilde uygulanabileceği hususunu araştırmalı ve gerekli gördüğü takdirde bazı yaptırımlara başvurmalıdır." 


Çin Ulusal Halk Meclisi Başkan Yardımcisı ve Siyasi Büro Üyesi Ulanfu, 
20 Kasımda Ankara'da 


ANKARA (ÖZEL) 


Çin Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Siyasi 
Büro Üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Beşinci Ulusal Halk Meclisi Başkanlk Divanı Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ulanfu, 20 Kasımda Ankara'ya geliyor. 


Ulanfu, Haziran başında Ankara'ya resmi bir ziyaret yapan ÇHC Dışişleri Bakanı Huang 
Hua ve bu hafta başı İstanbul'a özel bir ziyarel yapan Başbakan Yar- 


dımcısı Wang Çeng'den sonra, son altı ay içinde Türkiyeyi ziyaret eden üçüncü Çin yetkilisi oluyor. 

Ulanfu ve beraberindeki Ulusal Halk Meclisi heyetinin Ankara'da Millet Meclisi ve Senato 
Baş kanlarının yanısıra” Başbakan Ecevit le de görüşmesi bekleniyor. 


Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirmesinin üzerinde durulacağı öğrenildi. 


Dünya Bankasından 150 milyon dolar kredi sağlandığını bildiren" 


Müezzinoğlu: “Sağlanan kredilerle ancak geçici bir rahatlık söz konusudur” 


Nteliye Bakanı 
Müezzinoğlu, 
150 milyon dolarlık 


kredinin, döviz 


darboğazının açılmasına katkıda bulunacağını 

öne sürdü 


ANKARA (AA) 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, ivedilikle gereksinme duyulan bazı ithalat girdilerinin finansman amacıyla, Dünya Bankasından 150 milyon dolarlık program kredisi 


sağlayan anlaşmanın dün imzalandığını bildirdi. 
Müezzinoğlu, bu kredi ve kolaylıkların, ancak "geçici bir rahatlık" sağlayabileceğini belirtti. 

Müezzinoğlu, Dünya Bankasının program kredisinin çok ender uygulandığını, Türkiye'nin de ilk kez bankadan böyle bir kredi sağladığını ve kredinin bir özelliğinin de dış para olarak hemen kullanılabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. 


HANGİ SEKTÖRLERE 
TAHSİS EDİLECEK Müezzinoğlu'nun verdiği bilgiye göre, söz ko- 


TiKP Merkez Komitesi Üyesi M.Kemal Çamkıran, Savcılıkta ifade verdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Merkez Komitesi üyesi Mustafa Kemal Çamkıran, İstanbul 1. 
Ağır Ceza Mahkemesinde 142/1'den açılan dava nedeniyle dün Ankara Cumhuriyet Savcılığında ifade verdi. İstanbul Savcısı, M.Kemal Çamkıran'ın "Troçkizm mi, Leninizm mi?" kitabını okuyarak dernekte 


bulunanlara komünizm propagandası yaptığını iddia ediyor. 

Sahte solcu 


grupların çeşitli liselerde devrimci gençlere yönelik saldırıları sürdü 


Sahte solcular Pertevniyal”de iki öğrenciyi yaraladı 


Hatırlanacağı üzere 
16 Nisan günü polis İstanbul DGB'yi basmış, dernek yöneticilerinden ` Bülent Baş, Mahmut Özdemir, Özer Sever, Bülent Sakızlıgil ve dernek üyelerinden Nurhan Güldal, Cevat Güldal, Mehmet Altay'la birlikte dernekte konuk olarak bulunan TİKP Merkez Komitesi üyesi M.Kemal Çamkıran'ı gözaltına almış, daha sonra serbest birakmıştı. 


nusu kredinin 60 milyon dolan demir - çelik, bakır, alüminyum, petrokimya girdileri ve öteki kimyasal maddelerin it- 


7“ 30 milyon a ai da ihfacatı teşvik föhü çerçevesinde ihřacatçılarla yapılacak hammadde ve yan mamul madde ithalatında kullanılacak. Kredinin 40 milyon doları gübre girdileri ve tarımsal mücadele ilaçlarına, 20 milyon doları da imalat sanayii ve ilaçlama uçakları için yedek parça teminine tahsis edilecek. 


DÖVİZ DARBOĞ AZI 


150 milyon dolarlık 
program kredisinin döviz darboğazının aşılmasına katkıda bulunacağını öne süren Müezzinoğlu, şunları söyledi: 

“1977 yılında dış ticaret açığımız 4 milyar dolara yaklaşıyordu. Ayrıca, 5 milyar dolan aşan kısa vadeli ve ödenmemiş bir dış borç yükü ile karşı karşıya idik. Döviz rezervlerimiz tümüyle tükenmişti. Yapılan çalışmalar sonunda 1,2 milyar dolarlık borçlarımızı erteledik. 2,9 milyar dolarlık bankalara olan borçlarımızın ertelen mesine de girişildi. Çok karmaşık bir operasyonu gerektiren bu erteleme iş- 


4 


Önceki akşam Pertevniyal Lisesinde Halkın Kurtulu- 


şu ve Devrimci Sol taraftarı saldırganların DLB'li öğrencilere saldırmasından sonra, okula gelen polis 


arama yaparken. 


leminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna ilaveten bankalardan 500 
milyon dolarlık taze para sağlanmasına yönelik girişimlerimiz de son aşamadadır." 

Uluslararası mali kuruluşlarla ilişkiler konusunda Maliye Bakanı Müezzinoğlu, daha sonra şöyle dedi: 


"Borç erteleme işlemlerinin yanı sıra, IMF ve IBRD gibi uluslararası kuruluşlardan ve ikili ilşkiler çerçevesinde bazı ülkelerden sağladığımız yaklaşık 600 milyon dolara ulaşan mali olanaklarla, ekonomimizin en zorunlu dış alım girdilerini sağlama alanında önemli ölçüde yol almış bulunuyoruz." 


GEÇİCİ RAHATLIK 


Sağlanan kredilerin ancak geçici bir rahatlığa yol açabileceğini söyleyen Müezzinoğlu, konuş- 


Pertevniyal Lisesinde sahte solcu grupların saldırısna uğrayarak yaralanan Aziz Aşan 


İGD'Li VE “DEVRİMCİ KURTULUŞ” TARAFTARLARI DLB ÜYELERİNE SALDIRDI 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Önceki gün Devrimci Kurtuluş ve Devrimci 
Sol taraftarı zorbalar birleşerek Bakırköy Lisesi Öğrencilerine saldırdılar. 
Saldırı sırasında 4 zorba silah kullanarak, sağa 
sola gelişi güzel 20 - 25 
el ateş ettiler. Saldırganlar kendi arkadaşları olan Turgut İpekçioğlunu kafasından ağır, ev kadını Zeliha Kurt' 
u bacağından hafif şekilde yaraladılar. Kafa- 
“ından ağır yaralı Turgut İplikçioğlu'nun üze- 
“nden bir şarjör, 8 mer- 


mi ve dinamıt maizemesi çıktı. Daha sonra olay- da silah kullanan saldırganlar Bakırköy Lise'sine zorla boşalttılar. 


Olayın görgü tanıklarına karakolda baskı yapıldı. Ayrıca görgü tanıkları savcılıkta olayla ilişki- si olabilecek kişiler olarak gösterilmek istendi. 
Savcı yardımcısı saldırganların eşkallerini aldıktan sonra görgü tanıklarını Serbest bıraktı. 

Dün sabah Pertevniya! 
Lisesinde 40 kadar sahte solcu, Aziz Aşan ve 
Okan Kurtlar isimli öğ- 


rencileri dersten çıkararak sopalarla saldırdı ve çeşitli yerlerinden yaraladı. 


D.Sol, İGD, SGB, 
Kurtuluş, İLD, DHKD gibi sahte solcu ve maceracı örgütlere mensup saldırganlara, Sedat Erkan, Cahit Aydın, Gürcan Taşkın, Seyfettin Çamur, 
Mahir Özipek'in elebaşılık ettiği tespit edildi Saldırganlar arasında aynca Nihat, İsmet ve Yavuz isimli şahısların da bulunduğu öğrenildi. 

Saldırnya uğrayan öğrencilerin gazetemize 


yaptıkları açıklamada, sahte solcuların okul idaresinden güç aldıklarını söylediler. Yaralı öğrenciler Aziz Aşan ve Okan Kurtlar daha sonra savcılığa başvurarak kendilerini yaralayanlar hakkında dava açılmasını da talep ettiler, 

Dün Esenler Lise'sinde, "Devrimci Sol" adlı 


gruba mensup saldırganlar, o“Aydınlık'çıları okulda yaşatmayacağız" diyerek, etraflarını sardıkları öğrencilere saldırdılar. Saldırı sonucu 


devrimci bir öğrenci yaralandı. 


masına şöyle devam etti : 


“Rezervlerini tüketmiş, borçlarmı ödeyemez duruma düşmüş bir ülkenin dış kaynaklarından yevi kredi sağlanması- nın güçlüğü açıktır. Ancak, ekonomi bu duruma getirildikten sonra döviz darboğazının kısa sürede ve bu şekilde aşılacağını sanmak yanlış olur. Sağlanan bu kredi ve kolaylıklarla ancak geçici bir rahatlık söz konusu olabilecektir. Asıl sorun, dış satımımız başta olmak üzere, kendi öz döviz gelirlerimizi artırmaktır. Turizm gelirlerimizi de ayn şekilde artırmak zorundayız. 
Yurt dışanda çalışan işçilerimizin tasarruflarını daha büyük ölçüde yur- da getirmek çarelerini bulmak zorundayız. Türk girişimcilerinin yurt dışındaki çalışmalarını destekleyerek, bu alanda da döviz kazancımızı artıracak önlemler almamız gerekmektedir." 


GAZİANTEP” Lİ 
ÖĞRETMENLER 
TKP” LİLERİN 
ÖNERDİĞİ 
KONGREYİ 
REDDETTİLER 


GAZİANTEP (ÖZEL) 
4 Kasım 1978'de 
Gaziantep TÖB-DER Yönetim Kurulu üyeleri bir toplantı düzenledi. Top- 


lantıda Moskova yanlısı ' 


Birlik Dayanışmacı Talip Öztürkün çıkardığı sahte TÖB-DER gazetesinde yer alan "Kahramanmaraş Adıyaman ve Gaziantep TÖB-DER şube lerinde düzenlenen toplantılarda Birlik Kongresi için karar alındı" haberinin yalan olduğu bdirtilerek, bu haberin tekzibi için karar alındığı açıklandı. 

Bu toplantıda öğretmenler Genel Merkezin tanınmasını ve ödenti lerin Genel Merkeze gönderilmesini istediler. 

Toplantıda üyder Kontrgerilla ve MHP ile mücadde kampanyasına katılma önerisini tekrarladlar. Birlik Dayanışma- nin öğretmenleri bölmeğe çalıştığını belirten üyeler Birlik Kongresi önerisini reddettiler. 


Duvarların ötesi 
Doğan Yurdakul 


Ecevitin CHP Olağanüstü Kurultay'ında okuduğu 1970-MHP raporu o kadar büyük yankılara yol açtı ki. konuşmanın diğer bölümleri bir ölçüde gölgede kaldı. 

Ecevit, konuşmasının uluslararası ilişkiler bölümünde de Türkiye'nin dünyadaki yeriyle ilgili çok önemli şeyler söyledi: 

“Cumhuriyet döneminin en bunalımlı dönemindeyiz ama kimse bu durumdan yararlanmak suretiyle bu hükümet işbaşında iken bizi bu duvara sıkıştıramayacaktır. Bu duvarda çeşitli kapılar açtık. Eğer o kapılardan geçmiyorsak kendi sorumluluk duygumuzdan geçmiyoruz. En kritik bölgede yer aldığımız için atacağımız bir dikkatsiz adımın bütün dünya dengesini değiştireceğini biliyoruz. Kimse bizi fazla zorlamaya kalkışmasın. Eğer sabrımız tükenir, kendi yararımızı dünyanın yararından bir adım fazla düşünmeye kalkarsak, bundan çok pişmanlık duyanlar çıkabilir." 

Diplomatik lisanla söylenen bu sözlerin tercümesi şöyle: "IMF, Amerika, Batı kafamızı kızdınp sabrımızı tüketmesin, duvardan Rusya'ya bir kapı açtık, sonra oradan geçip Rusya'ya gideriz. Münyanın da dengesi bozulur, siz de sonunda bundan çok pişmanlık duyarsınız." 

Ecevitçiler istedikleri kadar "bu bir tehdit veya şantaj değildir” desinler, bu sözler, Amerika'yı Rusya ile tehdit edip gemiyi yürütmek siyasetinin ifadesidir. “Sovyet tehdidi yoktur" sözüyle başlayan cambazlık siyasetinin bir devamı. 


Ecevit sözlerinin sonunda da Rusya'nın “kara gün dostumuz" olduğunu söylüyor ve onlara şükranlarını arzediyor. 


Duvardan açılan kapının ardındaki bu "kara gün dostu" acaba nasıl bir dost? 


Brejnev, sabah akşam "TKP'ye özgürlük ver" diye hükümeti zorlanıyor mu? Amerika'nın krediler yoluyla yaptığı şantaj ve tehditlerinin aynısını Rusyada yapmıyor mu? Ecevit'in altına imzayı bastığı "siyasal belgeyi tehdit aracı olarak kullanmıyor mu? TKP. bu siyasal belgeyi sanki Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası imiş gibi, "Ey Ecevit, bu yaptığına siyasal belgeyi çiğniyorsun" diye şantaj aracı olarak kullanmıyor mu? 


İşte Rusya böyle bir "Karagün dostu" Ecevit, Rusya'nın nasıl bir "dost olduğunu tecrübeleriyle yaşamış olan komşu Arap ülkelerinden (o öğrenebilir. Yakında Irak'a gidecek, onlardan sorabilir. Bağdat zirvesine birtek Kaddafi katılmadı. Bunun nedenini öğrenmek isteyen gazetecilere bir Irak yetkilisi şöyle diyor: "Kaddafi Ruslara 'güvenmektedir. Ama onların güvenilir dost olmapemi Hocası Nasır'dan öğrenmesi gerekir-L 

Bir de Afganistan'a" baksın, Davud Han duvarların ötesine geçebilmek için kapılar açmıştı. Ama sonunda tersi oldu. O kapılardan Rusya geçerek Afganistan'a girdi. 


Uluslararası Af Örgütünden bir heyet geçenlerde Afganistan'a gitti Kısıtlı da olsa gördüklerini bir rapor haline getirdi. Üstdik de bu heyetin başında Prof. Mümtaz Soysal vardı. Taraki yönetiminin bile gizleyemediği gerçeklerden bazıları Af Örgütünün raporunda şöyle geçiyor: Darbe sırasında Davud Han ie birlikte 17 Bakan öldürülmüş. Tabii halktan kaç bin kişinin öldürüldüğü beli değil. 
Davud Han yakınları olan 100 kadar kadın ve çocuk hala hapiste. Siyasal tutukluların sayısının ne kadar olduğu ve başlarına neler geleceği de henüz belli değil. 


İşte Rusya'ya duvardan kapı açan Davud Han'ın “kara gün dostu” tarafından gördüğü işlem! 

Arap üllkeleri, Ecevit gibi bu işlerde yeni değiller. Onlar ydlardan beri ve özellikle Orta Doğu sorunu nedeniyle Rusya'nın nasıl bir “dost” olduğunu öğrendiler. Bu tecrübeye dikkatle bakanlar, cambazlık yapmanın çıkar yol olmadığını da görürler. 


Ecevit gibi düşünenler, dünyayı bir ucunda Amerika, öteki ucunda Rusya'nın olduğu bir denge aleti sanıyorlar. Bütün meseleyi, bu denge aletinin üzerinde başarılı hareketler yapabilmek olarak görüyorlar. Halkın gücü, Üçüncü Dünya, kendi gücüne dayanma falan gibi hiçbir meseleleriyok. 


Ama jimnastik oyunlarında seyrettik. Bilmem kaç altın madalyalı Comaneci bile sonunda asimetrik paralelden düştü. 


TBMM Plan Karma Komisyonunda konuşan 


Çetin: “Borçlar, Türkiye”nin dış güvenliğine büyük bir sarsıntı getirdi” 


ANKARA (AA) 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili olarak TBMM Plan Karma Komisyonunda yapr lan görüşmeler tamamlandı. Planın Komisyon- da görüşülmesi sırasın- 


da, muhalefet ve iktidar - 


grubu üyelerince yapılan eleştirileri cevaplayan Devlet Bakanı Hikmet 
Çetin, Türkiye'nin varolan borçlarının, dış güvenliğine büyük bir sarsıntı getirdiğini söyledi. 


Türkiye AET ilişki- 


.leri ile ilgili olarak Çetin, 


hükümetin, işbaşına geldiği günden itibaren Türkiye AET ilişkilerini bir politikaya bağlamak ve açıklık kazandırmak için çaba gösterdiğini, bunda da başarılı olduğunu ifade ederek, daha önceki 


dönemlerde, Türkiye'nin bu konuda bir politikasının bile olmadığını söyledi. 

Devlet Bakanı Çetin, Türkiye'nin büyük bir dış ticaret açığı ile karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi : 

"Türkiye, şimdiye kadar aldığı borçları ne şekilde ödeyeceğini planlamadığı için bugünkü duruma gelmiştir. Şu anda, Türkiye'nin 1978 yılı içinde ödemesi gereken beş milyar dolar borcu vardır. Bunu nasıl ödeyecektir? Bu borç Türk ekonomisini darboğaza sokmuş, Türkiye'nin dış güvenliğine büyük bir sarsıntı getirmiştir. " 

Plan Komisyonunda taslağın tümü görüşülerek kabul edildi. 


ERER e 


Her türlü kuşkudan uzakta 


Bir süre önce Küba'da düzenlenen festivale katılanların gezi izlenimleri çeşitli revizyonist dergilerde yayınlanmaya devam ediyor. SGB'nin yayın organı "Genç Sosyalist” dergisinde Ahmet Ünver imzasıyla yayınlanan "Havana Notları"nda da Havana'nın plajları anlatılıyor. Anlaşılan gözleri arkada kalmış. Dergide şunlar 


yazılıyor: 


"Küba'da ilk günümüz kaldığımız 


okulu ve birlikte olduğumuz delegasyonları tanıyarak geçti. Öğleden sonra ise Havana'ya yakın plajlardan birine, Santa Maria plajına gittik. Ege nin güzelim kıyıları bile çok yakın gelecekte battal olacak; İstanbul ve çevresinde denize girmekse intihar demek. Ama Santa Maria plajında her türlü kuşkudan uzak, bol tuzlu, sı- 


cak, masmavi Okyanus'ta denizin, 


yüzmenin tadını çıkardık." 


“İslam alemi iki süper gücün savaş alanı olmuştur” 


Yeniden Milli Mücadedenin 456, sayısında, iki süper devletin İslam ülkeleri üzerinde oynadıkları oyunlara dikkat - 


çekiliyor: 


"Gerek sahip oldukları İslam aleminin içine almış olduğu bölge- 


PADİŞAHLIĞIN 
KALDIRILMASINA 
TASFİYECİLER DE üZüLÜYOR 


Tasfiyecilerin çıkardığı Partizan adlı dergide, öteden beri savundukları gerici fikirler. tekrarlanarak, Cumhuriyetin ilanına ve Mustafa Kemal'e saldınlıyor. İnkârcılık batağında yüzen tasfiyeciler, geçmiş tarihimizde ilerici olan ne varsa hepsine veryansın ediyorlar. Cumhuriyet düşmanı Türkeşlere, Cumhuriyeti hediye ediyorlar. Neredeyse, padişahlığın ve hilafetin yerli yerinde kalmasını isteyecekler. Tasfiyeci derginin 4. sayısında, Cumhuriyetin ilanı ile ilgili olarak şunlar yazılıyor: 

".. Türk hakim sınıfları komprador burjuvazi ve toprak ağalarının ve onların temsilcileri Ecevitlerin, Demirellerin, Türkeşlerin ... büyük 


bir aşamayla kutladıkları 


ve halkımıza sözde 


bir kurtuluş bayramı olarak göstermeye çalıştıkları 29 Ekim Cumhuriyetin ilanı!" 

"Halk için Cumhuriyet, faşist diktatörlüğün "Demokles'in kılıcı" gibi başının üstünde sallanıp durması demektir. Cumhuriyet tarihi faşist diktatörlüğün halka zulmetme tarihidir." 

Dergideki bir başka yazıda da aynı konuda 


şunlar yazılı: 


"Bütün bunlar da göstermektedir ki, 55 yıllık Cumhuriyet, halkımıza baski, sömürü ve zulümden; emperyalist boyunduruktan ve komprador burjuvazi ve toprak ağalarının eli kanlı 


faşizmilerinden; demagoji, 


yalan ve sahtekar- 


lıktan başka hiç bir şey getirmemiştir." 


ler, gerek petrol ciheti ile ve gerekse dünyanın en stratejik yerleri olması dolayısıyla iki süper gücün boy hedefleri olmuş ve hakimiyet savaşı verdikleri birer alan. haline gelmiştir." 


Yazıda daha sonra şunlar söyleniyor: 


"İslam ülkeleri kendileri üzerinde oynanan oyunları görmelidirler. 
İslam ülkeleri bir emperyalist gücün etkisinden kurtulup, bir başka emperyalist gücün etkisi altına girmekle bağımsızlığın olamayacağım artık bilmelidirler " 


BREJNEV ʻi TELAŞLANDIRAN ANLAŞMA “DEVRİMCİ 
HALKIN YOLU"NU DA 

TELAŞLANDIRDI 


Bir süre önce imzalanan Çin—dapon anlaşmasına saldıran Japonya'daki bir revizyonist partinin yazısını "Devrimci Halkın Yolu" yayınladı. Hegemonyacılığa karşı Çin'in yürüttüğü mücadeleye kara çalmaya çalışan revizyonistlerin Yazısında şunlar söyleniyor: 

"Bu emperyalist burjuvazinin ve revizyonistlerin 'hegemonyacılığa karşı olma" etiketi altında hazırlandıkları saldırgan savaşa giden yolda bir dönüm 


noktasıdır." 


En/tekilikâli' Savaş kışkırtıcısı Sovyet sosyal-emperyakistlerine yatanmaya çalışanların, bu anlaşmadan te- 
“laşlanması'elbetteki normaldir. 


İLAN 
KAĞITHANE BELEDİYE BASKANLIĞINNAN 1- Aşağıda müfredatı gösterilen gayrimenkuller, 2490 sayılı kanunun 31. maddesi uyarnca KAPALI ZARF usulü ile satılacaktır. 


2-İhalesi, 20 KASIM 1978 Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Encümeni huzurunda yip iict: 

3-İhaleye girebilmek için taliplerin geçici teminat yatırmaları ve usulüne uygun olara hazırlayacakları teklif mektuplarını, ihale saatinden bir saat öncesine kadar Take Komisyonu Başkanlığına tevdii etineleri gerekir, 4- Şartname, mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak istimlak Şubesinde görülebi- 


5- Postada vak'i gecikmeler kabul edilmez. 


Sıra Ada/Parsel M2.si Muhammen Tutarı Şagili Geçici No N Teminatı 


4715.- 
4922.- 
5100.- 
2942.- 
2475. 
2888.- 
1947. 
2723. 
3218.- 
5788.- 
4963.- 


73.425 - Nafia Kırmızı 

77.000.- Yılmaz Ersoy 

39.215 .- İskender ve Necip Çakır 

33.000.- Mahmut Aşçı 

38.500.- Yunus Şişman 

25.960.- Şükrü Beyaz 

36.300 .- Gülsüm Beyaz 

42.900 - Mahmut Karakoç 

90.750 - Kadir Tivtik 

74.250 .- Muazzez Tayfur-Faik Çakar 

64.350.- Nurettin Elmas-Şükrettin Elmas-Binali Ayhan ve Fahrettin Motor 

31.350,- Fevzi Keşkek 

51,920. Nizamettin Kocatürk 

38.720. Celalettin Albayrak 

26.730.- Ayşe Sekman 

64.625 - Mehmet Tuncer 

55.000 - Ali Rıza Solmaz 


4468.- 
2352.- 
3846.- 
2904.- 
2005.- 
4482.- 
4000.- 
3956.- 
335 
1436. 

3218.- 
5045. 


2723 
2723,- 
1980 
2525. 
3168. 
1584. 
3230. 
1881- 
2046.- 
2909.- 
2723. 
4014- 
5169. 
2599. 
4220 
2822. 
4330. 
2723. 
3610. 
4385. 
2475. 
8180.- 
2816- 
2822. 
3639. 
2434 
3907- 
2830- 
1617.- 
4619.- 
4396 - 
5705. 
6035. 
6200- 
6510- 
9060.- 
14019- 
16923,- 
10985. 


15810.- 
4633. 
5870.- 
7630.- 
2508.- 
1732. 

(Basın: 26652—1415) 


3069/13 
3070/ 9 
3071/18 
3074/13 
3085/13 
3087/ 1 
3087/22 
3089/10 
3091/ 5 
3097/13 
3104/16 
3109/ 6 


3109/12 
3118/12 
3120/23 
2124/2 
3124/ 6 
3127/ 5 
3128/11 
3134/19 
3135/1 
3135/ 4 
3135/13 
3136/15 
3137/ 1 
3146/ 7 
3150/12 
3164/ 5 
3182/14 
3129/ 5 
3602/ 7 
3602/12 
3603/12 
3605/ 7 
3606/ 1 
3608/ 8 
2611/16 
3620/20 
3629/12 

*3636/ 1 
3650/21 
3654/ 5 
3684) 9 
3690/ 8 
3691/16 
3692/ 5 
3692/ 7 
3692/ 8 
3692/11 
3692/14 
3692/18 


3694/10 
3696/ 6 
3697/ 7 
725) 1 
725) 2 


Altınöz 
36,300.- Mehmet Altınöz 26.400.- Mustafa Ay-Ahmet Cebeci 33.660. Yalçın Yılmaz 42.240.- Hacı Simşek 21.120. Halil Apaydın 
Pembe ve İzzet Akgül 25.080.- Döndü Çaylak Esef $ Şahin 27.280.- Sadık Güney 38.775.- Süleyman Yıldırım 36.300.- Mustafa Şahin-Osman Hançer 55.275.- Gülay Özdemir-Mehmet Kiraz 78.375.- Süleyman Demirci 34.650 - Ferhat Özcan 59.400.- Yaşar Kır 
37.620 - Hamza Tunç 61.600.- Hasan Topal 36.300.- İsmail Özçelik 48.125.- Cafer Çınar 


231. 
192.50 
198.- 
154 - 
110.- 
231.- 
154- 
154. 
275.- 
242.- 
330.- 
330.- 
330.- 
467.50 
440.- 


Mustafa Karademir 
37.537.50 Mustafa Kılıç -Bekir Boğa 37.620.- İbrahim Aymut 48.510.- Rıfat Şahin-Ömer Kubur 32.450 - Hava Alpi 
53.130.- AE Malçuk 
37.730.- Hasan Deveci-Mehmet Güleryüz 21560.- Ahmet Doğan 67.375.- Ömer Malçuk 62.920.- Sabri Aydm 89:100.- Tevfik Sağlam-Şükrü Tuğran 95.700.- AH Rıza Er 99.000... Halil Gözütok 105.187.50 Kaya ve Durmuş Aras 156,200.- Ali Karakaya 269.225 - Ali ve Tevfik Karakaya 341.825 - Osman Çukur 194.700- Fazlı Koç 
316.250- Mustafa Çukur-H.İbrahim Çukur-Tevfik Demirbaş 67.650.- Rıza Gündoğdu 92.400.- Hüseyin Uçar 127.600.- Bekir Özgür-Durmus-Çelik 33.440. Ahmet Gebecik 23.100.- Ahmet Gebecik 


605.- 
605.- 
660.- 
550.- 


330.- 
330,- 
440.- 
176. 
154,- 


Olaylar 


"Detant aldatmacadır” 


Yeniden Milli Mücadele'nin 456. sayısında, Hasan Esat Işık'ın Sovyetler Birliği'yle “karşılıklı kuvvet indirimi" öneren sözlerini eleştirdiği yazıda, şunlar söyleniyor: 


"detant" hakkında da 


"Detant'ın ABD ve Sovyet Rusya'nın henüz gelişmekte olan ülkeleri uyutmak noktasında ortaya attıkları bir aldatmacadan ibaret olduğu bilinmiyor değil artık Zira DE-TANT'a ne ABD uymaktadır, ne de Sovyetler... DETANT görüşmeleri defalarca tekrarlanmış olmasına rağmen her iki süper gücün silahlanmasında en küçük bir gerileme ve duraklama görülmemiştir. Uzaya başbaşa tırmanan ABD ve Sovyet Rusya,yerde de A ai hızla aynı yarışı devam ettirmişerdir. 


Enazılı komünizm düşmanı 


“Çin sosyal-emperyalistleri sosyalist maskeyi de atıyor" başlıklı bir yazı yayınlayan "Devrimci Halkın Yolu", Sovyet sosyal-emperyalistlerine yaranma yarışında, diğer revizyonistleri geride hırakmak için pervasızca 


Çin'e saldırıyor. Bugün bunu yapanlar, dün Sovyetler Birliği'ne sosyal-emperyalist dememek için binbir dereden su getirmişler, devrimci cereyanın etkisiyle, sıkına sıkına kabul etmişlerdi. Sovyet sosyal-emperyalistlerine karşı yaptıkları "günah"'ları ödemek için böyle pervasız o davranmalarında anlaşılmayan pek bir şey yok. Aslında uzun zamandır böyle düşünen revizyonist şefler, peşlerinden sürükledikleri insanlardan çekindikleri için düşündüklerini yavaş yavaş açıklama yoluna başvuruyorlar. Yarın da Mao Zedung'a benzer bir saldırı yöneltmelerine şaşmamak gerek. Çünkü şimdi de bunun hazırlığını yapıyorlar." Tabij kadrolardan gizlice. 


AZOT SANAYİİ T.A.Ş. 
KÜTAHYA AZOT FABRİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ 
KARASÖR İMAL ETTİRİLECEKTİR 

1) Müdürlüğümüze ait 8 adet TM—140 tipi BMC Şası kamyona şartname ve resime göre karasör imali işi kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

2) Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektuplarının (o 24.11.1978 (CUMA) günü saat 15.15'e kadar Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine elden verilmiş veya posta ile gönderilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacaktır. p 

3) Şartnameler bedelsiz olarak, Izmir Cad. 
No: 35 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel. Müdürlüğümüzden, Rıhtım Cad. Çıracı Sok. No: 26-30 R Han Kat: 2 Karaköy/İS-TANBUL adresindeki Satınalma Büromuzdan, Ulukışla Alçıtaşı İşletme Şefliği ile Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

4) Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

5) Zamanında verilmeyen itibara alınmayacaktır. 


teklifler nazarı 


(Basın: 27130 — 1419) 


İLAN 
BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 


Dosya No :978/138 Es. 


Tebliğ olunan:Davut Doğan _/ Bahçelievler, Marmara Caddesi Çalışlar Sokak, No:35/1 Bakırköy 


Tebliğ konusu : Davacı Alime Pekel vekili Av. 
Ali Demir tarafından, aleyhinize açılan 96.950.— liranın faiziyle birlikte tahsili davasında, adresinizi terk ettiğinizden ve başkaca adresiniz tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın yapılacağı 22/1/1979 günü saat 11.00'de duruşmada hazır bulunmanız veya bir vekille temsil olunmanız tebliğ olunur. 


(Basın: 7787 — 1422) 


YOZGAT VALİLİĞİNDEN 


Yozgat Lisesi pansiyon öğrencilerinin 1978 
mali yılı ihtiyacı bulunan 137.096.dira muhamen bedelli 10.285.- lira geçici teminatlı 29 
kalem sebze ve meyve 2490 sayılı kanunun 31 
maddesi uyarınca satın alınacaktır. 


Eksiltme 29.11.1978 çarşamba günü, saat 15.30 da Lise Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname anılan yerde görülebilir. 


Taliplerin Ticaret vesikası ve geçici teminatlarını havi teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat önce komisyona vermeleri; postadaki gecikmenin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

(Basın: 26415—1413) 


maçında kapatılırsa, CHP Diyarbakır milletvekilleri istifa etmelidir” 


ANKARA 
KENAN NACIR 

Diyarbakırspor Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Baltaoğlu, "Sahamızın kapatılması kararı uygulanırsa liglerden çekilebiliriz" dedi. 

Bilindiği gibi, Diyarbakırspor sahası 15 gün önce çıkan olaylar nede niyle 1 maç için kapatılmış ve Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma Ankara'ya alınmıştı. 

Bu konuda Futbol Federasyonu Güngör Sayarı ile bir görüşme yapan Kulüp Başkanı Ne- 


jat Dilan, TrabzonDiyarbakırspor maçının Ankara'ya alınmasını 


kasti bir hareket olarak değerlendirdi ve şu açıklamayı yaptı. 
"Federasyon ligdeki en önemli maçlarımızdan 


biri olan Trabzonspor maçında sahamızın kapatılması bizler için çok ağır bir karardır. 
22 Ekimde! yapmış olduğumuz Eskişehirspor maçının değerlendirme- 


sinin 15 günde yapılarak Trabzon ile yapacağımız karşılaşmanın Ankara'ya alınmasını iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Eğer karar 


Bursa maçında uygulansa 

idi, 

dik. " 
Toplantıdan önce bir 


Okul Spor Yurtlarında dün 


bu kadar üzülmez- 


Avusturya lisesi Alibeyköy lisesini farklı yendi. 
İSTANBUL mayışı oyuncuların bireysel Pertevniyal Lisesi Salo. hareketlerde israr etmesin nunda Yapılan basketbol den de anlaşılıyordu. 
karşılaşmalarında Ataköy Önümüzdeki haftalarda Lisesi, Yeşilköy Lisesine daha olumlu ve kollektif 38-41 yenildi Diğer bir bir karşılaşma yapılması karşılaşmada İse Avusturya (sanırız maçların daha da Lisesi, Alibeyköy Lisesini (o zevkli.gegmesini sağlayacak. 
71-21 yendi. 


Her iki karşılaşmada da takımların maça İyi hazırlanmamış olarak çıktıkları gözlemlendi. Takmlarda defans ve hücum taktikleri hemen hemen hiç yok de necek kadar azdı. Kollekif bir oyun sisteminin ol- 


Genç Erkekler: 
Yeşilköy. 
köy.L.38 
Alibeyköy.L.21—Avusturya. L. 71 
Robert Kolej li Terakki L.20 
Levent L.48—Galatasaray 
L. 72 


L.41—Ata- 


50- Şiş- 


açıklama yapan Diyarbakırspor Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Kalfaoğlu ise "Bu karar uygulanırsa CHP Diyarbakır Milletvekilleri istifa etmelidir"' dedi. 

Öte yandan Sayarı ile yapılan toplantıya CHP Diyarbakır milletvekilleri Halil Akgün ve Bahattin Karakoç'da katıldı. 

Futbol Federasyonu başkanıyla görüşmeden çıkan Diyarbakırspor kulübü yetkilileri görüşmeden oldukça olumlu so nuçlar aldıklarını, fakat kendilerine yapılan kasti uygulama (konusundaki görüşlerinin değişmediğini belirttiler. 


Basketbol 
Federasyonu 
Beşiktaş'ın 

iki maçını 

Balıkesir'e aldı 


BALIKESİR (THA) 
Basketbol Federasyonu olaylı biten Efes Pilsen-Beşiktaş maçın- 


dan sonra Siyah-Beyazlı takıma verdiği üç maçlık cezanın iki karşılaşmasının Balı kesir'de yapılmasını kararlaştırdı. 

Buna göre Beşiktaş Basketbol Takımı To faş—SAS ile yapacağı maçı 19 Kasımda, 
Karsıvaka ile yapacağı maçda 7 Aralık Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonunda yapacak 


F. Bahçe. L.64 -Denizcilik 
Su Ürünleri Meslek. L. 42 

Saint Joseph 33 —Haydarpaşa. L.40 

Yıldız Erkekler 

Galatasaray.I..61 — Şişli 
Terakki.1, 33 

Pertevniyal.1.81—K.Yalı 1.20 

Genç Kızlar 

Kadıköy Kız.1.2—Erenköy.Kız.L.O (Hükmen galip) 

Robert .K.58-Galatasaray 18 

Çamlıca Kız.L. 
türk Kız.L.82 

Üsküdar Amerikan Kız. 
30—İstanbul.K.1.22 


3—Ata- 


Karşıyaka Basketbol 
Takımı Koraç Kupasından 


elendi eKarşıyaka, Wolfenfuttel takımına 


80-79 yenildi 
IZMİR (AA) 

Karşıyaka Basketbol Takımı,Korac Kupası ilk tur rövanş maçında Batı Almanya'nın Wolfenbuttel takımına 79-80 yenilerek elendi. 

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Karşıyaka 12-10 öne geçti. 
Ancak bu dakikadan sonra Karşıvaka sürekli olarak top kaybetmeye başlayınca Wolfenbuttel takımının üstünlüğü görülmeve başlandı. 13. dakikada toparlanmaya başlayan Karşıyaka özellikle isabetli atışlarla arayı açt. Son dakikalara doğru Karşıyaka bazı hatalar vanınca rakip takim arayı 


kapatmaya başladı. Karşıyaka ilk yarıyı 45-37 önde bitirdi. 


İkinci yarıya Alman takımı toparlanmış olarak girdi. Özellikle gecenin başarılı oyuncusu Pewitin akıllı bir oyun çıkarınca Wolfenbuttel takımı aradaki farkı kapadı. Bu arada Tayfun ve 
Şadi -beş hata yanarak oyun dişı kalınca insiyatif tamamen rakip takımın eline geçti. Maç Saatinin ilerlemesiyle beraber Karşıyaka'nın oyun düzeni daha da bozuldu. 
Wolfenbuttel takımı bu durumdan yararlandı, karşılaşmayı 80-79 kazandı. 


İstanbul Basketbol 
Hakemler Derneği, 
Ankaralı basketbol 


hakemlerinin eylemini destekliyor 


© Ankaralı iki hakem 
, geçen hafta yapılması gereken 
Muhafızgücü- 
Ankaragücü maçını, bir oyuncunun çok olayçıkardığı gerekçesiyle yönetmemişlerdi 
V Y ISTANBUL 
Geçtiğimiz hafta yapilması gereken Ankaragücü-Muhafızgü cü basketbol karşılaşmasında hakemler tarafından boy- 


kot edilmesi üzerine Ístanbul Basketbol Hakem- 


g - 


OSYAL 
SINIFLAR 


VE SPOR 


19 Mayıs Spor A. 


Öğretim Üyesi 


Wazi sporcuları, yağlanmış vücutlarıyla 


..w.. .. 


güneş altında poz verip, ari ırkın üstünlüğünü kanıtlamaya çalışırlardı 


1933 yılı 24 Mayısında SA lideri Tschammer und Osten "İşçi sınıfı spor örgütlerinin kökü kazınmalıdır"' emrini verdikten sonra faşizm saldırıya geçti. 
“Kapmfgemeinsehaft für Rote Sport einheit" örgütü dağıtıldı. 
Birçok işçi sporcu katledildi. 
İşçi sınıfı spor kulüplerinin dagıtılmasından ve milyonu aşkın sporcuyu kapsayan güçlü işçi şr nifi spor hareketinin boşlukta kalmasından sonra burjuva kulüplerinin daha önce marksist ör- 


gütlerde çalışmış kimseleri üye 
kaydetme yasağı konuldu. 1933 
yılı yazında birçok işçi-sporcu 


yasa dışına, yeraltına geçti. 
1933-1934 yılları arasında faşizmle sosyalist spor kulüpleri arasındaki bu mücadele doruğuna ulaştı. Gizli spor örgütleri gece afişlemeleri, bildiriler ve sokak gösterileriyle bu mücadeleyi yer altından sürdürdü. Çok kez bu anti-faşist propaganda materyali Danimarka ve Çekoslovak- ya'da basılıp kaçak olarak sınır- dan osokuluyordu. Mücadele başka biçimlerde devam etmesi- ne karşın sporu kendi politik amaçları için kullanan bilinçli, soğukkanlı ve insafsız bir rakiple karşi karşıya gelinmiş ti. Bu denli zorlu rakip bazı burjuvasporkulüplerini dekapattı.30 Haziran 1933'- de Röhm darbesi dolayısıyla tarafsız veya kuşkulu görülen burjuva spor liderleri de katledildi. 
Özellikle katolik ve protestan kiliselerinin spor örgütlerinden faşizme karşı etkin bir mücadele göstermeyen burjuva spor kulüpleri ya dağıldı, ya da faşist spor örgütüne katıldı. 

Sosyalist sporcular, tim zorluklara rağmen mücadleyi sürdürdüler. 1933 te Sluttgard'daki jimnastik şenliklerinde, protestoları önlemek için Naziler bir çok önlemler almışlardı. Bu jimnas- 


tik şenliğini kendi politikası için kullanmak üzere hazırlıklar yapmışlardı. Stuttgard'daki ve çevresindeki bine yakın devrimci sporcuyu, kızıl spor örgütü üyelerini önceden tutuklamışlar ve konsantrasyon kamplarına tıkamışlardı. SS ve SA gruplarının korkunç baskısına rağmen, Alman devrimci sporcuları şenliğe katılan bazı jimnastikçilerin soyunma odalarına girebildiler ve özel olarak hazırlanmış bildiril eri tüm şenliklerin en cümbüşlü yerinde küçük balonlara bağlayarak stadyumun içine salrverdiler. 
Rüzgarın yardımıyla hızla yayr lan balonlar, seyirciler üzerinde korkunç olumlu etki yaptı. Şenliği düzenleyenlerin şaşkınlıkları arasında kuvvetli rüzgar, bal onları çevredeki küçük kasaba ve köylere kadar taşıdı. Naziler halkın bu balonlarla ilgilenmemesi için sürekli yayınlar yaptılar. Hiç kimse tutuklanamadı. Buna benzer birçok eylemler yapıldı. Örneğin 1934'te Berlin'deki atle tizm yarışmaları anında. 
POLİTİKA VE SPOR 
Nazizm, sporu kendi politik amaçlarına uygun olarak istismar etmeyi başardı. Irkçı, elit ve üstün insan teorisinden kaynaklanan faşizmin anti-hümanist eğitim sistemi, ari ırkın iyi gelişmiş sporcu bedenini bir propaganda aracı olarak kullanmış, tüm Avrupa'da sporu askeri savaş hazırlıkları amacına yönlendirebilmiştir. Etkileri ülkemize kadar yayılan bu ideolojinin ve onun spor ve insan anlayışının izlerini bugün deoldukça yaygın biçimde görmek mümkün. Çok iyi gelişmiş bir bedene duyulan hayranlık, yüceltilen ari ırkın insan modeli olarak gösteriliyor, ari ırk sporcularının üstünlüğü ve onun beden güzelliği.ırkçı metafizik inanca canlı bir kanıt olu- 


yordu. O dönemde çekilmiş fotoğraflarda açıkça görüleceği gibi yağlanmış bedenleri ve güneşe uzanmış elleriyle,Nazi sporcuları sık sık poz verir, boy gösterirlerdi. (o İnanılmayacak kadar çok sayıda sporcu bu dönemde bu tür propagandanın etkisi alunda kalmış, faşist harekete aktif olarak katılmış, örnek ve üstün ırk olduğuna ikna edilmiştir. 
Bu propaganda sayesinde Nazizmin spor hareketi içinde en güvenilir dayanak noktasını bulduğunu söylemek bir abartma olmasa gerek. Ancak spor alanında bu denli etkin olması, onun her yönden korkunç bir saldırıya geçmesinin yanında "işçi spor örgtlerinin"de yapmış oldukları hatalara bağlıdır kuşkusuz. 

Aynı ad altında örgütlenmiş olmalarına rağmen bazı işçi spor kulüplerinde, sporu politika dışı tutma uğraşları olmuştur. İşçi sporculara yoğun bir politik bilinç veren kulüplerin yanında bazıkulüvler"'Nur Sportlertüm"'* sloganı ile faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Ardından bir burjuva eğilimi ve hatta profaşist bir yön gizli olan bu slogana karşı, "Jeder Sportler ein Aktivist" * sloganını koyan ve sonradan faşizme karşı en etkin savaşım veren gruplar politika ile sporun, sporun ve her şeyin içiçeliğini çok iyi biliyorlardı. 

Almanya'da işçi sınıfı spor örgütleri darmadağınık edilip kırıldıktan sonra diğer ülkelerde o zamana kadarki gelişmeyi gözden geçirmek gereği zorunlu olmuştur. 


* NurSportlertum: Spor spor için. 


* Jeder Sportler cin Aktivist: Her sporcu bir politik eylemcidir. 
(Devam Edecek 


leri Derneği de bu durumu desteklediğini belirtti. 

Bu konuda İstanbul Basketbol Hakemleri 
Derneği adına bir açıklama yapan Ertan Anadol şöyle konuştu: 


“Bu oyuncunun bulunduğu Muhafızgü cü takımının maçlarını yönetmeme karan alan 
Ankara Basketbol Hakemleri Derneği'nin bu olumlu kararını destekliyoruz ve kararına aynen iştirak edi z. Bundan böyle sə nereden gelirse gelsin sporun kendine özgü terbiye ve kültürüyle uyum sağlamayan her türlü saldırı ve davranışa karşı olacağımızı bir kez daha tüm kamuoyuna acıkları» "" 


Türkiye 
Kupasında tur atlayan takımlar belli oldu 


©Galatasaray kupadan elendi 


İSTANBUL 
Fenerbahçe—İstan bul- spor Türkiye kupası rövanş maçı için bugün karşılaşıy orlar. 


inönü stadında 14.30 
da başlayacak karşılaş” mada. Fenerbahçe takımı 5-1lik neticenin rahatlığı ile mücadele verecektir. 


G.Antepspor o 2—Şekerspor O (G.Antep tur atladı.) Ankaragücü 4- Altınordu O (Ankaragücü tur atladı), Beşiktaş 4- Göztepe O (Beşiktaş tur atladı), Kocaelispor O-Vefa O (Kocaeli turat ladı.), Bandırma 1-Bolu 
O (Bandırma tur atladı.) 
Sakarya O-Eskişehir O (Eskişehir tur atladı), Galatasaray O—Kırkkale 
1 (Kırkkale tur atladı.), 


Sebat Gençlik 2-Beykoz 0 (Sebat Gençlik tur atladı.) 


Zonguldak 2 - Ordu 4 
(Ordu tur atladı), Diyarbakırspor 1 Uşak 2 


(Diyarbakır tur atladı) 


İLAN 
İSTANBUL 10. 
ASLİYE HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 


977/602 


Davacı Remzi Seyis tarafından davalı Feriha Seyis aleyhine ikame olunan gaiplik davasının açık duruşmasında: 

Akçaabat Kaleönü 
292 hane, 7/134 numarada nüfusa kayıtlı iken bütün aramalara rağmen: bulunamayan Remzi kızı 1937 doğumla FERİ- 
HA SEYİS'i bilen, gören, tanıyan ve yerini bilenlerin mahkememizin 977/ 
602 esasında kayıtlı ve 
duruşması 5.2.1979 saat 10.00'da muallak bulunan dava dosyasına bildirmeleri M.K.nun 32. 
maddesi gereğince Ikinci defa ilan olunur. 

7.11.1978 


(Basın: 7761 — 1421) 


9 Kasım 1978 


İstanbul’ da elleri bağlı bir ceset bulundu... 


, HABER MERKEZİ 

Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığının yanındaki Mektep Sokakta bir evin önünde dün sabah elleri arkadan bağlı olarak genç bir erkek cesedi bulundu. o 25-30 yaşlarında olduğu saptanan kişinin, boğularak öldürüldüğü sanılıyor. Cesedin morga kaldırıldığı, kimlik tespiti ve soruşturma çalışmalarının başladığı açıklandı. 

İZMİR'DE 

Gültepe'nin CHP'li Belediye Başkanı Aydın Ertenevinin önünde kimlikleri saptanamayan dört kişinin saldırısına uğradı. 
Aydın Erten'i bıçakla ağır biçimde yaralayan saldırganlar olaydan sonra kaçtılar. 

İzmir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Belediye Başkanının kıl payı ölümden kurtulduğu, bıçağın bir satim daha 

“içeri girmesi halinde kal- be girmiş olacağı ve bu durumda da ölümün kesin olduğu doktorlar tarafından açıklandı. 

ANKARA'DA 

Çeşitli »mtlerde özellikle Emek Mahallesinde- ki bombalama olaylarının sanığı 16 faşist. hakların- da düzenlenen evraklarla birlikte dün adliyeye gönderildiler 

Ankara palisi 2 Kaam güm Şenyuva mahallesi Merter Sokak 
451 numaran eve yap 
ukları baskin sonucu, iki dinamit lokumu ile yedi metre uzunluğunda dinamit fitili ve bir fünye ede geçirmişlerdi. 

Bu arada evde bulunan Mustafa Elma, Mustafa Saygın. Turan Toplaroğlu. Ahmet San. Hil- 


mi Saygın. Hanefi Tokgöz. Enver Özer, Yusuf Çırpan. Recep Çelik. 


Mustafa Koyuncu ve Ahmet Tütüncü adlı faşistler göz aluna alınmışlar d. 

Bür gün sonra ise aym evde yapılan arama sarasında Abdülkadir Üç - kardeşler ile Şadan Güldemir adlı faşistler yakalanmıştı. Abdülkadir Üçkardeşler adh faşistin üzerinde çay kutusu şeklinde hazırlanmış bir bomba ile, Şadan Güldemir'in üzerinde şişe içerisine yerleştirilmiş tahrip gücü çok fazla pat- 


18.30 HABERLER 


19.30 ANADOLUYA 


dun Sunan: Nevzat 


20.30 HABERLER 


Gürkan Elçi. 


Yavaş 


23.20 HABERLER 


TRTI 


U9.YU ALIlış 

05.05 Turkuler 
06.02 Gunaydin 
07.02 Voy“ Haberlisr 
07.20 HABLRI ER 
07.40 Sabat tai Subah a 09.02 Kadın Dunyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Rady osu 
O ogle Üzeri 

0 HABERLER 
14.32 Turkuler 

15.01 Siziere Birlikte 


TRT2 


08.00 Gun Basliyor 

-09.00 Olayların İçinden 

10.00 (ayl Taunizi 
Tite tenler 


10.50 Ha'it Muzik 
11.45 Sarkilar 

12.00 Kuçuk Konser 
12,40 Turkuler Geçidi 
13.00 MABFRLER 
13.30 Olayların İçinden 


14.00 Türküler 
1a 44 


07.00 Aş ilis 

08.00 Saban için 

09.30 Johnoy Mathis Soyluyor 

10:00 Çarşamba Konseri 

11.00 Ögiwye Dogru 

12.00 İşte Muzik 

13.00 Konser Saati 


TELEVİZYON 


18.33 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ Çizgi film dizisinin 9. bölümü yayınlanacak. 


Programda Ülker Köksal'ın yazdığı ve A nadolu' da topraksız köylülerin sorunlarıyla toprak reformunun konu edildiği köy oyunu, arıcılık çalışmaları ve Feyzullah Çınar'dan üç türkü yer alıyor. Oyunda rol alan sanatçılar: Salih Kalyon, Yeşim Dormen, Aydoğan Ergezer, Gülşen Girginkoç, Macit Flor-Şenol. Hazırlayanlar: 
Filiz Ozankaya ve Halil Eroğlu. 


21.10 BEŞ DAKİKA (Kurban Eti) 

Zuhal Çetinkanat'ın sunduğu programda, kurbanlık koyunların postları ile kurban etlerinin yol açtığı tehlikeli bir hastalık üzerinde duruluyor. Yapım: Yavuz Tarakçıoğlu. Yönetim: 


21.15SAVAŞ VE BARIŞ 

Dizi filmin Yaşama Uzanan Yol" lümü yayınlanacak. Bu bölümde savaş artık bitmiştir. Bu arada Piotr ile Nataşa'nın birbirerini sevdikleri ortaya çıkmıştır. 

22.10 TÜRK SANAT MÜZİĞİ (Alaattin 


aşça) 
22.30 NAKLEN YAYIN Eczacıbaşı.Molenbick Avrupa Şampiyon Kulüpler basketbol maçı naklen yayınlanacak. 


lamaya hazır bir bomba yakalandı. 

Yakalanan sanıklardan 

Abdülkadir Üçkardeşler kendisinin faşist olduğunu söyledi ve eylemleri Asaf Dündar, Adnan 
Uyar, Rüstem Coşkun, 
Remzi Yurdanol ve Selahattin Orhan adlı faşistlerle birlikte yaptığını açıkladı. 
, Ayrca Abdülkadir Üçkardeşler bombaları kendisine Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu faşist grup Başkanı 
Mehmet Ali Adak tarafından verildiğini, bu kişi vasıtasıyla okuldaki ilerici öğrencilerin adreslerini saptadıklarını ve bombaları adresleri saptanan öğrencilerin evlerine atmayı planladıklarını da verdiği ifadesinde belirtti. 

Aym kişi, bomba eylemlerini yürütmek için bir örgüt kurmayı amaç ladıklarını ve bu amaç için toplantılar yaptıklarını da söyledi. 

Faşistlere bomba sağlayan Mehmet Ali Adak isimli faşist de suçunu itiraf etti. 

Öte yandan Ankara' 
daki bombalama olaylanna adı karışan Mehmet 
Zeki Yüzgeç, Asaf Dündar, Selahattin Orhan ve Remzi Yurdunol'un yakalanması için çalışıldığı açıklandı. 


© Ankara'da dün sabah saat 07.30 sıralarında Mustafa Gedik adlı bir devrimciye başını Erdal 
Ak adı komandonun çektiği 5-6 kişilik bir grup saldırdı. Abidinpaşa Başkent Lisesi önünde meydana gden olaya katılanların ÜGD yanlısı oldukları bildirildi. 
Mustafa Gedik'e 8-9 el ateş eden komandolar isabet ettiremeyince, bu defa kaçarken yere düşen Gedik'i yakalayıp ağır şekilde dövdüler, Olay yerine bir grup jandarmanın gemesi üzerine saldırganlar Mustafa Gediki bırakarak kaçtılar. 
Saldından sonra Adliye'- de Erdal Ak ile karşılaşan Gedik, yanındaki polidere saldırının başını Akin çektiğini söyledi. 
Buna rağmen Ak, kendisini yakalamak isteyen polisin einden kaçtı. 


İSTANBUL'DA önceki gün Bakırkoy 


“Taşlı Tarla” adlı 


adlı 19. bö- 


16.09 Okul Radyosu 
17.02 Aksana Dogru 
18.01 Çocuk Bah, esi 
19.00 HABERLER 
20.15 Kay Dagarcıgı 
20.40 Turkuler Gey idi 21.02 Konuların İçinden 21.45 Turkülur 

22.00 Kısa Haberler 
23.00 HABERLER 
23.35 Turkuler 
00.02 U nu tulin 
01.00 Kapanış 


ayonlar 


ayrönelun 
16.20 Arkası Yarın 
17.00 Buyuk Eserim 
18.00 Yurttan Sesler 
18.50 Hati! Muzik 
19.00 HABERLER 

30 Olayların İçinden 
21.00 Radyo Tıyatıosu 
23.00 Turk Halk Muzigi 23.30 HABERLER 
23.55 Kavanış 


15.00 Gunun Konseri 
17.00 Dunden Bu yune 
19.00 Muzik Şolüi 


21.30 Çesitli Muvik 
22.30 Cagdas 

Sanat Haron, 
23.00 Gecenin Getirdiklir. 
01.00 Kapani» 


Yazı İsleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Mü dür: 


Lisesinde öğrencilere zorla boykot vaptırmak isteyen bir grup İGD'li ve Devrimci Kurtuluş «taraftarı zorba, daha sonra da boykot yapılmasına karşı çıkan okul öğrencilerine saldırdılar. 
Saldırıları sırasında silah da kullanan zorbalar, kendi arkadaşlarından Turgut İplikçioğlu adlı Ticaret Lisesi beklemeli öğrencisini agır, Sami Almalı adlı işçi ve Zeliha Kurt adlı ev kadınını da hafif olarak yaraladilar. Yaralı öğrenci Turgut İplikçioğlu' nun cebinden bir şarjör mer 


„mi çıktığı bildirildi. * 


© Kasımpaşa Sururi Mahallesi Tennure Sokakta önceki gece karnından ağır yaralanmış olarak bulunan Bursa tisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ali Acun, hastaneye (o kaldırılırken öldü. 
© Kocamustafapaşa 
MHP İlçe binası dün saat 03.30 sıralarında önce yaylım ateşine tutuldu, daha sonra da patlayıcı madde atıldı. 
ADANA'DA 


TMMOB Orman Mühendiseri Odası, Türkiye Ormancılar Demeği, 
Yeşil Türliye Ormancılar Derneği. Tüm Ormancılık Personeli Der neği, Teknik Ormancılık Demeği ve Arkeologlar Demeği basına ortak bir açıklamada bulunarak, 
Orman Yüksek Mühendisi Yüksel Çiğdem'in Antalya kıyılarında, kamu arazisinde ve orman içinde yağmacılık yapanlar tarafından öl- 


dürülmek istendiğini bedirttiler. 
Adana'dan kamyon- 


la Urfa'ya dönen bir grup tarım işçisi önceki gece silahlı 7 kişi tarafından soyularak 50 bin liraları alındı. 
KONYA'DA 

Konya'nın Aydınlıkevler Mahallesinde oturan Belediye temizlik işlerinde görevli Muharrem 


Tarmas, üç gün evvel kaybolan oğlu Ömer 
Tarmas'ı ararken, oğlu- 


nun su kuyusunda boğulmuş cesedini buldu. 
18 yaşındaki ömer Tar 
mas'ın su kuyusuna düşerek boğulduğu saptandı. 
Öte yandan, Konya 
Gazi Lisesi öğrencilerinden Ömer Sami Kart'- ın İhsaniye Mahallesindeki evine patlayıcı madde atıldı. 
@ Selçuk Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden 
Ahmet Polatcan, TöB— 
DER Konya Şubesi lokalinden çıkarken 10 kişilik bir komando gru-Bunun saldırısına uğrayarak yaralandı. 


Ulusal... 
(Baş iarafı 1. sayfada) 


Anıtkabir'deki törene, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Senato ve Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri, Kuwet Komutanları, Siyasi Partilerin Başkanları, Orgeneral ve Oramiraller, rektörler, Müsteşarlar, Vali, Belediye Başkanı, mesleki kuruluşlar ve askeri dernekler temsilcileri de katılacaklar. 

Atatürk'ün ölümünün 
40. yıldönümü dolayısıyla, bütün yurttaki okullarda ve Kıbrıs'taki okullarda 10 Kasım Cuma günü anma törenleri yapılacak. Bu arada, Cuma gününden itibaren çeşitli kuruluşlar tarafından Atatürk'le ilgili toplantılar, konferanslar ve sergiler düzenlenecek. 

10 Kasım Cuma günü saat 09.00'da Ulus'taki Atatürk anıtı ile Lozan alanındaki 
Zafer anıtlarna da çeşitli kuruluşlarca çelenk konulacak. 

Öte yandan, eğlence 
yerleri ve sinemalar, 10 
Kasın Cuma günü bir gün süreyle kapalı kalacak. 


———— 
KAYIP İLANLARI 
Aydınlık gazetesinden 

aldığım 0021 nolu muhabir kartımı kaybettim. 
Çiğdem Kömürcüoğlu (İstanbul) 


Aydınlık gazetesinden aldığım 00204 nolu tanıtma kartımı kaybettim hükümsüzdür. 

Ali Gürel 
(Nürnberg ) 


Aydınlık muhabir kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Bayhan Kuşun 
(İstanbul). 


MERKEZ BURO: 


Bir günde 6 defa yargılandı... 


(Baştarafı 1. savfada) Meclisi köşesinde, "Doğu Anadolu'daki omahrumi: yetin nedenleri ve bu e şitsiz durumun nasıl ortadan kaldırılabileceği " konusunda açtığımız tartış: maya gelen okur mektuplarında ve verilen cevap” larda bölücülük yapıldığı iddiası ile açıldı. İddiana: melerde yazılarda Kürt kelimesinin geçmesi ve Doğu'da yapılan kanun suz uygulamaların açıklanması suç olarak niteleniyor, Bu tartışmaya "ülkücü" olduğunu söyle: yerek mektup gönderen okurlarımıza verilen ce vaplarda, ırkçı fikirlerin eleştirilmesi savcılık tara fından "ırkçılık ve bölü: cülük yapmak" şeklinde değerlendiriliyor. 
Yazı İşleri Müdürümüz 


ifadesinde, bu davaların Kontrgerilla (o yayınımız dan sonra gazetemize 


baskı yapmak için açıldı: ğını belirterek, "Eli kanl: katiller (o serbestçe dolaşırken, bunları açıklayan gazetemiz sanık sandal yesine (o oturtulmuştur' dedi. Aydoğan Büyüköz den, yayın hayatına atıldığımız 20 Mart ile Kontrgerilla yayınına başladığımız 10 Temmuz tarihleri arasındaki üç bu: çuk ay boyunca gazetemiz hakkında toplam 12 
soruşturma açılmışken, Kontrgerilla yayınından bugüne kadar geçen üçbuçuk ay içinde açılan soruşturmaların sayısının 48'e yükseldiğini açıkla dı. Savcıların gazetemiz aleyhine zorla suç icat etme çabalarının en sonunda Atatürk'ü bile yargılamak noktasına vardığını hatırlatan Büyüközden, "Gazetemizde belgeleriyle açıklanan Kontrgerilla ve MHP'nin suçları karşısında susan, bunları açıkladığımız için bizim “hakkımızda davalar açan, basın özgürlüğünü çiğneyen savcılarm vardığı nokta işte budur" dedi. 
Bilindiği gibi savcıların Aydınlık Meclisinde Doğu Anadolu ile ilgili tartışma nedeniyle sürekli soruşturma açmaları nedeniyle Atatürk'ün Doğu Anadolu ve Kürtlerle ilgili olarak söylediği sözleri MKA rumuzu ile bir mektup olarak yayınlamıştık. Savcılar bu mektupta da bölücülük yapıldığını iddia ederek Atatürk hakkında isötuş: turma açmışlardı. 

Yazı İşleri Müdürümüz ifadesinde, yazılarda 
Türkiye'de yaşayan 45 
milyon insanın bağımsızlğımızı korumak için Amerika ve Rusya'ya karşı birleşmesinin savunulduğunu söyleyerek iddiaları reddetti. Kürtlerin varlığından bahsetmenin, Kürtçe'nin ayrı bir dil olması gerçeğinin açıklanmasının başlıbaşına bölü-Gilük sayılamayacağını belirten Büyüközden, devlet yayınlarmda bile bu gerçeğin kabul edildiğini belirterek örnekler verdi. Rusya'nın bugün Kürtlerin milli duygularını istismar ederek onları bölgedeki halklara karşı 


kışkırttığını açıklayan Yazı İşleri Müdürümüz, "Rusya'nın bu bölücü faaliyetleri desteklen- 


seydi, bölücülük yapılmış olurdu. Ama yazılarda Türk-Kürt 45 milyon insanın Amerika ve Rusya” 
ya karşı birliği savunulmaktadır. İddianın hukukla değil, mantıkla bile izahma imkan yoktur" 
dedi. Doğu'da yapılan baskıların gerçek olduğunu açıklayan Büyüközden, bu baskıların sadece Türkiye'nin zayıflaması, halkın birbirini boğazlaması için çabala: yan Rusya, MHP ve Kontrgerilla gibi gericile TN belirtti. Ya leri Müdürümüz "Gerele bölücüler Rusya, 
MHP ve Kontrgerilladır" dedi. 

Öte yandan gazetemiz hakkında üç yeni soruşturma daha açıldı. Savcılık, ‘Fikir Meydanı'nda yayınlanan Hikmet Çiçek'in yazısında, "Kontrgerilladan hesap sorulma: sı"mın istenerek "halkı suç işlemeye teşvik ettiğimiz" iddia ediyor. İkinci soruşturma Savcıların Atatürk'ün mektubu hakkında soruşturma açtıklarını açıklayan haberi: miz üzerine açıldı. Bu soruşturma ile savcılık Atatürk'ün mektubu konusunda gazetemiz hakkında üçüncü defa soruşturma açmış oldu. 

"Dev-Genç'in silahlı mücadele hazırlığı içinde olduğunu"iddia eden Genelkurmay bildirisini yayınladığımız için gazete- 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 


miz hakkında yenı bir dava daha açıldı. İddianamede "'Devletin emniyeti bakımından gizli kalması gereken”. bir sırrı" açıkladığımız iddia ediliyor. 
Böylece gazetemiz hakkında açılan davaların sayısı 40'ı buldu. 

Öte yandan önceki gün başlayan Kontrgerilla davası 25 Ocak 1979 tarihine ertelendi. 


Türk Standartlar 
Enstitüsü Genel 
Kurulu yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

Türk Standartlar Enstitüsü Genel Kurulu yapıldı. Divan Başkanlığına Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri Zeki Yağmurdereli'yi aday gösterdiler. İkinci aday ise Rüştü Özal'dı. Oylama sonucu Rüştü Özal, 
Divan Başkanlığına getirildi. 

Seçim yapıldıktan sonra (C) Grubu olarak bilinen Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcileri ayağa kalkarak salona arkadaşlarının giremediğini, Kongrenin oldu-bittiye getirildiğini, işgal hareketinin devam ettiğini öne sürdüler. Daha sonra da başlarını Ticaret Odası temsilcisi Fenli Eker'in çektiği 60 kişilik bir grup temsilci o salonu terketti. Bu arada Divan Başkanı adayı olan Zeki Yağmurdereli'yi de adaylıktan çektiklerini açıkladılar. 

Daha sonra Başbakanlık tarafından atanan Geçici Başkan Kutlu Türker bir konuşma yaptı. Türker konuşmasında 1976 
yılında bir kongre yaptıklarını, bu kongrenin Danıştay 12. Dairesi tarafından iptal edildiğini, gene Danıştay'ın 3 Ocak 1978'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul için yürütmeyi durdurduğunu açıkladı. 

Türker , kendilerinin Başbakan tarafından görevlendirildiğine de degindi. 

Başkanın sından bir 
Kongreyi terk eden üyeler geri döndüler. 
1976'da yapılan ve Danıştay tarafından iptal edilen Kongreye başkan seçilen Şadi Pehlivanoğlu, bu arada sürekli söz istedi. Kendisine bir kez söz verildi. Ancak Pehlivanoğlu daha sonra söz istemeye devam etti. Bunun üzerine aralarında 
AP Balıkesir Milletvekili Engin Tanrıverdi. Trabzon Milletvekili Kemal Cevher, Adana Milletvekili Malik Dağlı, Zonguldak Milletvekili ömer Barutçu'nun da bulunduğu bazı milletvekilleri ve temsilciler divana sözlü sataşmalarda bulundular. 
Bu sataşmalar sırasında "Faşist yönetim" "Siz yönetim kurulu değil militansınız" “Bu divan sahtedir, oyları saymadınız", "Biz bu kongreyi yaptırmayacağız", "Siz işgalcisiniz” gibi sözler sarfettiler. 

Kongrede oylanmak üzere iki liste çıktı. Bu listelerde 6 kişilik Yönetim Kurulu, bir hazırlık Kurulu bir de teknik kurul seçilecek. 

Toplam 300 delegesi bulunan kongreye şu anda 220 delege katılıyor. 
Kongreye Ticaret 3akanı Teoman Köprülüler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp ve Tarım Ba- 


konuşmasüre sonra 


kanı Mehmet Yüceler de: 


öprülüler 22 Kasımda sinan ova ya gidiyor 


Ticarat Bakanı Teoman Köprülüler 22 Kasım'da Moskova'ya gidiyor. Köprülüler Moskova'da açılacak ilk Türk İhracat Malları Sergisi" nin açılışında hazır bulunacak. İki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşmaları uyarınca açılacak ihracat malları sergisi 9 Aralık'a kadar açık kalacak. 

Köprülüler Moskova' 
da bulunduğu süre içinde Sovyetler Birliği yetkilileriyle anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili görüşmeler yapacak. 


2 adet 15 tonluk 
EKSANTRİK PRES 


Satılıktır: 
Tel: 28 36 44 


İstanbul 


“MHP... 


iBaştarafı 1 sayfada) Kadirli ve köylerinde 
Alevi halkın bulunduğu mahallelere baskı uyguluyorlar. Özellikle, Evciler ve Fellahlar köyüne, Alevi oldukları için düşmanlık besleyen komandolar, "saldırı düzenleyeceğiz"' diye haberler gönderiyorlar. 
Köylülerin, bunlann tehditleri karşısında savunma önlemleri aldığını duyan MHP'li komandolar, bu kez de “komünistler silah yığıyor" diye dedikodu çıkarıp, jandarmayla köylüleri karşı karşıya getirmek istiyorlar. 


MC döneminde, büyük torpillerle işe alınan MHP'li komandolar, şimdi, ya izin, ya da rapor alarak, Kadirli'de yığınak yapıyorlar. Adana Tekel ve Çukobirlik (o fabrikalarında ayrılan komandoların büyük bir bölü münün Kadirli'de bulunduğu bildiriliyor. 


Şehir merkezinde, her gün havaya ateş ederek, yoldan gelip 


geçenleri döverek, tehdit ederek, halka gözdağı vermeye çalışan MHP'liler, şimdi de "Evciler köyüne bayramda saldıracağız " 
diye haber gönderiyorlar. A 
Kadirli'nin içinde, kontrolları altında tuttukları yerlerde duvarlara ETKO yazıldığı da gelen haberler arasında. 


Kadirli'deki gelişmelerden dolayı CHP İlçe Başkanı Hamza Metin Kollu'nun görevinden istifa ettiği bildiriliyor. 
Hamza Metin Kollu'- nun, saldırganlar serbest dolaşırken, saldırya uğrayanların tutuklanması üzerine istifa ettiği kaydediliy or. 


Kadirli Lisesinde başlayan ve şehir merkezinde devam eden olaylarda, MHP'li komandolara büyük destek sağladığı bildirilen Cumhuriyet 
Savcısı Kadir Eroğlu” 
nun da tayininin çıktığı ifade ediliyor. 


Gazeteci 
„Melih Aşık, silahlı saldırıya uğradı 


İSTANBUL 


Önceki gece saat 4.30" 
da Cihangir'deki evine gitmekte olan Günaydın Gazetesi yazıişleri Müdürü Melih Aşık iki kişinin saldırısına uğrayarak tabanca kabzası ile başından ve gözünden yaralandı. Yaralanan yazıişleri müdürü Cerrahpaşa Hastanesine kaldırıldı. 

Doktorlar silahlı saldırıya uğrayan Aşık'ın bir gözünü kaybedebileceğini belirttiler. 
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ABD... 


(Baştarafı 1, sayfada) 
keri konulardaki bilgi alışverişinde bulunacak Amerikalı yetkililer Türkiye'nin askeri ihtiyaçları konusunda görüşecekleri yetkililerden bilgi alacaklar, 

Bayan Benson'un bugün Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Genelkurmay İkinci Başkanı Haydar Saltık, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ve Dışişleri Bakanı 
Şükrü Elekdağ ile görüşmeler yapmaları bekleniyor. 

Hafta başından beri Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Garber başkanlığındaki heyetle Büyükelçi 
Rahmi Gümrükçüoğlu başkanlığındaki heyet arasında yapılan görüşmelerde de aynı yöndeki konular ele alınıyor. 

Amerikan heyetleri Türkiye'de savaş sanayii- nin xurulması ve kısa vadede Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda 
ABD'nin neler yapabileceğini araştırıyorlar. Savunma Bakanlığı heyeti Ankara'daki temaslarını sürdürürken Bayan Ben son Cuma günü İstanbul'a geçecek ve burada iki gün kaldıktan sonra 12 Kasım sabahı Amerika'ya gitmek üzere yurdumuzdan ayrılacak. 


YURT DIŞI BÜROLARI : 


Kontrgerillaya yurtdışından tepkiler 


Sevgili dostlar ve arka- 


daşlar, 
Kontrgerilaya karşı yürüttüğünüz cesaretli 


mücadeleden ötürü gazetenize karşı 47 davanın açıldığını öğrendik. Bu faşist cinayet çetelerinin taktiğinin Türkiye halkını bölerek, onu emperyalizm karşısında zayıf düşürmek olduğu açıkça görülüyor. Kontrgerillaya karşı bu mücadelenizde başarılar diler, kalbimizin sizinle beraber olduğunu bilmenizi isteriz. 
Heiner Hügel 
DİE NEU WELT 
(YENİ DÜNYA) 
Sorumlu Yönetmeni 
TERÖR ORTAMI 
ÜLKENİZİN 
BAĞIMSIZLIČINI DA 
TEHLİKEYE 
DÜŞÜRÜYOR 

Kontrgerilla adlı cinayet çetesinin üzerindeki örtünün gazeteniz AY-DINLIK ve devrimci örgütler tarafından kaldırılmasından sonra sizlere karşı gerçekten çok ağır bir baskının başlatıldığını öğrendik. Gazetelerde son olarak da yedi gencin katledildiğini nefretle okuduk. 

Türkiye'de oluşturulmak istenen bu terör ortamı yalnız halkı değil, ülkenin bağımsızlığını da tehlikeye düşürür. Bizler devamlı takibata uğrayan ve baskı altında tutulan Türkiyeli yurtseverler, demokratlar ve süper devletlerin ülkenizin içişleri- ne giderek karışmasına ve demokratik hakların kısıtlanmasına karşı çıkarak mücadele eden diğer ilerici güçlerle dayanışma içinde olduğumuzu açıklarız. 

Dr, Rudolf Wagner 


BEFREIUNG 
(KURTULUŞ) 
Yazı Kurulu adına 
. 

Demirel... 
(Baş tarafı 1. sayfada) kaldırılamayacağını söyledi. Bu maddelerin sınıf kavgasını yasaklayan maddeler olduğunu söyleyen Demirel, "Acaba 


Türkiye'de herşey bitti de sıra sınıf kavgasına mı geldi?" dedi. 


Demecinde, GHB'nin 


Sosyalist Enternasyonal” 


e girmesini de eleştiren Demirel, CHP'nin artık gayri milli bir parti olduğunu, Sosyalist Enternasyonal'den emir aldığını iddia etti. 

Demirel, fiyat artışlarına karşı önlemler konusunda ise, "Benim size bu konuda birtakım tedbirler sayıp dökmemin 


bir anlamı yoktur" dedi. 


Türkeş... 


(Baştarafı 1. sayfada) olduğunu söyledi. 
Konuşmasında Ecevit hakkında düzenlendiğini iddia ettiği rapordan tekrar sözeden Türkeş, bu raporu zamanı geldiğinde açıklayacağını söyledi. 
Bayar'ın "Bu kış komünizm gelecek" şeklindeki 


sözlerine katıldığını da söyleyen MHP Genel 
Başkanı, şimdiki hükü- 


metin faşist olduğunu da iddia etti. 

Ecevit'in, DGM'lerin kurulmasına ve sıkıyönetime karşı çıkarak suç işlediğini söyleyerek, Yüce Divan'a sevkedilmesi ge rektiğini savunan Türkeş şöyle devam etti: 

"Zararın neresinden dönülse kârdır atasözüne uyarak Ecevit derhal hukuka, adalete dönmeli, bütün siyasi partilerle sevgi, saygı ve kardeşliğe dayalı iyi hiyet, hoşgörü ve uzlaşma yolunu be nimsemelidir. Diğer siyasi partilerle diyalog kurmalıdır." 

Bir gazetecinin Ecevit'in "Millet Meclisi çatısı altmda dokunulmaz zırhına bürünerek" şeklinde bir cümle kullandığını hatırlatması üzerine MHP Genel Başkanı şunları söyledi: 

"Bu cümle ile şahsımızı ithama kalkışmıştır. Bu söz asıl kendine racidir. Kendisi CHP 
Genel Başkanı olması- nin, milletvekili ve başbakan olmasının dokunulmazlığına bürünerek suçsuz ve masum insanlara en ağır hakaretleri osavurmakta, zulüm ve işkence yapmaktadır. Yurdumuzda iç barışın kundaklayıcısı Ecevitin tâ kendisidir." 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. sayfada) ledi. MC döneminde "bir partinin yandaşlarının silahlandırılırken güvenlik kuvvetlerinin bu ihtiyaçlarının giderilmediğini belirten Ecevit şöyle devam etti: 

"Maalesef eski iktidarlar döneminde bir partinin yandaşları devlet gücüyle ( silahlandırılırken, en modern silahlar verilirken devletin gücü durumunda olan güvenlik kuvvetlerine silah verilmemiştir. Onlar eğitilirken devletin güvenlik kuvvetlerinin eğitimi ihmal edilmiştir. 

Şiddet olaylarıyla karşılaşan demokratik ülkelerin hak ve özgürlükleri kısıtlanmamaya, beğenmedikleri, akımlara karşı devlet dışı güçler oluşturmamaya dikkat ettik- 


lerini belirten Başbakan, 


''Amamaalesef bugün tek örneği geride bıraktığımız hükümetler döneminde Türkiye'de olmuştur ' dedi. Başbakan, MC iktidarının bir kanadı olan bir partinin kamu görevlilerini kendi yandaşı olan derneklere girmeye zorladığını, bu derneklere üye olmayanların yükselmelerinin önlendiğini de sözlerine ekledi. 
KIŞKIRTICI AJANLAR 

Ecevit, geçtiğimiz yıllarda iktidarların, kendi görüşleri dışındaki gruplar içine kışkırtıcı ajanlar soktuğunu da belirterek, "Sıkıyönetim mahkemeleri kararlarında devletin kışkırtıcı ajanlar kullandığı ortaya çıkmıştır. Onları devleti koruorum diyerek koruyanlar büyük hatalar işlemişlerdir'' dedi. 

" BÖLÜCÜLÜK HALKI 
YANINDA 
BULAMIYOR" 

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olaylarla»ilgili olarak da görüşünü açıklayan Ecevit "Güneydoğu Anadolu'da bölücü akımlar vardır. Ama o bölge halkını yanında bulamamaktadırlar. Gelecek kuşaklara ilişkin tehlike olabilir. Bölgedeki bazı öğretmenlere karşı etkin tedbirler alınmaya başlanmıştır" dedi. 

Şiddet eylemlerini kışkırtan dış kaynakların da bulunduğuna dikkat çeken Başbakan alınacak önlemlerle bunların önüne geçileceğini öne sürdü. 

ANAYASA? 
‚o Ecevit; partilerini Özel - likle iki -büyük -partinin rejimin kuralları konusunda anlaşamadıklarını öne sürerek konuşmasını şöyle sürdürdü : 

"Türkiye'de büyük bir eksiklikle rejimin kurallan üzerinde partiler ara- 
‘sında özellikle iki büyük parti arasında #nlaşma yoktur. Rejimin kuralları üzerinde iki büyük parti anlaşamazsa, demokrasiyi ayrı ayrı tarif ederlerse olaylar önlenemez" 

“önemli olan Anayasa'yı rejimi değiştirmek değil kafaları değiştirmektir. Hızlı gelişmeye demokratik kurallar içinde uymaktır. 

"Daha önce de bazı konularda (o Anayasa'nın yetersizliği öne sürülmüştü. Ancak 12 Mart'ta Anayasa'da yapılan değişiklikler göstermiştir ki bunların nedeni Anayasamız değildir." 


AP'YE CEVAP 

Başbakan AP yöneticilerinin CHP'yi komünistlikle suçlamasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: 

"Bu ülkenin en fazla oy alan partisine, Millet Meclisinde güven oyu alarak hükümet olan bir partisine komünist gözüyle bakılırsa ortaokul ve lise öğrencisine kavgayı bırak demeye hakkımız olur mu? 

"Bazı insanları karşısındakini kötüleyerek, onları düşman göstererek şartlandırırsanız, sonra eline tabancayı verip eğitirseniz, adam öldürmelerini isterseniz, tabi durum böyle olur. Yıllarca süren böyle: kışkırtmalardan sonra elbette şimdi bir günde, bir ayda bunlar önlenemez. 
Davadan döneni vurun diyeceksiniz, bunu ilan edeceksiniz, öldürdükleri adam başına, soydukları banka başına kendisine para vereceksiniz, elbette durum böyle olur. Yıllardır böyle çocuklar yetiştirilmiştir.” 

SOVYET YANLILARI 

Konuşması sırasında 1 
Mayıs 1978 gösterilerine de değinen Ecevit, bu gösteriler sırasında Sovyet yanlılarını kastederek "Ben 1 Mayıs 1978'den 


ABONE ÜCRETLERİ 


da "şahlanmasını" 


ilanına geçmek" 


sürmektedir. 


baz, 


hemen sonra düzenlediğim basın toplantısında bu pankartları taşıyan kişilerden sakınılması gerektiğini söyledim. Bunlar partimize giremez" şeklinde konuştu. 


ANARŞİNİN PERDE 
ARKASI 
SORUMLULARI 

Ecevit kimseyi fikirlerinden dolayı eleştirmediklerini ifade ederek, bir AP'li üyenin "CHP sola kaymasaydı bu işler olmazdı" dediğini hatır latarak şöyle devam etti: 

"Bütün demokratik ülkelerde her tür fikir vardır. Solun her çeşidi vardır. Demokratik solu vardır, sosyalist vardır, komünisti vardır, Ama herhangi bir teorist hareket olduğu zaman hepsi buna karşı birleşir. 

Yani CHP sola kaymasaydı bu olmazdi demekle tek taraflı demokrasi- mi istiyorsunuz demokrasi yanlız sağ kanatla olmaz. 

Başbakan Ecevit. konuşmasınada 1970 yılında MHP hakkında hazırlanan rapora değinirken bazı AP'liler kendisine laf attı, Ecevit, bunun üzerine "Bunları ben söylemiyorum. AP söylüyor, siz söylüyorsunuz. O zaman sizin İçişleri Bakanınız ile, zamanın Emniyet Genel Müdürü olan ve şimdi aranızda bulunan Sayın Bozkurt'un imzası var bu raporun altında" dedi. Bu arada Ömer Naci Bozkurt , Ecevit'e "Raporda siz de vardınız" diye bağırdı. 

Ecevit bunun üzerine eğer Cumhuriyet Senatosu musade ederse kendi hakkında yazılanları okuyabileceğini bildirdi. Ecevit MHP raporunda bu partinin, partiler yasasına aykırı hareket ettiğinin saptandığını söyleyerek o zaman partiler yasasına aykırı hareket ediyor dediniz. Daha sonra iktidar oldunuz" dedi. 

Başbakan Bülent Ecevit.suçluların yakalanması yanında, eylemlerin kaynaklarına da inileceğini, perde arkasındaki gerçek sorumluların ortaya çıkarılacağını söyledi. 


ÜNSAL'IN KONUŞMASI 


Erzincan CHP Senatörü Niyazi Ünsal, Cumhuriyet Senatosunun dünkü oturumunda yaptığı ko nuşmada, hükümetin Sadece olayları yapanları 


yakalamasının yeterli olmadığını belirterek, “Olayları yaptıranlar, 


tetiği çektirenler, bombaları atıranlar görünür- 


de yoktur. Bizce işin can alıcı yeri burada toplanıyor" dedi. 


CHP Senatörü Ünsal, hükümetin anarşiyi önlemek için bazı önlemler aldığını, ancak olayların bir türlü önlenemediğini söyledi. Bunun sebebinin işin sadece teti- 


ği çekenin üzerine gitmekle halledilememesi olduğunu belirten 


Ünsal, MHP ve Türkeş'in olayların ardındaki elebaşılar olduğunu bildirdi. 

Konuşması sırasında 


'Şahlananlar' | 


nev'lere dayanarak 


(Baştarafı 1. al da) 


ramanlığa övgüler düzmektedirler. Mümtaz Soysal, Ecevit'in dünya dengesini altüst edebileceği iddiasıyla verdiği demecleri alkışlamakta ve Haha istemektedir. 
Profesör Mümtaz Soysal'ın ' ‘yalamaktan 

anladığı şey, "Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız d 

, Yani Kıbrıs'ta Rumlar Ege'de Yunanistan'la düşmanlığı sürdürmek ve bütün bunları Rusya'ya dayanarak yapmaktır. 
Komşumuz olan küçük ülkelere karşı saldırganlık, dünyanın en tehlikeli emperyalistine dayanılarak yürütülmek isteniyor. Soysal, "“şahlanılabileceğini" 


rejileri 


Mümtaz Soysal'ın Ecevit'in konuşmasından yola çıkarak geliştirdiği görüşler, aslında Ecevit'in Batı'ya şantaj politikasının içyüzünü, bu politikanın Türkiye için taşıdığı büyük tehlike- yi de gözler önüne seriyor. "Bağımsızlıkçı"' olarak reklam edilen bu politika, gerçekte Türkiye'nin geleceğini birtakım denge hesapları içinde karanlık maceralara sürüklemeyi öngörmektedir. Bu, bir kumardır. Üstelik, blöf yapmadığını söyleyen müflis kumarbazın karşısında, ne yaptığını iyi bilen ve Türkiye üzerinde uzun vadeli hesapları olan çok daha hilekar bir kumar-Brejnev 

Türkiye halkının ihtiyaç duyduğu şey, kaybedilecek kumarlara orturmak d letlere karşı ülkemizin bağımsızlığını kararlılıkla savunmak ve teslimiyete son vermektir. Ecevit blöf yapmadığını ispat etmek istiyorsa, Soysal'ların kendisine gösterdiği yoldan Kıbrıs'a ve Yunanistan'a karşı değil, ve özellikle Rusya'ya 


oturmaktadır. 


il, süper dev- 


süper devletlere 


karşı şahlanmalıdır. 


Ecevit'in "'Anarşiyi p dökmeden önleyeceğiz" şeklindeki sözlerini de eleştiren Ünsal, "Burun böyle olmasını dileriz ama, sanmıyoruz. Bu denli iyimser olmayalım. 
Sayın Ecevit'in önünde duran güçlük, kırıp dökmeden yenilecek gibi değil. Demokratik kurallardan ayrılmadan, onun kuralları içinde kalarak herkesten (o yaptıklarının hesabını sormak zorundayız" dedi. 

Geçmişte komando kampları kurduran, halka karşı cinayetler işleten, faşist ideolojiyle gençlerin beynini yıkayan ve "davadan döneni vurun" şeklinde cinayet emirleri çıkaranların, bugün halen parlamento i çinde bulunduğunu da belirten Ünsal, Türkeş'le ilgili olarak "Bu çatı alnda bulunmaşı, Meclis için yüz karasıdır" dedi. 

Daha sonra anarşi © laylarında MHP'nin rolünü örneklerle anlatan 
CHP Senatörü konuşmaanı bugüne kadar korunan ve unutturulmaya çalışılan suçluların teker teker açığa çıkarılması isteğiyle bitirdi. 

AP SENATÖRÜNÜN 

İSTEĞİ 

Genel görüşme sırasında söz alan Kars AP Senatörü Yusuf Ziya Ayrım, "Düşmanların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tertipler hazırladıklarına” dikkat çekti ve şöyle dedi : 

“Türkiye'de silah satışı serbest bırakılmalıdır. 
Çünkü vatandaşın can ve mal güvenliği tehlikededir. Hepimizin üzerinde silah var. Bizim canımız kıymetli de vatandaşın canı kıymetli değil mi?" 

KONUŞMALAR | 

SINIRLANDIRILDI 

Cumhuriyet Senatosunun dünkü toplantısının başında iki senatör konuşmaların 30 dakika ile sınırlandırılmasını önerdiler. Yapılan tartışmalar sonunda (o konuşmaların sınırlandırılması önergesi oylanarak kabul edildi. 

Bu arada Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu'nun 4. Beş Yıllık kalkınma planı tasarısının Senato'da görüşülmesine ilişkin önerisi de üye tarafından benimsendi. 

ÖZAYDINLI İ 

HAKKINDAKİ 
GENSORU 

REDDEDİLDİ 

Öte yandan, Milet 
Meclisi Genel Kurulunun dünkü birleşiminde, An kara'nın Mamak semtin de meydana geen olaylarla ilgili olarak AP'lildr tarafından verilen gensöru önergesinin günd alnması reddedildi. 


Ecevit’ e... 


(Baş tarafı 1. saytaak) 


Beş polis 11. Sulh Ceza Mahkemesinde yapıla sorguları sonucu, "Başbakana hakaret, görevli polis memuruna hakar ve tehdit" suçlarında tutuklanarak Oo cezaevini gönderildi. 
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Aydınlık, 


Angola UNITA örgütü ile görüştü 


Güneybatı 
“Afrika 
(Namibya) 


Angola ve 
UNITA 


Güç kurtuluş hareketini Rusya birbirine kırdırdı 


g&ski bir Portekiz sömürgesi olan Angola, Lizdon'da faşist Caetano rejiminin düşmesiyle beraber bağımsızlığını kazandı. Portekiz sömürgeciliğine karşı yıllarca silahlı savaş vermiş olan Angola halkı, gerek emperyalist güçlerin bölücülüğü, gerekse iç faktörler yüzünden esas olarak üç ayn örgütte toplanmışlardı. Her üçü de Portekiz sömürgeciliğine karşı başarılı bir mücadele verdiler. Portekiz'de 1975'te işbaşına gelen MFA (Silahlı Kuvvetler Hareketi) hü kümetinin Angola'nın. bağımsızlığın tanımasından hemen sonra,üç örgüt Luanda anlaşması uyarınca geçici bir yönetim oluşturdular. 


Portekiz sömürgeciliğini ülkeden defeden Angola, bu kez Sovyet sosyal-emperyalizminin açık ve sinsi saldırılarına hedef oldu. Kremlin yönetimi üç kurtuluş hareketinden MPLA'yı (Angola Halk Kurtuluş Hareketini) diğer iki örgüte, yani UNITA'ya (Angola'nın Tam Bağım sızlığı için Mili Birlik) ve FNLA'ya (Angola Mili Bağımsızlık Cephesine) karşı saldırıya geçirtti Angola halkını böldü, Luanda anlaşmasını çiğned. MPLA yönetimi giderek açıkca Moskova yanlısı bir siyaset izleyerek ülkeyi felaketten felakete sürükledi Özellikle 20 bin Kübalı asker ve Sovyet uzmanlarının desteği sayesinde ayak- ta durabilen Neto rejimi ekonomik ve sosyal alanda tam bir başarısızlığa uğradı. 


Ülkenin yabancı uskerler tarafından işgal edildiği koşullarda, Jonas Savimbi önderliğinde- ki UNITA örgütü halkı yeniden örgütleyerek, Küballara, Ruslara ve Neto yönetimine karşı mücadeleye başladı. UNITA ülkenin özellikle giney bölgelerinde kontrolü ele geçirmiş durumda. 
Tanzanya, Çin, Zambiya gibi Üçüncü Dünya ülkeleri tarafından desteklenen UNITA, yöneticilerinin çoğunu Portekiz sömürgeciliğine karşı savaş mış askerler oluş turuy or. 


UNITA, bir yandan denetimi altında bulundurduğu bölgelerdeki halkın yaşam koşullarını düzeltmeğe çalışırken, öte yandan da ülkede Rus - Küba işgaline karşı çıkan diğer örgüt ve kesimleri birleş tirmeğe çalışıyor. 


Çin Toprak 
Devriminin 
Romanı 


Köylüler savaşçıların etratını çevirmişler, teğmen Ma'yı, bölük yazıcısını ve askerleri zorla köye Sirüklemek istiyorlardı Yüzbaşı Siyao, Vang ve Liu Şeng öne çıkarak askerlerin uyması gereken hükümler bulunduğunu ve bir ziyaret için acil görevlerini ihmal edemeyceklerini açıkladılar. Ancak ozaman köylülerin heyecanı yatıştı. 

Hua ileri atıldı: "Onlara biraz körpe mssir hediye edelim. Biraz da böğürtlen, fındık falan toplaya-Im. Ne dersiniz, komşular?" 

"Kabul!" diye hep bir ağızdan haykırdılar. 

Hua Yungssi sordu: "Bu tarla kimin?" 

"Kimin olursa olsun. Zararını öderiz." 

Herkes kolları sıvayarak mısır koparmaya başladı Bazıları da çalılıkların arasına dalarak ahlat, muşmula ve fındık topluyorlardı. Az zamanda üç yüzden fazla körpe mısır koçanı koparddar ve hatt rı sayılır miktarda dağ yemişi topladılar. Teğmen Ma bölüğüyle birlikte gözden kaybolmuştu. Fakat köylüler onların ardından koşarak hediyeerini yetiştirdiler. 

Alayın en önünde yürüyen yüzbaşı Siyao etrafına bakınınca, ansızın Guo Züan-hay'ın ve muha fız birliği eri Cin'in aralarında olmadığını farketti. 

Arkasındakilere sordu: ''Guo Züan-hay ile Cin'i görmediniz mi?" 

"Hayır" diye cevap verdi Hua Yung:si. Sonra da arkasındakilere seslendi: "Başkan Guo nerede? 
Yüzbaşı onunla konuşmak istiyor." 

Ancak Guo Züarm-hay'ın nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Bir tdaştır kapladı ortalığı Başkan Cao yaralıyd. Şimdi de Başkan Guo kaybolmuştu! Birlik durdu. Kimse ne yapacğını bilmiyordu. 

"Kim arayacak onları?" diye sordu Siyao heyecanlı heyecanlı. 

"Ben!" dedi Vang 

“Ben de!" diye Liu Şeng de seslendi. 


UNITA 


"Amacımız, | ülkemizi 

“Küba işgalinden Ki 


CUNTA, Angola'nın 10 eyaletinde silahlı savaş veriyor 


© Küba birlikleri içinde isyanlar çıktı © Angola'nın işgali, Rusya” nın Afrika” yı bölme siyasetinin bir parçasıdır 


“MUHABIRIMIZ 


HADIULUENGİN"IN UNITA ENFORMASYON DAİRESİ 


BAŞKANI CHITUNDA İLE 
APTIGI RÖPORTAJ 


Aydınlık— Bugün Angola'daki son durum nedir? 

Chitunda.— Mücadeleye devam ediyoruz. 
UNITA'nın da katıldığı silahlı halk direnişi devam ediyor. Mücadele genel savaş seviyesine ulaştı. Başkent Luanda' 
nın aşağı yukarı 200 km güneydoğusunda bulunan, Bengala Eyaletine bağlı Doladando Şehri civarında (O döğüşüyoruz. 
Bir zamanlar MPLA'nın siyasi bir destek sağlayabildiği bu eyaletin bütün güneyi okontrolumuz alündü. Bugün, 3 miyona yalan halkın yaşadığı 

gel öt UNITA'nın kontrolu altında. Daha şimdiden, şehirlerde de gerilla savaşını başlattık ve parlak sonuçlar elde ediyoruz. Daha önceleri, Ruslar yollamış oldukları askeri gereç ve malzemeleri Angola'nın 'güneyinde bulunan Benguela ve Moçamedes Limanlarına çıkartayorlardı. 
Şimdi bu bölgelerde de savaşın yoğunlaşması sonucu, Ruslar ancak Luanda Limanın kullanabiliyorlar. 

Birçok saldınlara uğradık. Özellikle Mart ayı başında başlayan ve bundan birkaç hafta önce biten saldırı, en siddetlisiydi. Fakat saldırı bölgesinde savaşlar devam ederken, biz Angola'nın diğer bölgelerinde de si- 


lahlı mücadeleye devam ettik. Şimdiki durumda, MPLA silahlı kuvvetlerinin hızla gerilemekte olduğunu tespit ediyoruz. 
Bütün ülke çapında, 
MPLA birlik ve taburlarının UNITA kuvvetlerine teslim olduğunu bugün aruk kimse gizleyemiyor. 

Artık Angola'daki iç durumu tanımlarken bir tarafta UNITA diğer tarafta MPLA şeklinde bdirtemeyiz. Şimdiki durum bir yanda UNITA ve Angola güçleri, yani UNITA ve Angola halknp diger tarafta isë Kübahlar, şeklindedir. 

Yürüttüğümüz direniş savaşı Kübalılara karşı oluyor. *Çünkü Luanda rejiminin savaş yükünü 
Küba birlikleri taşıyor. 
Küba askerleri ayr olarak savaşıyorlar. Luanda yönetiminin birlikleriyle ortak bir şekilde savaşmıyorlar. Küba birliklerinin morali gerçekten çok düşük bir seviye- de. Kübalı askerler, savaşımızin devrirhci ve silahlı halk direnişi şeklinde bir savaş olduğunu anladılar. Bu yüzden Angola'da yenilgiye mahkum olduklarını anlama- ya başladılar. Bu yıl başında ilk defa olmak üzere, Küba birlikleri içinde isyanlar çıktı. Döğüşmek istemeyen, savaşmak istemeyen Küba birlikleri var. Aynı sorun Luanda 


“Ben de arayacağım!" diye bağırdı Hua Yung 


si. 


Birliğe beş asker daha katıldıktan sonra arama birliği tekrar geri döndü. Askerler hızlı bir yürüyüşle kamp yerine vardıklarında hava kararmıştı. Gölgader, gittikçe koyulaşıyordu. Askerler birbirle rinden ayrıldılar. Herkes ayrı ayrı, yolun iki kenarındaki tarlaları aramaya koyuldu. Vang, Guo Züanr hay'ın düşmanı sıkştırdığı yere yaklaştığında darı tarlasındaki kuru saplar arasından bir hışırtı yükseldi. Vang, tabancasını kaldırdı 


"Orada birimi var?" 


"Evet! Vang yoldaş mısın?" Bu, Guo Züam-hay' a refakat eden Cin'den başkası olamazdı Vang, darı tarlasına koştu ve bağırarak diğerlerini de çağırd. 
"Onları buldum! Buradalar! Çabuk gelin!" 


Herkes, 


hızla darı tarlasına doğru yöneldi. 


Guo Züan-hay ve nöbetçi birliği askeri Cin yaralı olarak yerde yatıyordu. Guo Züan-hay, göğsünden ve uyluğundan kurşun yarası almıştı. Cin' in ise sol bacağı yaralı idi. Bacaklarından aldıkları yaralar nedeniyle her ikisi de, yürüyecek halde değildi. Tam bulundukları sırada, 200 m. kadar uzaklıktaki küçük bir göle sürünmeye karar vermişlerdi. Dilleri damaklarına yapışmıştı Karşılarında Vang'ı gördüklerinde; düşman püskürtüldü mü, püskürtülmedi mi sormaddar bile. Yalnızca inlediler: 


"Su! Su!" 


Vang, yaraldarın korkunç bir Susuzluk çektiklerini biliyordu. Ancak ne olursa olsun, her ikisi- nin de su içmesini önlemek gerekirdi. Münkü çevredeki su zehirli idi Bundan dolayı Vang yerinden kıpırdamadı. Yaralılar, susuzluğa giçbda daya nabiliy orlardı. Guo Züan-hay, yalvardı: "Yoldaş Vang, merhamet et!' sadece bir yudum su istiyo- 


yönetiminin kontrolu ltındaki birlikler için'de söz konusu. Moralleri sıfir. Fakat buna rağmen 
Küba birliklerinin sayısında artış kaydediliyor. 
Bu sayı durmadan artyor. 1975 yılında patlak veren iç savaş sırasında 
15 bin kadar Kübalı as 
ker vardı. Şimdi 25 bin Kübalı var. Bu rakamın yıl sonuna kadar 30 bine ulaşacağını düşünüyoruz. 
Sovyetler daha şimdiden Afrika'daki en büyük askeri üssi Angola'ya kurdular. Her gün daha çok sayıda ve daha çok geliştirilmiş savaş malzemesini ülkemize taşıyorlar. Bütün bunlar Angola'da büyük bir savaşın olduğunu gösteriyor. Dünya kamuoyu durumun vehametini kavramalıdır. . Bağımsızlığımızı elde etmek için halkımızdan istenen ücret, cânımız ve acılarımız pahasına. Bu ücret çok pahali. Her şeye rağ: 
men olümlu sonuçlar alacağımıza ve zafere ulaşacağımıza eminim. 

Aydınlık: Bugün Angola topraklarının kaçta kaçını UNITA'nın kont rol ettiği ya da savaşın yayıldığı alanların genişliği hakkında bilgi vere bilir misiniz? 

Chitunda: Bütün nüfu- su 6 milyon olan bir ülkede üç milyondan fazla insanın UNITA'nın kontrolü altında yaşadığını bdirtmek isterim. Bu insanlar UNITA'nın saflarında ve UNITA için döğüşen insanlar. Şimdiki durumda Angola'nın 
16 eyaletinden 10'unda 
savaş veriyoruz. Bu Angola topraklarının yüzde ellisinden fazlası UNITA' nın bizzat kontrolu altnda demektir. Büyük şehirleri kontrol edemiyoruz. Büyük şehirler Kübalı askerlerin işgali altında. Fakat büyük şehirlerde, halkın açık bir şekilde desteğini -alıyoruz. 
Başkent Luanda'da bile örgütlenmemiz var ve burada da gerilla faaliyetini sirdürüyoruz. Biz hiç kimseyi şimdiye kadar zorla saflarımızda asker yapmadık. Ordumuz insan bakımından fazlasıyla yeterli. Fakat 
MPLA her üç ayda bir kendisine yeni asker toplamak zorunda kalıyor. 
Bununla MPLA'nın halk kitlelerinin desteğini alamadığını, Luanda' da bile büyük sorunlarla karşılaştığını bdirtmek istiyorum. Bugün sorun savaşı kazanmaktır. Çünkü demokratik sonuçlara ulaşmak; Angola halkını seçime götürebilmek için, bütün yabancı birlikleri, ülkemizden, topraklarımızdan atmak gerekiyor. Sorun, Sovyet ve 
Küba birliklerine karşı askeri savaşı kazanmaktır. 


ANGOLA HALKI 
KUÜBALILARDAN 
NEFRET EDİYOR 
Aydınlık: Angola halkının Rus ve Kübalılara karşı tavrı nedir? 
Chitunda: Angola halkı bir bütün olarak Kübalılarla işbirliği yapmayı reddediyor. Angola halkı Kübalılarla her çeşit uzlaşmaya kesin ola- 


rak karşıdır. Kübalılar dört duvar arasına sıkışmiş durumda. Angola 


halkından hiç bir destek göremiyorlar. Hatta, köylerdeki sivil halk bile Kübalılara karşı silahlı eylemlerde bulunuyor. 
Kübalı askerlerin köylerdeki sivil halk tarafından zehirlendiği oluyor. Ge- 


ENFORMASYON DAİRESİ 
BAŞKANI CHITUNDA: 


larını cevapl ty or. 


çen Şubat ayında, Küba ve MPLA askerlerinden duşan bir birlik tamamen sivil halk tarafından yok edildi. Kübalılara kârşı halkın hoşnutsuzluğu gene. Bu kuşku götürmez bir şey. 1977 yılının Mayıs ayında, Luanda'da MPLA'nın bir fraksiyonu (tarafından yapılan ve başarısızlığa uğrayan darbe girişimi bile bu kimselerin Kübalılara karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve güvensizlikten ileri geliyordu. MPLA bile Kübalılarla kendini pek iyi hissetmiyor. 
“İSGALDEN 
KURTARILMIŞ 


BÖLGELER 


ayamık: Kurtarılmış bölgelerde izlemiş olduğunuz siyaset hakkında bilgi verirmisiniz ? 

Chitunda: Kurtarılmış bölgelerdeki bugünkü siyasetimiz, sivi halkla içiçe olmaktır. Biz tarihsel olarak kırsal bölgelerde temellerimizi atmış bulunuyoruz ve buralar- da örgütümüzün çalışmaları köylülerin seferber edilmesi, idari alanda yönetilmesi ve özellikle okuma yazma öğretilmesine yönelik. Ülkemizde halkın yüzde doksanı okuma yazma bilmiyor, bu yüzden her tarafta okullar açmak zorunluluğuyla karşı karşıyayız. 
Burada fotoğraflarını gördüğünüz bütün bölgelerde okullar açıyoruz. 
Binlerce öğrenci bu okullara gidiyor. İlkokullarımız, orta okullarımız var. 
Bir kaç tane de teknik kadroların yetiştirilmesi için okul açtık; tarım, hayvancılık gibi. Ekonomik alanda da elle tutulur çalışmalar yapıyoruz. 
Mücadelemiz, kendi gücüne güven ilkesinden hareket ediyor. Çünkü eko nomimizin temeli tarm üzerine kurulmuştur. Buna bağlı olarak tanm, üretim, tüketim ve dağıtüm kooperatifleri kurduk. Bu kooperatiflerde- ki topraklar gerek köylüler, gerek köylüler ve askerler tarafından ortak olarak, gerekse yalnız askerler tarafından işleniyor. Bu yüzden kontrolumuz altında bulunan bölgelerde yiyecek soru- mu söz konusu olmuyor. 
Fakat MPLA yiyecek, tahi, buğday, mısır bulmakta büyük güçlükler çekiyor; çünkü UNITA, Kübalıların ve düşmanlanmızın besin kaynaklarımıza el koymasına müsade etmiyor. 


Şehirlerde, yaralı ve hastalarımızı tedavi et mek için hastanelerimiz var. Sağlık konusunda büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Doktor ve tecrübeli kadroya, sağlık gereçlerine ve ilaçlara büyük gereklilik duyuyoruz. Fakat durumun iyi- 


` 


UNITA lideri Jonas Savimbi yakalanan bir Küba askeri ie... 


Angola UNITA örgütü sözcisü Chitunda, arkadaşımız Hadi Uluengin'in soru- 


ye doğru gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Askeri alanda ülkeyi bölgelere bölüyoruz. Cephe bölgelerinin dışında, 22 tane askeri bölge var. Bu alanlar aşağı yukan ülkenin 2/3 ünü kapsiyor. Bu Angola'nın 
2/3 ünü kontrol ediyoruz anlamına gelmesin. 
Ülkenin 2/3 ünde askeri eylemlerde bulunuyoruz. 
Her askeri bölge üç alt bölgeye, her alt bölge ise üç kuşağa ve'her kuşak ta müfrezelere bölünüyor. 

Diğer taraftan idari bir örgütlenmemiz de var. 
UNITA'nın siyasi örgütlenmesini idari alanda da gerçekleştiriyoruz. Her bölgenin bir halk meclisi var. Alt bölgelerde bölge komitelerimiz var; kuşaklarda ise kuşak komitel eri mevcut. İhtiyaçlarımıza cevap vermek için dış dünyaya açılmamız gerekiyor. Elbise, ilaç, okullar için gereç almak zorundayız. Herşeye rağmen kurtarılmış bölgelerdeki durum çok iyi. 

Aydınlık— Angola'daki ekonomik durumu an latırmısınız? 

Chitunda: Ruslar ve Kübalılar Angola'yı böldüler. ve ülkeyi bir y+ kım sürecine sürüklediler. 
Angola ekonomisi tamamen felç olmuş durumda. Biz şimdiki durumda kendi kendimize yetinmek için elimizden geden bütün olanakları kullanıyoruz. Fakat Luanda yönetimine gelince; bir bütün olarak Angola ekonomisine geince; her şey tamamen felç durumda. 
Angola, dünyanın 5'inci elmas ihraç eden ülkesiydi. Şimdiki durumda Angola elmas ihracatında sıfır. Bütün elmaslar karaborsa yoluyla, Havana" 
ya, Moskova'ya, paralı as- 


kerlerin gediği ülkdere. 


sevk ediliyor. Angola'da fl dişi de var. Bu fil dişi şimdi Havana'ya kacıriıvor. Hatta Küba- 


llar köylerdeki a ları bile yağmaladılar. İşte bu yüzden Angola'da ki Rus ve Kübalıların oynamiş olduğu rol ülkemiz için çok olumsuz. Üste lik ülke ekonomisini çalıştırmak imkansız, çünkü dış ülkderden geen teknik kadrolar Angola' 
nın toplumsal yapısından habersiz. Kübalılar ne Portekizce, ne de Afrika dillerinden birini konuşabiliyorlar. Bu yüzden Angolalılarla ilişki kurmaları ve Portekizlilerin yerini doldurmaları im kansız. 
Şimdi onların yapmış olduğu ülkeyi Kübalılaştırmaya Çalışmak ve bu durmadan yeni başarısızlıklara yol açıyor. 


AFRIKA’ D 
BAŞLAYAN ÜĞÜNCU 
DÜNYA SAVAŞI 


Aydınlık: Özellikle 
Katanga jandarmalarının Zaire'ye yapmış oldukları müdahaleden sonra, Afrika'daki son durumu nasıl açıklıyorsunuz? 

Chitunda: Zaire Cumhuriyetine karşı yöneltlen bu yeni Sovyet 
Küba saldırısını önleme- nin mümkün olabileceği kanısındayız. Fakat bu saldırı da, son saldırı olmayacak. Çünkü Zaire" 
ye yöneltilen Sovyet saldırısı Afrika'daki Rus genel stratejisi içinde ele alınmalıdır. Bu haritada görülebileceği gibi. Zaire" nin Afrika BovruzuYla, Etyopya'yla, ve Angda'yla bir bütün olarak, kıtayı ikiye bölme stratejisi içindedir. Angola şimdiden Rus etki bölgesi altına düştü. Sonra da sıra Namibya'ya geecek 
Bu durumun gerceklesmesinden sonra, Afrika daki diğer ülkeler Sovyetler'in hakimiyeti altına girebilirler. Böylelikle Avrupa'nın Güney kanadı da zayıflayacak Çünkü Afrika, Avrupa'nın 
Güney Kanadını oluşturuyor. İşte bu yüzden 


Afrika'daki savaşın 
Üçüncü Dünya Savaşının bir başlangıcı olduğu kanısındayım. Bu savaş genel olarak Avrupa'ya, Amerikaya ve Batıya karşı yürütülen bir savaştır. Avrupa olmazsa Amerika ne yapacaktır? Avrupa düştüğü takdirde Amerikada düşecek, de mokrasinin sonu gelecektir. İşte bu yüzden Zaire" deki Sovyet saldırısının yalnız bu ülkenin bir iç meselesi olmadığı görüşündeyiz. Katangalıların bütün eğitim üslerini tanıyoruz. FNLC (Katanga Milli Kurtuluş Cephesi) üyesi olduğunu söyleyen bu Katangalıların üsleri Angola topraklarında bulunuyor ve Kübalılar tarafından yönetiliyorlar. Bu 
üsler yıllardan beri, 1975 
Savaşından beri var. Küballar yalnız Katangalıları eğitmekle kalmıyorlar, aym zamanda sald rilara bizzat katılıyorlar. 
Tankları ve zırhlı araçları Kübalılar kullanıyorlar. 
Kd wezi'de (o Kübalıların varlığı ispatlandı. Saldırının başlamasından önce de bu bölgedeki Küba ve Katanga birliklerinin hareketl&ti hakkında bilgi sahibi idik. 

IRKÇI GÜNEY AFRIKA 

iLE iŞBİRLİĞİ 


YAPMIYORUZ 

Aydınlık: UNITA'nın 
Güney Afrika ile ilişkileri hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? 

Chitunda: 1975 iç savaşından beri bu konuda hakkımızda çok söylenti yayınlandı Gerçekten de 1975 yılında Güney Afrika birlikleri Angolaya müdahale ettiler. 
Fakat bu hiç bir zaman bizim davetimizle olmadı. Üstdik, UNITA' 
nın Güney Afrika'nın ırkçılığına karşı her zaman ideolojik ve siyasi bir mücadele verdiğini unu tmamak gerekir. Hatta, Namibya'daki ŞWAPO Kurtuluş örgütünün bölgeye yerleşmesinde en büyük desteği bizzat UNITA' 
nın sağladığı herkesin kabul etmek zorunda olduğu bir gerçektir. 1974 
yılına kadar süren sömürgecilere karşı mücadelemizde, UNITA savaşçılarının Güney Afrika ırkçıları tarafından öldürüldüğü de bir başka gerçek. Güney Afrika'nın Angala'ya mü dah al esi UNITA tarafından değil Amerika tarafından desteklendi. Bizim Güney Afrika'nın Angola'ya yönelttiği müdahaleyi engelleyecek olanaklarımız yok Biz Kübalılara ve MPLA'ya karşı mücadele ettiğimiz için, Güney Afrikallarla işbirliği yapmakla suçlandık. Bu gerçekten de, bizim için üzücü ve tarihi bir yanıl 
gı oldu. Fakat 1976 
Mart ayında Batının An- 


Angola halkı, köyde kentle her yerde Rus - Küba işgaline karşı direniyor. 
"Kübalı kiralık askerler ve Rus emperyalizmi defolsun!" 


maklır” 


golaya müdahale etme- 


me kararı anlaşılınca, Güney Afrika'nın Ango la'dan geri çekildiğini 


herkes gördü. O dönemden bu yana yürüttüğümüz mücadelede de bir tek Güney Afrika askeri ile işbirliği yapmadık ve yapmayacağız. Fakat bir şeye işaret etmek iste rim. Biz hiç bir zaman Güney Afrika'nın, A frika halklarının baş düşmanı olduğunu söylemiyoruz, çünkü bu yalan olacaktır. Bizim için, Afrika halkları için baş düşman Sovyet emperyalizmidir. 
Biz şimdiki durumda, Angola'daki Sovyet-Küba işgaline karşı savaşıyoruz. Fakat, dünya, daha dün bize, Afrikalı vahşi leri medenileştirmek için Angola'da bulunan Portekizli sömürgecilere karşı mücadele etmemek ge rektiğini söylediğini unuttu. Ancak bizim zafer kazanmamızdan sonra sömürgeciliğin kötü bir şey olduğu kabul edildi ve tebrikler geldi Kübalıların, Angola'da sosyalist bir iktidar kurmak ve Güney Afrikalılarla savaşmak için bulunmadı. 
ğını, dünyanın anlamasını istiyoruz. Kübalıların Angola'da bulunması ülkemizde bir baskı rejimi, Sovyet tipi bir yeni sömürgeci düzen kurmak içindir. Bu yüzden Küballara karşı yürüttüğümüz mücadele ırkçılığın sonuyla; siyah insanın vakan ile yakından ilgili dir. UNITA hiç bir zaman Güney Afrika ile işbirliği yapmadı ve yapmayacaktır. 


RUSYA VE KÜBA 
FAŞİST 
ÜLKELERDİR 
Aydınlık; Size son bir soru daha sormak isti yorum. Gerek Avrupa, gerekse dünya ülke ve halklarından nasıl bir 


destek bekliyorsunuz? 


Chitunda: Öncelikle 
Sovyet ve Kübalıların Angola'da işledikleri cinayetlerin dünya kamuoyu tarafından bilinmesini is tiyoruz. Rusya ve Küba' 
mn Maskesinin indirilme sini istiyoruz. Çünkü bu ülkeler yardımsever degil, faşist ülkelerdir. Rusya ve Küba, Afrika ülkelerini osömürgeleştirmek istiyorlar. Bugün Afrika ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bitünlüğünün savunulmasında yapılacak yardım, aynı acıları Avrupa ülkelerinin çekmesini önleyecektir. Kamuoyundan istediğimiz, üç şey var. Birindsi Afrika'da ve Angola'da Sovyet ve Kübalıların emperyalist amaçlarının dünya kamuoyuna duyurulması. 
İkincisi, bu sorunun yalnz bizi değil, bütün düm ya ülkelerini ilgilendirdiği; Sovyetler Birliği ile pazarlık etmenin imkansız olduğunu kavramak. 
Önce savaşı kazanmak sonra görüşmelere oturmak gerekmektedir. Sovyet müdahalesine karşı tek kurtuluş yolunun silahlı mücadele olduğunu herkesin kavraması- 


nı ve bu mücadeleye maddi olarak yardım yapmasını istiy oruz. 


Üçüncü olarak da, Batılı güçlerin, Angola 'daki mücadeleye destek olmasını istiyoruz. Tabii kendi gücüne güven ilkesini elden bırakmıyoruz. Fakat bağımsızlığımız için öde nen ücret kaybedilen canlar açısından çok paha- l. Çünkü savaş onbeş yıldan beri süre geliyor ve önümüzdeki beş yıl içinde ne gibi gelişmelerin olacağını bilmiyoruz. 
Amacımız en kısazaman- da savaşı sona erdirmektir.» 


